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			Woord vooraf

			Goede wijn behoeft geen krans. Dat geldt zeker voor de preken van Ds Charles Haddon Spurgeon (1834-1891), de ’Prins der predikers’. Een inleiding schrijven op deze bundel ’overjarig koren’ is dan ook eigenlijk overbodig, ja bijna hautain. Zeker wanneer het om een aanbeveling zou gaan. 

			Dankbaar voor het initiatief van de uitgever, om preken van Spurgeon opnieuw, in hedendaags Nederlands te laten verschijnen, wens ik ook dit deeltje in vele handen. Ik hoop dat u aan het lezen ervan minstens zo veel vreugde en stichting beleef als ik ervoer. De stijl is fris, de aanspraak direct, de inhoud actueel. Deze van God zeer begenadigde dienaar van het Evangelie had de gave om de kernzaken van de Schrift op warme wijze heel dicht te leggen aan het hart van zijn hoorders. Als het lezen van zijn preken al zo’n diepe indruk maakt, wat moet het geweest zijn als hoorder te verkeren aan de voeten van deze man, die niet zichzelf zocht, maar de glorie van God en de eer van Christus, en die bewogen was over het heil van onsterfelijke zielen! 

			De preken in dit bundeltje hebben alle te maken met de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Een thema, dat in een deel van de christenheid wel weer wat meer aandacht zou mogen hebben. Gelukkig valt er thans een groeiende belangstelling voor dit onderwerp waar te nemen. 

			Mogelijk groeit het besef, dat we het voor de voortgang van Gods Koninkrijk niet moeten verwachten van talenten en organisatie, van welsprekendheid en mooie preken, van nieuwe ideeën en liturgieën, maar van de Heilige Geest. Door Zijn kracht worden zondaars­harten geraakt en dode zielen opgewekt uit het graf van zorgeloosheid en vormengodsdienst. Hij maakt van mensenwoorden eeuwigheidswoorden. Er komt ernst en bewogenheid in het hart van prediker en hoorders. De Heilige Geest is de grote Toepasser van Jezus’ Borgwerk. Hij getuigt niet van Zichzelf, maar van Hem, Wiens Naam en arbeid Hij verheerlijkt in mensenharten. Door Hem wordt de gemeente weer wat ze dient te zijn, voluit Christelijke gemeente, getuige van de levende God, leesbare brief van Christus. En vanuit een kerk, die zelf vervuld is van de Heilige Geest zal de wereld redding ontvangen. Vol van de Geest worden onze woorden en daden weer geloofwaardig. 

			Laten we met hart en ziel meebidden het gebed, dat ik in de eerste preek van dit prachtige boekje tegenkwam: ’Kom, Heilige Geest, hemelse Duif, broed boven de donkere, verwarde Kerk, zoals U eens broedde boven de chaos. Dan zal de orde uit de verwarring tevoorschijn komen, en de duisternis zal vluchten voor het licht. Laat de Geest slechts bij ons zijn, en we hebben alles wat voor de overwinning nodig is. Geef ons Zijn aanwezigheid, en al het andere zal op Zijn tijd volgen, tot welzijn van de hele kerk.’ Ja, laten wij het ook vandaag verwachten van Gods Geest. Hij doet wonderen, ’als we maar in Hem geloven, als we maar tot Hem roepen....’ Want ’ons zal geschieden naar ons geloof. ’ 

			Dat nog vele zielen voor Christus gewonnen worden is mijn hartelijke bede en wens. 

			Nieuw-Lekkerland, J. Belder, V.D.M.

		

	
		
			De aanwezigheid van de Geest is de heerlijkheid van de kerk

			“Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel, spreekt de Heere; en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester en wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de Heere der heirscharen, met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt en mijnen Geest, staande in het midden van u; vreest niet”. (Haggai 2:5,6)

			Satan doet altijd zijn uiterste best om het werk van God tegen te houden. Hij verhinderde de Joden toen de tempel te bouwen. Nu is hij bezig het volk van God af te houden van het verspreiden van het evangelie. Er moet een geestelijke tempel voor de Allerhoogste gebouwd worden. En als de boze op de één of andere manier de bouw ervan kan uitstellen, zal hij nergens voor terugschrikken. Als hij ons ervan kan weerhouden om met geloof en moed aan de slag te gaan tot eer van God, zal hij dat zeker doen. Hij is heel sluw. Hij weet hoe hij zijn werkwijze kan veranderen, zonder zijn doel te vergeten. Het maakt hem niet uit wat en hoe hij iets doet, zolang het maar afbreuk doet aan Gods zaak.

			In het geval van het joodse volk dat terugkeerde uit de ballingschap, probeerde hij te voorkomen dat de tempel gebouwd werd door hen egoïstisch en wereldsgezind te maken. Het resultaat was dat iedereen haast had om zijn eigen huis te bouwen en niets gaf om het huis des Heeren. Ieder gezin kwam op voor zijn eigen speciale behoeften. Toen de joden terugkeerden naar een land dat reeds lang verlaten en verwaarloosd was, moest er veel gedaan worden om de verloren tijd goed te maken. Om zichzelf goed te kunnen onderhouden, moest ieder gezin zich tot het uiterste inspannen. Deze spaarzaamheid en zorgzaamheid voor zichzelf dreven ze heel erg ver door. Ze zorgden ervoor dat ze een luxe leven hadden, terwijl de funderingen van de tempel, die jaren ervoor gelegd waren, bleven zoals ze waren; ze werden zelfs met een nog dikkere laag afval bedekt.

			

			De mensen konden zich er maar niet toe zetten om het huis van God te bouwen. Op elke aansporing antwoordden ze: “De tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worde”. Altijd scheen er een geschiktere tijd te zijn ergens in de toekomst, maar die brak nooit aan. Nu is het te heet en later is het te koud. Het ene moment staat het natte seizoen voor de deur en dan heeft het geen zin om te beginnen. En kort daarna zorgt het mooie weer ervoor dat ze in hun eigen velden aan de slag moeten. Net zoals sommigen in onze tijd zorgden ze eerst voor zichzelf en Gods beurt kwam pas lang daarna. Daarom riep de profeet het uit: “Is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis woest zijn?”

			Door de mond van Zijn dienaar Haggaï werden strenge vermaningen uitgedeeld. Het hele volk was ervan ondersteboven. We lezen in vers twaalf: “Toen hoorden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël en Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester en al het overblijfsel des volks, naar de stem des Heeren huns Gods en naar de woorden van de profeet Haggaï, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had; en het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren”. Iedereen ging aan het werk. Muur na muur verrees. En toen ontstond een nieuwe hinderpaal voor de werkers. De ouderen viel het op dat dit wel een heel klein huisje was, vergeleken met de tempel van Salomo, waarover hun vaders hun verteld hadden. Welbeschouwd stelde dit nieuwe gebouw niets voor; het was de naam ‘tempel’ niet waard.

			De profeet beschrijft dit gevoel in het vers voorafgaande aan onze tekst: “Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft en hoedanig ziet gij het nu? Is dit niet als niets in uw ogen?” Omdat de bouwers voelden dat hun werk maar armzalig en onbelangrijk was, hadden ze maar weinig moed om door te gaan. Ze waren ontmoedigd door het vernederende contrast. Hun tempo zakte.

			Ze waren graag bereid iedere uitvlucht aan te grijpen en hier was een excuus dat zo voor het grijpen lag. Het werk zou al gauw tot stilstand zijn gekomen, als de profeet de streken van de duivel niet was tegengegaan door een woord van de Heere. Niets verijdelt de plannen van de boze zo als de stem van de Eeuwige. Onze Heere Zelf versloeg satan door het Woord van God. De profeet Haggaï deed hetzelfde. Twee keer werd er gezegd: “Ik ben met u, zegt de Heere der heirscharen”. Ze werden er ook van verzekerd dat wat zij aan het bouwen waren, geaccepteerd werd en dat de Heere van plan was het nieuwe huis met Zijn heerlijkheid te vervullen. Ja, Hij wilde het verlichten met een heerlijkheid die groter is dan die waarmee de tempel van Salomo geëerd werd. Zij spanden zich niet voor niets in, maar ze arbeidden met Gods hulp en onder Gods gunst. Op deze manier werden ze aangemoedigd de schouders er weer onder te zetten. De muren werden opgebouwd zoals het hoorde en God werd grootgemaakt doordat Zijn Sion opgebouwd werd.

			De tegenwoordige tijd lijkt in veel opzichten op die van Haggaï. De geschiedenis herhaalt zich; dat is in de kerk van God net zo goed waar als daarbuiten. En daarom moeten de boodschappen van God ook herhaald worden. De woorden van een profeet die bijna vergeten is, mogen vandaag opnieuw gebracht worden door een wachter van de Heere. Het kan een gepast woord zijn voor de problemen van nu. Wij zijn niet vrij van die wereldgezindheid die onszelf op de eerste plaats stelt en God vergeet. Anders zou al het christelijke werk dat gebeurt wel overvloediger voorzien worden van Gods zilver en goud. Maar zelfs belijdende leden van de kerk bewaren het voor zichzelf.

			Als deze egoïstische inhaligheid overwonnen wordt, komt er een depressie van angst. Onder degenen die ontsnapt zijn aan het wereldse denken is er de neiging tot te veel neerslachtigheid. Daardoor zetten mensen zich maar zwakjes in, als voor een zaak die gedoemd is te mislukken. Dit kwaad moet ook genezen worden. Ik bid dat onze tekst deze ochtend vlammend uit Gods eigen mond mag komen, net zo vurig als toen Haggaï het bracht. Moge het bedrukte hart bemoedigd en terneergeslagen zielen opgewekt worden, als we de Heere horen zeggen: “Mijn Geest staat in het midden van u; vreest niet”.

			Ik zal op dit onderwerp, met de hulp van de Heilige Geest, grondig ingaan door uw aandacht te richten op de moedeloosheid die verboden wordt. Vervolgens zal ik het hebben over de bemoediging die wordt gegeven. Als ik dat gedaan heb, zal ik nog wat langer bij deze tekst, die overstroomt van troost, blijven en ten derde spreken over de bemoediging die verder wordt toegepast. Ik hoop dat de Heere, Die een woord te rechter tijd weet te spreken tot de vermoeide, het hart van degenen die Hem zoeken, zal verblijden door de boodschap van dit derde punt!

			Om te beginnen wordt hier de moedeloosheid verboden. Moedeloosheid kan mensen gemakkelijk genoeg treffen. Als we bezig zijn met het werk van God, zien we het als een zaak van geloof, als iets moeilijks, als iets dat boven onze kracht uitgaat en als iets dat te zeer tegengewerkt wordt.

			Moedeloosheid is iets heel natuurlijks. Het is een autochtoon op de geboortegrond van de mensheid. Geloven is iets bovennatuurlijks. Geloof is het werk van Gods Geest. Maar twijfelen is natuurlijk voor de gevallen mens, want binnenin ons hebben we een slecht hart, vol ongeloof. Ons hart is ontzettend slecht, dat verzeker ik u. Maar het is wel natuurlijk, omdat ons verdorven hart naar beneden getrokken wordt.

			Gelovigen kunnen moedeloos worden als ze bedenken dat God geweldige dingen van onze kant verdient, terwijl we Hem maar zo weinig kunnen geven. De mensen in Haggaï’s tijd dachten aan de Heere en aan een tempel voor Hem. Als ze vervolgens keken naar de kleine ruimte die ommuurd was en de alledaagse stenen die voor de fundering gebruikt waren, schaamden ze zich. Waar waren de gehouwen stenen en de kostbare stenen die Salomo uit verre landen had laten aanvoeren? Ze zeiden bij zichzelf: “Dit huis is onwaardig voor de Heere. Wat doen we eigenlijk, door zo te werken?”

			Hebt u ooit het drukkende gewicht gevoeld van die ware gedachte? Broeders en zusters, alles wat we doen voor God is weinig, veel te weinig voor Hem die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Voor Hem, Die Zijn ziel in de dood heeft uitgegoten voor ons, is zelfs de indrukwekkendste dienst, de meest heroïsche zelfverloochening nog te weinig. Wij voelen dat dat zo is. Albasten kruiken met kostbare zalf zijn een te gewoon geschenk. Als we ons uiterste best hebben gedaan de heerlijkheid van Jezus te verkondigen, voelen we dat woorden te armzalig en gewoontjes zijn om onze aanbiddelijke Heere recht te doen.

			

			Als we bidden voor Zijn Koninkrijk hebben we een afkeer van onze eigen gebeden. Al de inspanningen die we hebben verricht in Zijn dienst, lijken te weinig en te zwak om te kunnen hopen op Zijn goedkeuring. Daarom zijn we ontmoedigd. De vijand heeft ons op die manier onder handen genomen en ervoor gezorgd dat wij helemaal verkeerd redeneren. Omdat we niet veel kunnen doen, hebben we al half besloten dan maar niets te doen! Wat we gedaan hebben, stelt zo weinig voor dat we de neiging hebben er maar helemaal mee te stoppen. Dat is natuurlijk absurd en slecht. De vijand kan net zo goed nederigheid voor zijn doel gebruiken als trots. Het maakt hem niet uit of we ons werk te hoog of te laag aanslaan; zolang hij ons er maar vandaan kan houden.

			Het is veelbetekenend dat de man met het ene talent wegging en het geld van zijn heer in de aarde verborg. Hij wist dat het er maar één was en daarom was hij bang om het te begraven. Misschien had hij wel bedacht dat de rente op één talent toch nooit veel zou worden en dat die niet eens opgemerkt zou worden naast de opbrengst van de vijf of de tien talenten. Eigenlijk maakte het niets uit of hij helemaal niets of heel weinig naar zijn heer zou brengen. Misschien zou hij het niet ingepakt hebben als het niet zo klein was geweest dat het in een doek opgeborgen kon worden. De geringheid van onze gaven kunnen een verleiding voor ons zijn. We zijn ons er van bewust dat we zo zwak en onbetekenend zijn in vergelijking met de grote God en Zijn grote zaak, dat we ontmoedigd raken. We denken dat het tevergeefs is wat we ook maar proberen.

			Daar komt nog bij dat de vijand ons werk af laat steken tegen dat van anderen en van degenen die ons voorgegaan zijn. We doen zo weinig als we het vergelijken met andere mensen. Laten we het daarom maar opgeven. We kunnen niet bouwen zoals Salomo, laten we daarom maar helemaal niet bouwen. Toch, broeders en zusters, is er iets helemaal fout aan deze redenering. Want we kunnen in waarheid zeggen dat niets waardig genoeg is voor God. De grote werken van anderen, zelfs de verbazingwekkende prestaties van Salomo, waren niet groot genoeg voor Zijn heerlijkheid. Welk mens zou een huis voor God kunnen bouwen? Wat zijn cederhout en marmer en goud vergeleken met de heerlijkheid van de Allerhoogste? Hoewel het huis buitengewoon schitterend was, had de Heere vanouds in een tent gewoond. Nooit was Zijn dienst heerlijker dat in die tent van dassenhaar. Het is zelfs zo dat zodra dit geweldige huis gebouwd was, de ware godsdienst verminderde. Welk menselijk werk kan de Heere waardig zijn? Onze kleine inspanningen delen slechts hun onbelangrijkheid met grotere dingen. Daarom moeten we ze niet nalaten. We moeten bidden om verlost te worden van deze verleiding.

			De neiging om het heden te kleineren vanwege de glorie van het verleden is ook gevaarlijk. De oude mensen keken terug op de dagen van de vorige tempel. Zo zijn wij ook geneigd te kijken naar de tijden van de grote predikers uit het verleden. Wat een werk werd er verzet in hun dagen! Wat een zondagen werden er toen gevierd! Wat werden er toen veel bekeerlingen toegevoegd aan de kerk! Wat een dagen van verfrissing werden toen verleend! Alles is minder geworden, afgenomen, vervallen.

			Maar, broeders en zusters, we moeten niet toestaan dat dit gevoel van geringheid ons hindert. Want God kan onze kleinheid zegenen en gebruiken tot Zijn eer. Het valt me op dat de grote mannen uit het verleden net zo over zichzelf dachten als wij over onszelf denken. Ze waren beslist niet zelfverzekerder dan wij. Laten we ons met hart en ziel op het werk van de Heere werpen. Laten we iets doen wat dichter in de buurt komt van het hoogste ideaal dat God verdient. Laten we onze voorouders overtreffen. Laten we ernaar streven nog godvrezender, gewetensvoller en rechter in de leer te zijn dan zij waren. Want de Geest van God blijft in ons.

			Overal waar de moedeloosheid toeslaat, verzwakt zij de mensen ontzettend. Ik ben er zeker van dat ze verzwakkend werkt omdat de profeet drie keer tegen de landvoogd, de hogepriester en het volk moest zeggen: “Wees sterk”. Dit bewijst dat zij zwak waren geworden. Ontmoedigd hing hun hoofd naar beneden en knikten hun knieën. Geloof omgordt ons met kracht, maar ongeloof zorgt ervoor dat alles los en krachteloos om ons heen hangt. Heb wantrouwen en alles zal mislukken. Geloof en u zal geschieden naar uw geloof. Een ontmoedigd volk naar de Heilige Oorlog laten gaan, is net zo moeilijk als het voor de generaals van Xerxes was om de Perzische troepen tegen de Grieken te laten strijden. De vazallen van de grote koning weren met stokken en zwepen naar de gevechten gedreven, omdat ze bang waren om te vechten. Verwondert het u dat ze werden verslagen?

			Een kerk die steeds aangespoord en aangemoedigd moet worden, bereikt niets. De Grieken hadden geen trompetten en dreigementen nodig. Elke man was een leeuw die verlangde naar het gevecht, hoezeer de kansen ook tegen hem waren. Iedere Spartaan vocht con amore. Hij voelde zich nooit meer op zijn gemak dan wanneer hij vocht voor de altaren en de huizen van zijn land. We hebben zulke christenen nodig! Mensen die geloven in hun principes, die geloven in de leerstellingen van vrije genade, geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We hebben mensen nodig die in deze dagen voor het geloof strijden. Als vroomheid zelfs vanaf de kansel bespot wordt; als het evangelie belachelijk gemaakt wordt door beroepspredikers. We hebben mensen nodig die de waarheid liefhebben, die haar net zo lief hebben als hun leven. Mensen die een hart hebben waarin de oude leer gebrand is door de hand van Gods Geest, met een diepe ervaring van de noodzaak en kracht van die oude leer. We hebben mensen nodig die niet als een papegaai herhalen wat hun is onderwezen, maar we hebben mensen nodig die spreken over wat ze zelf weten. O, hadden we mannen zoals John Knox, helden die uit het martelaarshout gesneden zijn! Dan zou de Heere der heerscharen een volk hebben om Hem te dienen, dat sterk is in de Heere en in de sterkte Zijner macht.

			Moedeloosheid verzwakt mensen niet alleen, maar het verwijdert hen ook van de dienst van God. Het is veelbetekenend dat de profeet tot hen zei: “Wees sterk, al gij volk des lands en werk”. Ze waren opgehouden met het bouwen. Ze waren begonnen te praten en te redeneren, maar de troffel hadden ze neergelegd. Ze waren bijzonder wijs in hun observaties, kritiek en profetieën. Maar de muren werden niet hoger. Zo is het altijd als we ontmoedigd raken; we houden op met het werk van de Heere en verdoen onze tijd met praten en onzinnige spitsvondigheden.

			Moge de Heere de moedeloosheid van een ieder van u wegnemen, die daar nu last van heeft! Ik neem aan dat sommigen van u het voelen, want soms kruipt het ook omhoog in mijn eigen hart. Dan ga ik met een bezwaard gemoed naar mijn werk. Ik geloof dat Gods waarheid toch boven zal komen, maar zij heeft vandaag de dag wel veel tegenstanders. Allerlei soorten ongeloof worden uitgebroed onder de vleugels van het ‘moderne denken’. Het evangelie schijnt beschouwd te worden als een wassen neus, dat door iedereen die wil laten zien hoe goed hij daar in is, veranderd en vervormd kan worden. En dan gaat het niet alleen om de leer, maar ook om het leven. De tijden lijken losgeslagen te zijn. Afscheiding van de wereld en een heilig leven moeten plaatsmaken voor vrolijkheid en theater­bezoek. Het volkomen volgen van Christus is uit de mode geraakt bij velen waarvan we vroeger hogere verwachtingen hadden. Gelukkig zijn er nog enkelen die niet zo weifelend zijn. Zij zijn nog bereid in hun recht te staan met slechts twee of drie aan hun zijde. Gezegend is de man die standvastig bij zijn God blijft in deze kwade dagen. Laten we niet ontmoedigd raken. “Wees sterk; wees sterk; wees sterk”, het klinkt als de drievoudige stem van de drieënige God. “Vrees niet” is als een zoet versterkend middel voor de zwakken. Laat daarom de moed niet in de schoenen zinken. Tot zover over moedeloosheid.

			Ten tweede wordt hier de bemoediging gegeven. Dit is het grootste gedeelte van onze tekst. “Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt en mijn Geest staande in het midden van u; vrees niet”. God gedenkt aan Zijn verbond en blijft bij Zijn oude beloften. Toen het volk uit Egypte kwam, was de Heere met hen door Zijn Geest. Hij sprak tot hen door Mozes en door Mozes leidde, richtte en onderwees Hij hen. Hij was ook met Zijn Geest bij hen toen Hij Bezaleël en Aholiab inspireerde om de kunstwerken die de tabernakel versierden te maken. God vindt altijd werkers voor Zijn werk en door Zijn Geest maakt Hij hen ervoor geschikt. De Geest van God rustte op de oudsten, die aangesteld waren om de grote last die op Mozes drukte te verlichten.

			De Heere was ook bij Zijn volk in de vuur- en wolkkolom, die midden in het kamp te zien was. Zijn aanwezigheid was hun heerlijkheid en verdediging. Dit is een voorafschaduwing van de aanwezigheid van de Geest in de Kerk. Als wij vasthouden aan Gods waarheid, als we leven in gehoorzaamheid aan Zijn heilige geboden, als we geestelijk gezind zijn, als we tot God roepen in gelovig gebed, als we geloof hechten aan Zijn verbond en aan Zijn Zoon - dan blijft de Geest onder ons. De Heilige Geest is op de kerk neergedaald met Pinksteren en Hij is nooit meer weggegaan. Er staat nergens iets geschreven over de hemelvaart van de Heilige Geest. Hij zal voor altijd bij Zijn ware kerk blijven. Dit is onze hoop voor de strijd die nu gaande is. De Geest van God blijft op ons.

			Met welk doel is de Geest bij ons, broeders en zusters? Laten we daarover nadenken, zodat we hierdoor bemoedigd worden. De Geest van God blijft onder u om u te helpen en te ondersteunen in de bediening die Hij u al gegeven heeft. Ik wilde wel dat de gebeden van Gods volk altijd op zouden gaan voor Gods dienaren. Dan mogen ze met Gods kracht spreken, zodat niemand hun boodschap zal kunnen loochenen! We kijken te veel uit naar slimme mannen. We zoeken vloeiende en boeiende sprekers uit. We smachten naar ontwikkelde mannen, die getraind zijn in al de kennis van het heidendom. Maar hoeveel wijzer zouden we zijn als we zouden zoeken naar meer zalving, naar meer goddelijke autoriteit, naar de kracht die een man Gods uitstraalt! Wat zou het beter gaan als allen die zeggen het evangelie te prediken, zouden leren in totale afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest te spreken. Als zij niet hun eigen woorden uit durfden te spreken en zelfs trilden uit angst dat te doen. Als zij zichzelf toe zouden wijden aan die geheime kracht zonder welke niets een krachtige uitwerking op het geweten heeft en geen hart bekeerd wordt.

			Kent u het verschil niet tussen de kracht die voortkomt uit menselijke welsprekendheid en de goddelijke kracht die zo tot het hart spreekt, dat de mens het niet kan weerstaan? Dit zijn we te veel vergeten. Het zou beter zijn om zes woorden te spreken in de kracht van de Heilige Geest dan zeventig jaar te preken zonder de Geest. Wie kan genieten van degenen die nu hun beloning in de hemel hebben, kan nu ook van onze dominees genieten en onze evangelisten zegenen, als we het maar van God verwachten. Laten we ophouden de Geest van God te bedroeven en laten we naar Hem opzien, opdat Hij onze trouwe voorgangers die nog voor ons gespaard zijn gebleven, zal helpen.

			

			Dezelfde Geest die vroeger aan Zijn kerk grote leraren gaf, kan nog meer en nog nuttigere mannen op doen staan. Gisteren vertelde een broeder uit Wales me over de grote mannen die hij zich herinnerde. Hij zei dat hij nooit meer iemand gehoord had als Christmas Evans. Die overtrof op de preekstoel alle anderen. Ik vroeg hem of hij nog een andere prediker uit Wales kende die zo preekte als Christmas Evans. “Nee”, zei hij, “zo iemand hebben wij nu niet in Wales”. En in Engeland hebben we niemand als Wesley of Whitefield, of iemand van hun statuur. Maar bij God is het overblijfsel van de Geest. Hij kan uit een of ander hoekje bij de haard een andere Christmas Evans tevoorschijn laten komen. Hij kan in onze zondagsschool een andere George Whitefield vinden, die het evangelie zal verkondigen terwijl de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt. Laten we nooit bang zijn voor de toekomst;. Laten we nooit wanhopen voor het heden, omdat de Geest van God op ons blijft. Zelfs al zou de groeiende dwaling van deze tijd de laatste tong die opkomt voor het oude evangelie het zwijgen opgelegd hebben - laat uw geloof niet verzwakken. Ik hoor het marcheren van legioenen soldaten van het kruis. Ik hoor massa’s predikers met de stem van een klaroen. Geloof God door onze Heere Jezus Christus! Toen Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen en heeft Hij de mensen gaven gegeven. Hij gaf toen apostelen, leraren, predikers en evangelisten en dat kan Hij nu weer doen. Laten we terugvallen op de eeuwige God en nooit een moment ontmoedigd raken.

			Dit is nog niet alles. Als de Heilige Geest met ons is, kan Hij de hele kerk in beweging brengen om al haar bedieningen uit te oefenen. Dit is een van de dingen die we graag willen - dat ieder lid van de kerk zou erkennen dat hij in Gods dienst bevestigd is. Iedereen die in Christus is, man of vrouw, heeft een getuigenis af te leggen, een waarschuwing te geven, of iets te doen in de naam van het heilig Kind Jezus. En als de Geest van God uitgestort wordt op onze zonen en dochters, zal elk van hen van harte tot Zijn dienst bereid zijn. Kleinen en groten zullen ernst maken met de dienst van God en het resultaat op de sluimerende massa van onze bevolking zal ons allen verbazen.

			Soms klagen we dat de kerk zo saai is. Er is zelfs een spreekwoord dat over meneer Huppeldepup zegt dat hij ‘zo diep in slaap is als een kerk’. Ik geloof wel dat er niets zo diep in slaap kan zijn als een kerk. Maar toch blijft de Geest van God daar en daarom zullen kerken weer wakker worden! Ik bedoel dat een kerk niet slechts gedeeltelijk, maar helemaal weer tot leven kan komen. De saaiste professor, de meest nalatige gelovige en het meest vitterige en waardeloze kerklid kunnen nog ten goede gekeerd worden. Ik zie hen als een berg takken, opgestapeld, dood en droog. Laat het vuur komen! We zullen ze nog eens in vuur en vlam zien staan.

			Kom Heilige Geest, hemelse Duif, broed boven de donkere, verwarde kerk, zoals U eens broedde boven de chaos. Dan zal orde uit de verwarring tevoorschijn komen en de duisternis zal vluchten voor het licht. Laat de Geest slechts bij ons zijn en we hebben alles wat voor de overwinning nodig is. Geef ons Zijn aanwezigheid en al het andere zal op zijn tijd volgen, tot welzijn van de hele kerk.

			Als de Geest met ons is, zullen er heel veel bekeringen volgen. We kunnen de ‘ontkerkelijkte massa’, zoals zij pedant wordt genoemd, niet bereiken. We kunnen het krasse ongeloof van de huidige tijd niet uitdagen. Nee, dat kunnen we niet, maar Híj kan het! Alle dingen zijn mogelijk bij God. Als je op een bepaald uur van de dag naar een brug loopt, zie je de schuiten en bootjes in de modder liggen. Alle paarden en mannen van de koning kunnen die niet in beweging brengen. Wacht maar tot het tij weer opkomt. Dan gaan ze weer over het water als levende dingen. De vloed bereikt in één ogenblik wat geen sterveling kan doen. Tegenwoordig krijgen we geen beweging in de kerken. Wat moeten we doen? Ach, dat de Heilige Geest zou komen met Zijn vloed. Dat zal Hij doen, als wij maar in Hem geloven. Dat moet Hij doen, als we maar tot Hem roepen. Dat zal Hij zeker doen, als wij maar ophouden Hem te bedroeven. Alles zal zo zijn, als zelfs de heiligen maar kunnen wensen, dat de Heere der heiligen bij ons is. De hoop op de voortgang en de groei van de kerk ligt in het bij ons blijven van de Geest. De hoop voor de zaligheid van Londen ligt in de wonderdoende Geest. Laten we ons hoofd buigen en de almachtige Geest aanbidden, die zich verwaardigt in ons en door ons en bij ons te werken.

			

			Broeders en zusters, als dit zou gebeuren - en ik zie niet in waarom dat niet zo zou zijn - dan mogen we verwachten dat we de kerk haar mooie kleren aan zien trekken. Dan zullen we zien dat ze zich gaat reinigen van de fouten die haar nu verontreinigen. Dan zal ze de waarheden aan haar boezem drukken die ze nu dreigt te vergeten. Dan zal ze teruggaan tot de pure bron van inspiratie en drinken uit de Schriften der waarheid. Uit haar midden zal geen troebele stroom vloeien, maar rivieren van levend water. Als de Heilige Geest onder ons gaat werken, zullen we ons verheugen in de Heere en de naam van onze God verheerlijken.

			Als de Geest van God eenmaal Zijn macht toont, zullen alle andere dingen in harmonie met Hem zijn. Let erop dat in de rest van het hoofdstuk - dat ik nu zal lezen alsof het niet over de tempel gaat, maar over Gods kerk - een grote troost aan ons gegeven wordt. Als de Heilige Geest eens gegeven is, mogen we verwachten dat de voorzienigheid meewerkt met de kerk van God. Lees het zevende vers: “Nog eens, een weinig tijds zal het zijn en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven”. Als de Heilige Geest aan het werk gaat, ontstaat er grote commotie. We mogen verwachten dat God voor Zijn volk wil werken op een buitengewone manier, als ze maar trouw aan Hem zijn. Wereldrijken zullen instorten en tijden zullen veranderen terwille van de waarheid. Verwacht het onverwachte en reken op het onwaarschijnlijke als dat noodzakelijk is voor de groei van het Koninkrijk. De aarde hielp de vrouw toen de draak zijn muil opende om haar te verdrinken in de stroom die hij uitspuwde. We zullen onverwachte hulp krijgen als de zaken er het slechtst voorstaan.

			En vervolgens belooft de Heere in dit hoofdstuk aan Zijn volk dat het alles wat het nodig zal hebben voor het werk zal krijgen. Het was bang dat het Zijn huis niet kon bouwen vanwege hun armoede. Maar, zegt de Heere der heirscharen, “Mijn is het zilver en Mijn is het goud”. Als Gods kerk in God gelooft en moedig voorwaarts gaat, hoeft ze zich geen zorgen te maken over de bevoorrading. Haar God zal voor haar zorgen. Hij die de Heilige Geest geeft, zal ook zoveel goud en zilver geven als nodig is. Laten we daarom goede moed hebben. Als God met ons is, wat hebben we dan te vrezen? Een van onze Engelse koningen bedreigde Londen eens. Als de gemeenteraad zo’n onafhankelijke koers voer, dan zou hij - ja, dat zou hij beslist doen - dan zou hij het koninklijke hof uit de stad weghalen. De burgemeester antwoordde bij die gelegenheid: “Als u zo vriendelijk wilt zijn de rivier de Thames achter te laten, dan zullen we het wel zonder uw hof proberen te stellen”. 

			Als iemand zegt: “Als u vasthoudt aan deze ouderwetse dogma’s, dan zult u de hoger opgeleiden, de rijken en de invloedrijken verliezen”, dan antwoorden we: “Maar als we Gods kinderen en de aanwezigheid van de Heilige Geest niet verliezen, dan zijn we daar niet in het minst van onder de indruk”. Als de Heilige Geest met ons blijft, is er een rivier waarvan de stromen de stad van God verblijden. Broeders, mijn hart springt in me op als ik uitroep: “De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is onze toevlucht”. “Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën”.

			De beste troost van allemaal blijft: “Zij zullen komen tot de wens aller heidenen”. (Engelse vertaling: “De wens aller volken zal komen”.) Dit werd gedeeltelijk vervuld toen Jezus in de tempel kwam die daarna gebouwd werd en alle heilige harten van vreugde liet zingen. Maar dat was nog niet de complete vervulling. Want in het tiende vers leest u: “De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven”. Deze belofte heeft de Heere niet volkomen vervuld aan de tweede tempel, want die werd verwoest door de Romeinen. Maar er is een andere hoop, dat “de wens van alle volken” zal komen in macht en heerlijkheid. Dit is het waar we naar uitzien. De waarheid mag dan teruggedreven worden en de leugen de overhand hebben, maar Jezus komt! Hij is de grote Heere en Beschermer der waarheid. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Dit is onze laatste uitweg. Dit is wat God bewaard heeft voor het einde. Hem Die wij dienen, leeft en regeert in eeuwigheid; en Hij zegt: “Zie, Ik kom haastelijk; en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn”. “Zo dan, mijn geliefde broeders en, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere”.

			

			Ik zou nu klaar zijn met deze preek, als deze tekst niet zo boordevol geweest was, dat hij niet alleen Gods volk kan verfrissen, maar dat hij ook te drinken kan geven aan dorstige zondaars die de Heere zoeken. Ik wil het nog een poosje hebben over de bemoediging die verder wordt toegepast.

			Mensen vrezen het meest aan het begin van iedere goede onderneming, zoals de mensen die net begonnen waren aan het bouwen van de tempel. Als de Heilige Geest begint te worstelen met een mens en hem tot Jezus leidt, is hij geneigd te zeggen: “Dat kan ik niet; dat durf ik niet; het is onmogelijk. Hoe kan ik geloven en leven?” Ik wil nu spreken tot sommigen van u die hier zijn en Christus willen vinden. Ik wil u bemoedigen door deze waarheid: de Geest leeft om u te helpen. Ik zou zelfs willen spreken tot degenen die zich geen zorgen maken om hun behoud. Ik herinner me dat dr. Payson een buitengewoon ernstige man Gods, die op een bijzondere manier door God gebruikt is, eens iets merkwaardigs deed. Hij had bijeenkomsten gehouden voor mensen die de Heere zochten en grote aantallen mensen waren tot geloof gekomen. Tenslotte zei hij op een zondag dat hij ‘s maandags een bijeenkomst zou houden voor de mensen die niet gered wilden worden. En, vreemd genoeg, er kwamen nog mensen ook. Er waren ongeveer twintig mensen aanwezig die geen berouw hadden en niet wilden geloven. Hij sprak tot hen en zei: “Ik ben er zeker van dat als er een draadje, zo dun als een spinneweb, door God uit de hemel naar beneden gelaten werd naar een ieder van u, dat u het niet weg zou duwen. Hoewel het vrijwel onzichtbaar zou zijn, zou u zelfs die kleinste verbinding tussen u en de hemel op prijs stellen. Nu, dat u hier vanavond naar mij toe gekomen bent, is een kleine verbinding met God. Ik wil haar in kracht versterken totdat u voor eeuwig aan de Heere verbonden bent”. Hij sprak zeer liefhebbend tot hen. God zegende deze mensen die niet gered wilden worden zodat ze, voor de samenkomst voorbij was, van gedachten veranderd waren. Het draadje was een draad geworden en het groeide en groeide tot de Heere Jezus hen voor eeuwig vasthad.

			Mijn beste vrienden, dat u hier vanochtend in de Tabernacle bent, is als dat dunne draadje. Trek het niet stuk. Hier is uw troost: de Heilige Geest werkt nog steeds door de prediking van het Woord. Hoor ik u zeggen: “Ik kan mijn behoefte aan Christus niet voelen, zoals ik het zou moeten voelen”? De Geest blijft onder ons. Hij kan u de schuld van uw zonde en de noodzaak van vergeving dieper laten voelen. “Maar ik heb zoveel gehoord over overtuiging van zonde en over berouw en ik geloof niet dat ik dat heb”. Toch blijft de Geest bij ons en de Geest kan in u de diepste overtuiging en het waarachtigste berouw werken. “Ach, maar het voelt alsof ik niets kan doen”. Maar de Geest blijft bij ons en alle dingen die tot de godzaligheid dienen, kan hij geven. Hij kan beide het willen en het werken in u werken naar Zijn welbehagen. “Maar ik wil geloven in de Heere Jezus Christus tot zaligheid”. Wie zorgde ervoor dat u dat wilde? Wie anders dan de Heilige Geest? Daarom is Hij nog steeds aan het werk in u. Omdat u nu nog niet begrijpt wat geloven is, anders was ik er van overtuigd dat u meteen zou geloven. De Heilige Geest kan het u onderwijzen. U bent blind, maar Hij kan u het gezicht geven. U bent verlamd, maar Hij kan u kracht geven. De Geest van God is met u!

			“Maar de leer van de wedergeboorte snap ik niet: we moeten wederom geboren worden”. Ja, we worden wedergeboren door de Geest en de Geest is ook nu nog in ons midden! Hij is nog steeds machtig genoeg om die wonderbaarlijke verandering te werken. Hij is nog steeds machtig genoeg om u vanuit het koninkrijk van satan te brengen in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. De Geest is met ons, gezegend zij Zijn naam!

			“Ach, ik wil de zonde overwinnen”, zegt iemand. Wie zorgde ervoor dat u de zonde wilt overwinnen? Wie anders dan de Geest die met ons is? Hij zal u het zwaard des Geestes geven en u leren hoe u dat moet gebruiken. Hij zal u de wil en de kracht geven om het met succes te gebruiken. Door de kracht van de Geest kunt u iedere zonde overwinnen, zelfs die zonde die u telkens naar beneden trekt en onteert. De Geest van God staat klaar om u te helpen. Als ik denk aan de kracht van de Geest van God kijk ik vol hoop naar iedere zondaar die hier vanochtend is. Ik prijs Zijn naam omdat Hij in u alles kan bewerken dat Hem welgevallig is. Sommigen van u zijn misschien zeer onbezorgd, maar Hij kan u aan het denken zetten. Als u naar Londen komt om de grote tentoonstelling te zien hoop ik dat uzelf een tentoonstelling wordt van Gods genade. U denkt niet na over de dingen, maar Hij kan u op dit moment een zoete zachtheid laten voelen die over u glijdt; dan verlangt u ernaar alleen te zijn en naar huis te gaan naar die oude leunstoel om daar de Heere te zoeken. Zo kunt u tot de zaligheid geleid worden.

			Toen ik hier binnenkwam, dacht ik dat ik een met zorg uitgekozen groep mensen voor me zou hebben. En dat heb ik ook. U bent één van hen. Waar u ook vandaan komt, ik wil graag dat u nu de Heere zoekt. Geeft uzelf aan Hem over, terwijl Zijn Geest bij u pleit. Nu de hemelse wind zachtjes op u blaast, moet u elk raam wijd open doen. U voelt misschien niet dat u dat wilt. Maar dat is meteen het bewijs dat u het nodig hebt. Want wie niet weet dat Hij Christus nodig heeft, heeft Hem het hardst nodig. Stel uw hart wijd open, zodat de Geest u vanochtend uw nood duidelijk zal maken. Bovenal, bidt dat Hij u helpt om deze ochtend nog op te kijken naar de Heere Jezus Christus. Want er is leven in het zien van de Gekruisigde. Er is op dit moment leven voor u.

			“Maar”, zegt u, “als ik zou beginnen, zou ik het vast niet volhouden”. Nee, als ú zou beginnen misschien niet. Maar als Híj met u begint, dan zal Hij u vasthouden. De volharding der heiligen is het resultaat van de volharding van de Heilige Geest. Hij volhardt in Zijn zegeningen en wij volharden in het ontvangen van Zijn zegeningen. Als Hij begint, bent u begonnen met de kracht van God, die niet moede of mat wordt. Het is mijn wens dat op deze vijfde dag van de negende maand niet de profeet Haggaï, maar ik, Gods dienaar, tot u een woord gesproken heb dat u nooit meer zult vergeten. Moge de Heere het woord versterken door de getuigenis van de Heilige Geest.

			“Van deze dag af zal Ik u zegenen”. Ga naar huis met die belofte rustend op u. Ik zou graag iedere vreemdeling die hier vanochtend is de hand willen schudden en zeggen: “Broeder, in de naam des Heeren wens ik u vanaf deze dag zegen toe”.

			Amen, ja amen.

		

	
		
			De wind van de Geest en het vuur van Pinksteren

			“En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van het. En zij werden allen vervuld van den Heiligen Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”. (Handelingen 2:2-4)

			De komst van de Heilige Geest aan het begin van de kerkgeschiedenis kan ons iets leren over hoe Hij in deze tegenwoordige tijd werkt. Houd vanaf het begin in herinnering dat zoals de Heilige Geest eerst was, Hij nog steeds is. Want Hij is God en blijft voor altijd Dezelfde. Alles wat Hij toen deed, kan Hij nu nog steeds doen. Zijn kracht is beslist niet afgenomen. De profeet Micha zei het al: “O gij die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des Heeren verkort?” 

			We zouden de Heilige Geest zeer bedroeven als we zouden denken dat Zijn macht nu kleiner is dan in de begintijd van de kerk. We mogen misschien niet de wonderen verwachten die samengingen met de uitstorting van de Heilige Geest en we hoeven er ook niet naar te verlangen, voor zover het uiterlijke wonderen waren. Maar we mogen wel datgene verwachten en verlangen, wat door die wonderen bedoeld en gesymboliseerd werd. We mogen er op rekenen vandaag dezelfde geestelijke wonderen onder ons plaats te zien vinden.

			Pinksteren was in de joodse godsdienst de tijd van de wetgeving op de Sinaï. Toen de wet werd gegeven, was er een indrukwekkende uiting van Gods macht. Is er dan ook niet iets te verwachten toen het evangelie werd gegeven? De bediening van het evangelie is immers nog veel heerlijker dan die van de wet. Er was inderdaad een bijzondere onthulling van Gods aanwezigheid. Als we zien dat bij het begin van het evangelie de Heilige Geest grote tekenen en wonderen deed is er dan ook niet iets, wat zeg ik, is er dan zelfs niet nog meer openbaring van Zijn macht te verwachten bij het voortschrijden der eeuwen? De wet is voorbijgegaan, maar het evangelie zal nooit voorbijgaan. Het straalt helderder en helderder tot het volmaakte Koninkrijk van God aanbreekt.

			Daarom ben ik ervan overtuigd dat we, zolang deze bedeling duurt, mogen uitkijken naar alles wat de Heilige Geest vroeger ook deed (behalve de uiterlijke wonderen). We moeten niet vergeten dat Pinksteren het feest van de eerstelingen was. Het was de tijd dat de eerste aren van het rijpe koren aan God werden aangeboden. Als we de macht van de Heilige Geest zo duidelijk zien bij het begin van het evangelie, kunnen we dan niet met recht oneindig veel meer verwachten als de oogst vordert? En dan vooral als de talrijkste schoven verzameld worden? Mogen we niet de conclusie trekken dat als Pinksteren zo schitterend was, de echte oogst nog geweldiger zal zijn?

			Het is deze ochtend niet mijn bedoeling over de komst van de Heilige Geest te praten als over een stukje geschiedenis. Ik wil het bekijken als een feit dat op dit moment betekenis heeft voor ons; in het bijzonder voor ons die geroepen zijn in deze laatste dagen onze getuigenis van de waarheid uit te dragen. De Vader heeft ons de Trooster gezonden, opdat Hij in ons wonen zou tot de Heere komt. De Heilige Geest is nooit meer weggegaan. Hij kwam, zoals de Heiland gebeden heeft, om voor altijd bij ons te blijven. De gave van de Heilige Geest was niet tijdelijk. De tekenen van Zijn macht waren niet ‘eens, maar nooit meer’. De Heilige Geest is hier en we moeten Zijn goddelijke werk onder ons hoogachten. Als Hij niet duidelijk werkt, moeten we onszelf onderzoeken om te zien wat Hem hindert. Is er misschien iets in ons dat Hem in de weg staat? Dan weerhoudt Hij Zijn heilige werking en werkt Hij niet meer zo onder ons als voorheen.

			God geve dat de overdenking van deze ochtend ons geloof in de Heilige Geest doet toenemen en ons verlangen naar Hem weer aanwakkert. Dan zullen we Hem Zijn taak onder de mensen zien vervullen zoals Hij in het begin deed.

			Ten eerste zal ik uw aandacht richten op de leerzame tekenen van de Heilige Geest, die op de Pinksterdag duidelijk naar voren kwamen. Er waren er twee. Er was het gedruis als van een machtige, gedreven wind en er waren gespleten tongen als van vuur.

			Laten we deze tekenen afzonderlijk bekijken. De eerste is wind een beeld van de Godheid en daarom een passend teken van de Heilige Geest. In het Oude Testament openbaarde God Zichzelf door het beeld van adem of wind. Het Hebreeuwse woord voor wind en geest is, zoals de meesten van u weten, hetzelfde. Zo is het ook met het Griekse woord. Het is niet gemakkelijk voor vertalers om in het gesprek van Christus met Nicodemus te zeggen wanneer Hij ‘geest’ en wanneer Hij ‘wind’ zei. Sommigen vertalen het origineel de hele passage door met ‘wind’ en ze hebben gelijk. Anderen vertalen met evenveel recht ook het woord ‘geest’. Het woord in de grondtekst betekent het één of het ander of beide. Van alle materiële dingen is de wind één van de meest geestelijke in zijn verschijningsvorm. Hij is onzichtbaar, ongrijpbaar en geheimzinnig. Daarom heeft de mens hem gezien als datgene wat het dichtst in de buurt van geest komt. Ezechiël kreeg zijn beroemde visioen waarin hij de vallei met de dorre doodsbeenderen zag. We weten allemaal dat met die levendmakende wind, die kwam toen de profeet begon te profeteren, de Geest van God bedoeld werd. Hij blies op de uitgedroogde overblijfselen tot ze weer tot leven kwamen. De Heere gaat Zijn weg in de wervelwind. Zo laat Hij Zichzelf zien als Hij werkt. “De Heere antwoordde Job uit een onweer” (Engelse vertaling: wervelwind). Zo openbaart Hij Zichzelf als Hij zijn knechten onderwijst.

			Let erop dat deze wind op de pinksterdag vergezeld werd door een geluid: het geluid als van een geweldig gedreven wind. Want hoewel de Geest van God in stilte kan werken, gebruikt Hij in Zijn reddingsoperaties toch vaak geluid. Ik ben de laatste om samenkomsten af te keuren waarin er niets is dan een gewijde stilte. Ik wilde dat we meer eerbied voor de stilte hadden. In de stilte wordt ons innerlijke leven gevoed. Toch werkt de Heilige Geest niet alleen in stilte aan de voortgang van het koninkrijk van God. Het geloof is uit het gehoor. Er is het geluid van een geweldige, gedreven wind als het woord hele landen doorgaat door de verkondiging van het evangelie. Het geluid op de pinksterdag was zonder twijfel bedoeld om de aandacht van de menigte te vestigen op dat wat op het punt stond om te gaan gebeuren en om haar belangstellend te maken en te vervullen met ontzag. Er is iets onbeschrijflijk plechtigs aan het geraas van een opstekende storm. Het laat de ziel buigen voor het hoge geheim van Gods kracht. Het plechtig geraas van een machtige wind is heel bijzonder geschikt als aankondiger van Gods werk.

			Door dit ontzagwekkende geluid als van een machtige wind was er een duidelijke aanwijzing dat het een hemelse oorsprong had. Gewone winden komen uit deze of gene windrichting, maar deze daalde neer uit de hemel zelf. Het was duidelijk een luchtstroom die van boven kwam. Dit laat zien dat de ware Geest, de Geest van God, niet van deze aarde komt. Zijn kracht kan ook niet gecontroleerd of gestuurd worden door menselijk gezag. Zijn werking is altijd van boven, van God Zelf. Het werk van de Heilige Geest is, om zo te zeggen, de adem van God. Zijn kracht is altijd de onmiddellijke kracht van God.

			Toen deze geheimzinnige wind afdaalde, kwam hij de zaal binnen waar de discipelen bij elkaar gekomen waren en vulde de ruimte. Een normale, geweldige storm zou buiten de zaal gevoeld zijn en zou waarschijnlijk het huis vernield en degenen erin verwond hebben. Maar deze hemelse windvlaag vulde de zaal maar vernielde hem niet; zegende het wachtende gezelschap, maar woei hen niet ondersteboven. 

			De betekenis van dit teken is dat zoals adem, lucht en wind het leven zelf zijn voor een mens, zo is de Geest van God het leven voor de geestelijke mens. Door Hem worden we in het begin levendgemaakt. Daarna worden we door Hem in het leven behouden. Door Hem wordt het innerlijke leven gevoed en vermeerderd en vervolmaakt. De adem in de neusgaten van de nieuwe mens, de mens van God, is de Geest van God.

			Deze heilige adem was niet alleen bedoeld om de discipelen tot leven te wekken, maar ook om hun kracht te geven. Ze namen grote slokken van het hemelse leven. Ze voelden zich bezield, opgepord en opgewekt. Een heilig enthousiasme kwam over hen, omdat ze gevuld werden met de Heilige Geest. Omgord met die kracht, stegen ze tot een edeler vorm van leven dan ze tevoren gekend hadden.

			

			Zonder twijfel was deze wind bedoeld om de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest te tonen. Want hoe eenvoudig de lucht ook is en beweeglijk en schijnbaar zwak - toch, breng haar in beweging en je voelt dat er iets levends bij je is. Versnel de beweging en wie kent dan nog de kracht van de rusteloze reus die dan wakker gemaakt is. Kijk, het wordt een harde wind, een storm, een orkaan, een tornado, een cycloon. Niets is krachtiger dan de wind op haar hoogtepunt. Zo is het ook met de Geest van God. Hoe erg Hij ook veracht wordt door mensen, zodat ze zelfs niet in Zijn bestaan geloven, wanneer Hij aan het werk gaat met de volheid van Zijn kracht, dan zie je wat Hij kan doen. Hij komt zachtjes, als een tochtje wind dat de bloemen koelte toewaait, maar zelfs het insect met de meest kwetsbare vleugels niet opschrikt. Zo wordt ons hart vertroost. Hij komt als een flinke bries en we worden aangezet tot grotere ijver. Onze zeilen worden gehesen en we gaan voor de wind. Hij komt met nog grotere kracht en we buigen onszelf in het stof als we de donder van Zijn macht horen, die met een grote klap valse gerustheid en leugens neerhaalt. Hoe worden de dingen waar de vleselijke mens zijn vertrouwen op stelde en die vast leken te staan als een rots, naar beneden gesmeten! Hoe wordt de hoop van mensen, die als een eik geworteld leek, compleet ontworteld door de adem van de Geest die van zonde overtuigt! Wie kan tegen Hem op? O! dat we in deze laatste dagen iets zagen van deze machtige, gedreven wind die de ceders op de Libanon verbreekt. Die alle dingen wegveegt die zijn kracht willen weerstaan.

			Het tweede pinksterteken was vuur. Vuur is, net als wind, een veel voorkomend beeld voor de Godheid. Abraham zag een brandende lamp en Mozes stond voor een brandende braamstruik. Toen Salomo zijn heilige en prachtige huis gebouwd had, bestond de inwijding daaruit dat Gods vuur uit de hemel afdaalde en het offer verteerde. Dat was een teken dat de Heere aanwezig was. Toen de Heere vóór de bouw van de Tempel in de tabernakel woonde, openbaarde Hij zichzelf overdag in een wolkkolom en ‘s nachts in een vuurkolom. “Onze God is een verterend vuur”. Daarom is het vuur een passend zinnebeeld van God de Heilige Geest. Laten we Hem aanbidden en prijzen.

			

			Tongen van vuur die op ieders hoofd zaten, zijn een teken van een persoonlijk werk in de geest en het hart van ieder in dat uitgelezen gezelschap. Het vuur kwam niet om hen te verteren, want niemand was gewond geraakt door die vurige tongen. Voor mensen die de Heere voorbereid heeft op Zijn nadering is er geen gevaar in Zijn bezoeken. Zij zien God en hun leven wordt behouden. Zij voelen Zijn vuur, maar worden niet verteerd. Dit is alleen het voorrecht voor degenen die voorbereid en gereinigd zijn voor zo’n gemeenschap met God.

			De bedoeling van het teken was om de discipelen die bij elkaar gekomen waren, te laten zien dat de Heilige Geest hen zou verlichten, zoals vuur licht geeft. “Hij zal u in alle waarheid leiden”. Voortaan konden ze geen ongetrainde kinderen meer zijn, maar moesten ze leraars in Israël en onderwijzers voor de volken zijn. Zij moesten mensen tot discipelen van Jezus maken. Daarom was de Geest van het licht op hen. Maar vuur doet meer dan licht geven. Het zet ook in vlam. En de vlammen die op een ieder van hen waren, lieten hen zien dat ze vurige liefde, brandende ijver en een verterende zelfopoffering moesten hebben.

			Ze moesten niet uitgaan onder de mensen met de tong van weloverwogen logica, maar met de tong van het hartstochtelijke smeken. Ze moesten de mensen overreden en aansporen om tot Christus te komen, opdat ze zouden leven. Het vuur wijst op inspiratie. God stond op het punt om hen onder goddelijke leiding zo te laten spreken, zoals de Geest van God hen gaf te spreken. O gezegend teken! God geve dat ieder van ons de betekenis hiervan ten volle ervaart en dat een tong als van vuur zit op iedere dienaar des Heeren. Laat er steeds een vuur binnen in ons branden om onze zonde te vernietigen. Laat het een heilige offervlam zijn, die ons maakt tot brand-offers voor God. Laat het een nooit uitblussende vlam zijn van ijver voor God en toewijding aan het kruis.

			Let er op dat het teken niet slechts vuur was, maar een tong van vuur. Want God wilde een sprekende kerk hebben. Niet een kerk die vecht met het zwaard - met dat wapen hebben we niets te maken - maar een kerk die een zwaard uit zijn mond uit zal laten gaan. Haar enige wapen zal de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zijn. Ik hoorde van sommige predikers, dat bij ‘hun’ Pinksteren een kracht op hen rustte in de vorm van tongen van bloemen. Maar het Pinksteren van de apostelen wist niets van bloemen, alleen van vlammen. Wat hebben we tegenwoordig toch een mooie preken! Wat een nieuwe gedachten, wat een poëtische wendingen! Dit is niet de stijl van de Heilige Geest. Zacht en vriendelijk komt er een stroom van mooie woorden over ons heen, die de waardigheid van de mens en de grandeur van deze eeuw belicht. De straf op de zonde wordt verzacht; er wordt gesproken over de redding van alle zielen, zelfs die van de satan zelf. Dit is een duivelse prediking, sluw als de slang en poeslief als zijn verleidende woorden tot Eva.

			De Heilige Geest roept ons niet tot zo’n manier van spreken. Vuur, ernst, ijver en passie mogen er zoveel zijn als u wil. Maar het mikken op effect door gepolijste zinnen en briljante volzinnen is geschikter voor wie mensen wil bedriegen dan voor wie hun de boodschap van de Allerhoogste wil vertellen. De stijl van de Heilige Geest overtuigt ons verstand op de krachtigste manier van de waarheid. De stijl is duidelijk, maar vlammend; eenvoudig, maar verterend. De Heilige Geest heeft in de hele Bijbel geen één koude zin geschreven en nooit heeft Hij door een mens een woord gesproken zonder leven erin. Altijd weer geeft Hij en zegent Hij de tongen van vuur.

			Dit zijn dus de twee tekenen: Hij komt als de wind die de woorden die we spreken overbrengt en als het vuur dat een weg brandt voor de waarheid die we spreken. Onze woorden zijn nu vol leven en vuur. Zij zijn geboren uit de Geest van God. Het zijn vonken die in de zielen der mensen een vurig verlangen naar God doen ontwaken. Als de Heilige Geest op mij of u zal rusten, of op wie van ons dan ook, dan zal dat op deze manier gebeuren om ons tot Zijn dienst voor te bereiden. Het gaat niet alleen om leven voor onszelf, maar om een brandende kracht om met anderen om te gaan. Kom toch op ons, op dit moment, machtige gedreven wind en tongen van vuur! De wereld kent grote nood. Zij ligt bewegingloos in de koorts van de zonde en heeft een genezende wind nodig. Zij is omhuld in een angstwekkende nacht en heeft de vlammende fakkel van de waarheid nodig. Er is geen gezondheid of licht voor deze wereld buiten U om, o gezegende Geest! Daal dan op haar neer door Uw volk.

			

			Neem deze twee tekenen nu eens samen. Denk eraan wat je dan krijgt: wind en vuur bij elkaar Tot nu toe heb ik ze in deze preek afzonderlijk behandeld. U hebt de kracht gezien die ieder afzonderlijk heeft. Wat werken ze dan samen uit? Een geweldige gedreven wind alleen is al verschrikkelijk. Wie kan daar tegenop? Zie hoe de sierlijke schepen tegen elkaar gesmeten worden; hoe zelfs woudreuzen hun kruinen buigen. En dan vuur alleen! Wie zal het tegenhouden als het zijn prooi verslindt? Wat gebeurt er dan wel niet als wind en vuur samenwerken! Denk maar aan de oude binnenstad van Londen. Toen de eerste vlammen kwamen, was het onmogelijk hen te blussen, omdat de wind het vuur aanwakkerde. De gebouwen werden verslonden door de vuurstorm.

			God, zend zo de Heilige Geest naar ons! Geef ons de adem van geestelijk leven en het vuur van onoverwinnelijke toewijding, tot land na land onder de heerschappij van Jezus zal komen. Heere God, antwoord ons door vuur, bidden wij U. Antwoord ons door wind en vuur beide, dan zullen we zien dat U waarlijk God bent. Het Koninkrijk breekt nog niet aan en Uw werk kwijnt. Och, dat U wind en vuur zou zenden! Dat zult u doen, als wij allen eendrachtig zijn, allen geloven, allen verwachten en allen door gebed voorbereid zijn. Heere, geef dat wij U zo gaan verwachten.

			Ten tweede, mijn broeders en zusters, wil ik uw aandacht richten op de onmiddellijke effecten van deze komst van de Heilige Geest. Want deze tekenen waren er niet tevergeefs. Er waren twee onmiddellijke effecten. De eerste was het vervuld worden en de tweede was de gave van de talen. Ik wil in het bijzonder aandacht besteden aan de eerste, namelijk het vervuld worden: “en vervulde het gehele huis, waar zij zaten”. En Hij vulde niet alleen het huis, maar ook de mensen: “Zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest”. Toen ze opstonden om te spreken, viel dit zelfs de liederlijkste spotters in de menigte op, want ze zeiden: “Deze mannen zijn vol”. En hoewel ze eraan toevoegden: “van zoete wijn”, viel hen blijkbaar toch een volheid op. Wij zijn van nature arme, lege dingen; en als we zo blijven zijn we onbruikbaar. We moeten gevuld worden met de Heilige Geest.

			

			Waar de Geest van God echt aan het werk is, vult Hij eerst en dan laat Hij spreken. Dat is Zijn manier van doen. Werden u en ik toch op ditzelfde moment nog vervuld met de Heilige Geest. “Vol!” Ze waren niet koud en dood en leeg, zoals wij soms zijn. “Vol”. Er was dus geen ruimte voor iets anders in hen. Ze waren te volledig bezet door hemelse kracht om ruimte over te hebben voor de verlangens van het vlees. Vrees was uitgebannen, ieder lager motief was verdreven. De Geest van God, die hun hele bestaan overstroomde, verjoeg alles dat er niet hoorde. Van tevoren hadden ze vele fouten en vele zwakheden gehad. Maar die dag, toen ze vervuld werden met Gods Geest, waren er geen fouten en zwakheden meer te zien. Ze werden andere mensen dan ze ooit geweest waren. Want mensen die vol van God zijn, zijn het tegengestelde van mensen die vol van zichzelf zijn. Vanuit een volle kerk zal de wereld redding krijgen; nooit vanuit een lege kerk. Het eerste dat we als kerk willen, is om vervuld te zijn met de Heilige Geest. De gave van het spreken zal dan vanzelf volgen.

			Het volgende Pinksterteken was het spreken. Zodra de Geest van God de discipelen vervulde, begonnen zij meteen te spreken. Het lijkt er op dat ze begonnen te spreken voordat de mensen zelfs maar samengekomen waren. Ze konden er niets aan doen; de innerlijke krachten vroegen erom naar buiten te kunnen. Ze moesten spreken. Als de Geest van God echt op iemand komt, wacht die niet tot hij een gehoor heeft dat zo groot is als hij zich heeft voorgesteld. Nee, hij grijpt iedere gelegenheid aan. Hij spreekt tot een persoon, hij spreekt tot twee personen, tot drie, tot wie dan ook. Hij moet spreken, want hij is vol, vervuld en het moet eruit.

			Als de Geest van God een mens vervult, spreekt hij zo dat hij begrepen wordt. De menigte sprak verschillende talen en deze door de Geest geleerde mannen spraken tot haar in de taal van haar eigen land. Dit is één van de tekenen van het spreken van de Geest. Als mijn vriend in hoogdravende, klassieke stijl spreekt tot een stel straatventers garandeer ik dat de Heilige Geest daar niets mee te maken heeft. Als een geleerde broeder over de hoofden van de gemeente heen een geweldige rede afsteekt, dan mag hij zijn welsprekendheid terugvoeren tot Cicero en Demosthenes, als hij dat wil. Maar laat hij dat niet toeschrijven aan de Heilige Geest, want dat is niet Zijn manier van doen. De Geest van God spreekt zo dat Zijn woorden begrepen worden.

			De menigte begreep het niet alleen, zij voelde het ook. Er zaten stekels aan de pinksterprediking en de hoorders werden geprikkeld in hun hart. De waarheid verwondde mensen; en de verslagenen des Heeren waren vele, want de wonden werden toegebracht in de vitale delen. Ze konden het niet plaatsen. Ze hadden al vaker sprekers gehoord, maar dit was iets heel anders. Hun woorden waren vlammend en een toehoorder riep naar een ander: “Wat is dit nou?” De predikers stonden in vuur en vlam en het vuur viel in de harten van de mensen. Ze waren verbaasd en ontzet.

			Dit zijn de twee effecten van de Heilige Geest: ten eerste de volheid van de Geest in Gods dienaren en in de kerk en vervolgens een bediening van vuur en een vurige kerk, die zo spreekt dat ze gevoeld en begrepen wordt door de omstanders. Oorzaken produceren gevolgen die op hen lijken. Zo deed ook deze bediening van wind en vuur snel zijn werk. Er werd al snel over gepraat. Logisch, na zo’n geluid als van een geweldige, gedreven wind. We lezen dat de menigte samenkwam en ‘beroerd werd’. Er was natuurlijk een hele opwinding, want er woei een harde wind uit de hemel. Allen stonden verbaasd. En terwijl sommigen gelovig vroegen wat er aan de hand was, begonnen anderen te spotten. Ook dat is weer logisch. Er brandde een vuur en vuur verdeelt. Dit vuur begon onderscheid te maken tussen de kostbaren en de slechten. Dat doet het altijd, als het zijn werk begint. Aan het begin van een echte opwekking mogen we verwachten beweging onder de mensen te zien, een geluid, opwinding. Deze dingen geschieden niet in een uithoek. Grote steden zullen de aanwezigheid van God bemerken en grote menigten zullen daardoor aangetrokken worden.

			Dit was het onmiddellijke effect van het Pinksterwonder. Nu vraag ik u mij te volgen naar het derde punt.

			Nu de Heilige Geest zo aan het werk is, wat is dan het belangrijkste onderwerp waar deze vervulde mannen over beginnen te preken met deze woorden van vuur? Stelt u zich voor dat de Heilige Geest machtig in deze kerk zou werken. Waar zouden onze dominees dan over preken? “We horen hen in onze eigen taal de grote werken Gods spreken”. Hun onderwerp was de grote werken Gods. Ik wens dat dat tot mijn dood mijn enige onderwerp zal zijn: de grote werken Gods. Ten eerste spraken zij over de verlossing, dat grote werk van God. Petrus’ preek is een voorbeeld van hoe zij daarover spraken. Hij vertelde de mensen dat Jezus de Zoon van God was en dat zij Hem gekruisigd en gedood hadden. Maar Hij was gekomen om mensen te verlossen en er is redding in Zijn kostbare bloed. Hij predikte de verlossing. Als de Heilige Geest met ons is zal in dit land keer op keer weerklinken: “Verlossing, verlossing, verlossing, verlossing door het kostbare bloed”. Dit is geschikte brandstof voor een vurige mond. Dit is iets wat het waard is verder gedragen te worden door Gods wind. “God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende”. “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden”. Dit is één van de grote werken Gods die we nooit te vaak kunnen noemen.

			Ze spraken zeker ook over een ander groot werk van God, namelijk de wedergeboorte. Het werk van de Heilige Geest werd in die eerste woordbediening niet verstopt. Het werd juist naar voren gebracht. Petrus zei: “U zal de Heilige Geest ontvangen”. De Pinksterpredikers vertelden in de kracht van de Geest over het werk van de Geest: bekering, berouw, vernieuwing, geloof en heiligheid. Over zulke dingen werd vrijuit gesproken en ze werden toegeschreven aan hun echte auteur, de Heilige Geest. Als de Geest van God ons nog eens zo’n volle en vurige bediening zal geven zullen we het duidelijk horen verkondigen: “U moet wederom geboren worden”. Dan zullen we een volk zien ontstaan dat niet uit bloed geboren is, noch uit de wil van het vlees, maar uit God, door een kracht die uit de hemel komt. Een prediking die voortkomt uit de Heilige Geest kan niet stil zijn over de Heilige Geest en Zijn heilige werkingen in het hart.

			Ze spraken ook heel duidelijk over een derde groot werk van God, namelijk de vergeving der zonden. Dit was het punt dat Petrus sterk benadrukte: als ze berouw zouden hebben, zouden ze vergeving van hun zonden ontvangen. Wat een gezegende boodschap is dit: vergeving voor de zwartste zonden. Een vergeving gekocht met Jezus’ bloed, een gratis vergeving, een volle vergeving, een onherroepelijke vergeving, gegeven aan de slechtsten der slechten. Als zij de wapens van hun opstand maar neerleggen. Als zij maar buigen aan de voeten die eens aan het kruis genageld werden. Als we willen bewijzen dat we door God geleid worden, moeten we vasthouden aan Gods boodschap van vaderlijke vergeving voor verloren zonen die terugkeren. Is er een blijder woord dat we kunnen brengen dan dat?

			Dit zijn de dingen die de Heilige Geest zal doen herleven in ons land als Hij machtig begint te werken: verlossing, wedergeboorte en vergeving. Als u wilt dat de Geest van God op uw arbeid rust, geliefde broeders en zusters, laat deze dingen dan altijd het belangrijkste zijn. En laat alle mensen in hun eigen taal de grote werken Gods horen.

			Ik zal afsluiten door in de vierde plaats de geweldige resultaten van dit alles te belichten. Heb wat geduld met me als u de details wat langdradig vindt. Het eerste resultaat van de komst van de Geest als wind en vuur, Die vervulde en liet spreken, was een diepe emotie. Misschien is er wel nooit op aarde zo’n diepe indruk gemaakt door de woorden van sterfelijke mensen als op deze dag onder de menigte in Jeruzalem. Hier staat een groep, daar een groep en ze luisteren allemaal naar hetzelfde verhaal van de geweldige werken Gods. Allemaal worden ze erdoor geraakt en geroerd. Want de prediking ging gepaard met een wind uit de hemel en met vuur en ze moesten die kracht wel voelen. Er staat dat ze ‘verslagen in hun hart’ werden. Ze hadden pijnlijke gevoelens. Ze voelden wonden die hun vijandschap gedood hadden. Het woord raakte hen in het centrum van hun bestaan. Het doorboorde hun hart. 

			Tegenwoordig komen mensen naar de kerk om de predikant te horen en hun vrienden vragen hen als ze thuiskomen: “Hoe vond je hem?” Gingen we daarom naar de kerk, om te zien hoe we hem vonden? Wat voor praktisch nut heeft het als die dienstknechten van God zo gebruikt worden? Worden wij tot u gezonden om u gelegenheid tot kritiek te geven? Toch denkt de grote meerderheid van de mensen dat we niets beter zijn dan muzikanten of acteurs, die het podium opkomen om u een uurtje prettig bezig te houden. Och mijn hoorders, als wij trouw zijn aan onze God en trouw aan u, dan hebben wij een veel ernstiger taak dan de meeste mensen kunnen verzinnen. Het doel van alle ware prediking is het hart. We richten ons op het hart om het van de zonde te scheiden en het in het huwelijk te verbinden met Christus. Onze bediening heeft gefaald als we mensen niet aan het beven brengen. Dan heeft het niet Gods zegel. Wij willen mensen laten treuren en hen vervolgens naar Christus brengen en hun reden tot juichen geven.

			Vervolgens is er ook een ernstige vraag. “Zij werden verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: ”Wat zullen wij doen, mannen broeders?” Emotie alleen is maar een arm resultaat als het niet leidt tot praktisch handelen. Om mensen een bepaald gevoel te laten hebben is mooi, maar het moet wel een gevoel zijn dat hen aanzet tot onmiddellijke actie, of tenminste tot een ernstige vraag wat zij moeten doen. Geest van God, als U op mij zult rusten, zelfs op mij, dan zullen de mensen niet zomaar luisteren, weggaan en meteen weer vergeten wat ze gehoord hebben! Zij zullen opstaan en tot de Vader gaan en Zijn liefde proeven. Als U zou rusten op alle broeders die Uw Woord verkondigen, dan zouden mensen niet alleen huilen terwijl ze luisteren; niet alleen onder de indruk zijn zolang hun moedeloosheid duurt. Ze zouden weggaan en vragen: “Wat moeten wij doen om behouden te worden?” Dat is wat we nodig hebben. We hebben geen nieuwe predikers nodig; we hebben een nieuwe zalving van de Geest nodig. We hebben geen nieuwe ideeën nodig voor de kerkdienst, maar wij willen de Geest van vuur, de Geest van wind om door ons heen te werken, tot de mensen het overal uitroepen: “Wat moeten wij doen om behouden te worden?”

			Vervolgens is er een goede ontvangst van het Woord. Er wordt ons verteld dat zij het Woord ‘gaarne aannamen’. En zij namen het aan in twee betekenissen. Ten eerste vroeg Petrus hen om berouw te hebben en dat hadden ze. Ze waren verslagen in hun hart door wroeging vanwege wat zij Jezus hadden aangedaan. Zij hadden een droefheid tot God en verlieten hun zonden. Zij geloofden ook in Hem die zij doorstoken hadden en namen Hem, hier en nu, aan als hun Redder, zonder langer te aarzelen. Zij vertrouwden in Hem, Die God gezonden had om de verzoening voor hun zonden te zijn. Zo ontvingen zij de boodschap in zijn geheel. Bekering en geloof vormen een volkomen aanname van Christus. En zij hadden het allebei. Waarom zouden we dit resultaat, door God gewerkt, niet ook vandaag zien? Ons zal geschieden naar ons geloof!

			En wat was het volgende resultaat? Wel, ze werden direct gedoopt. Nadat ze berouw getoond hadden en geloofden, was de volgende stap dat ze belijdenis van hun geloof aflegden. En ze stelden dat geen dag uit. Waarom zouden ze? Er waren mensen om hen te dopen. De hele gemeenschap van gelovigen was blij om in deze heilige dienst mee te doen. Dezelfde dag nog werden ze gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in Zijn volheid bij ons zou zijn, zouden we nooit hoeven te klagen over de vele gelovigen die nooit getuigen van hun geloof. Dan zouden zij popelen om de Naam van de Heiland te belijden zoals Hij dat van ons vraagt. Onwilligheid om gedoopt te worden, komt maar al te vaak voort uit angst voor vervolging, uit aarzeling, gemakzucht, trots of ongehoorzaamheid. Maar dit verdwijnt allemaal als hemels wind en vuur hun heilig werk doen. Zondige schroom verdwijnt snel. Zondige schaamte voor Jezus wordt niet meer gezien; aarzeling en uitstel worden voor altijd uitgebannen wanneer de Heilige Geest met kracht werkt.

			Deze onmiddellijke belijdenis was niet het laatste. Als resultaat van het werk van Gods Geest was er ook een grote volharding. “En zij waren volhardende in de leer der apostelen”. We hebben zat opwekkingen van menselijke makelij gehad. Hun resultaten waren altijd teleurstellend. Onder veel opwinding kwamen er veel schijnbekeerlingen bij. Maar waar bleven die na een beetje op de proef gesteld te zijn? Ik moet helaas toegeven dat, voor zover ik het kan beoordelen, er in zulke, zogenaamde opwekkingen, veel gezaaid maar heel weinig gemaaid is dat het maaien waard was. Onze hoop was hooggespannen; we hadden een droom. Maar het schijnbare resultaat is als een schim in de nacht verdwenen. Waar de Geest van God echt aan het werk is, volharden de bekeerlingen. Ze zijn goed geworteld en gefundeerd. Daarom worden ze niet meegenomen door elke wind van leer, maar volharden ze in de leer der apostelen.

			Vervolgens zien we dat er een overvloedige aanbidding van God was. Want ze volhardden niet alleen in de leer, maar ook in het breken van het brood en in gebed en in de gemeenschap. Het was toen niet moeilijk mensen voor een bidstond bij elkaar te krijgen. Het was niet moeilijk om dagelijks het Heilig Avondmaal te vieren. Er was geen gebrek aan gemeenschap tussen de heiligen. Want de Geest van God was onder hen en de sacramenten waren kostbaar in hun oog. Sommigen zeggen nu: “Als we deze dominee of die evangelist hier zouden krijgen, dan zou het wel goed gaan”. Broeders, als u de Heilige Geest zou hebben, zouden alle andere dingen opgroeien vanuit Zijn tegenwoordigheid. Want alle goede dingen zijn in Hem te vinden.

			Vervolgens kwam er een verbazingwekkende vrijgevigheid. Het was niet moeilijk om fondsen te werven. Er was een overstroming van vrijgevigheid, want de gelovigen stortten alles wat ze hadden in de gemeenschappelijke pot. Toen was het inderdaad waar dat het zilver en het goud van de Heere zijn. Als de Geest van God krachtig werkt, is het niet nodig aangrijpende oproepen te doen voor weduwen en wezen of om op de knieën te pleiten voor zendingsposten die niet vervuld kunnen worden vanwege geldgebrek. Als de Geest van God komt, geven degenen met materiële goederen dat aan hun Heere. Wie weinig heeft, wordt rijk door van dat weinige iets te geven. Degenen die al rijk zijn, worden gelukkig door dat wat ze hebben aan God toe te wijden. Het is niet nodig met de collectebus te rammelen als dat geluid als van een geweldig gedreven wind wordt gehoord en als het vuur alle harten in vuur en vlam zet.

			Dan was er ook nog een voortdurende vreugde. “Zij aten tezamen met verheuging”. Ze waren niet alleen blij in hun bidstonden en onder de preken; ze waren blij aan het ontbijt en bij het avondeten. Wat ze ook aten, ze zongen erbij. Toen de Geest van God er was, was Jeruzalem de vrolijkste stad die er ooit geweest is. De discipelen zongen van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Ik twijfel er niet aan of de buitenstaanders vroegen: “Wat is daar aan de hand?” De tempel was nog nooit zo druk bezocht als toen. Er werd nog nooit zoveel gezongen. Zelfs de straten van Jeruzalem en de berg Sion weerklonken van de liederen van de eens zo verachte Galileeërs.

			

			Ze waren vol blijdschap en die blijdschap toonde zich in het prijzen van God. Zonder twijfel gooiden ze het er af en toe uit onder de dienst: “Glorie! Halleluja!” Het zou me niks verbazen als alle gepastheid verdwenen was. Ze waren zo blij, zo uitgelaten, dat ze wel konden springen van vreugde. Wij zeggen nu natuurlijk nooit “Amen” of “Halleluja”. Wij zijn zo vreselijk netjes geworden dat we een dienst nooit op, wat voor manier dan ook, zouden onderbreken. Dat komt, om eerlijk te zijn, omdat we niet zo bijzonder blij en niet erg vol van Gods lof zijn. Zoiets willen we niet eens meer doen.

			Helaas, wat hebben we toch ontzettend veel verloren van Gods Geest; wat hebben we veel verloren van de vreugde en blijdschap die gepaard gaan met Zijn aanwezigheid. We zijn tevreden met een fatsoenlijke lusteloosheid! We verzamelen de fresia’s van het fatsoen in plaats van de palmbladeren van lofprijzing. Zond Hij ons maar een tijd van heerlijke wanorde! Dat een windvlaag de zeeën in beweging zou brengen zodat onze broeders, die nu als pantserschepen zo stil voor anker liggen, van voor- tot achtersteven zouden rollen. Wij zijn als de kleine schepen. Wij varen met de storm in de zeilen, als het ons maar brengt naar de haven waar we naar toe willen. Och, dat het vuur toch weer op ons zou vallen een vuur dat zelfs de onaandoenlijksten nog zou aansteken! Er is een zeker medicijn voor onverschilligheid. Als er een vonk op iemands borst valt, weet hij het. Als het Woord tot iemands ziel komt, weet hij dat ook. Dat zo’n vuur als eerste op de discipelen zou komen te zitten, om vervolgens op allen rondom te vallen!

			Tot besluit was er een dagelijkse groei van de kerk. “De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden”. De hele tijd werden er mensen bekeerd. Nieuwe kerkleden waren geen zeldzaamheden die eens per jaar voorkwamen; het was iets alledaags. “En het Woord Gods wies en vermenigvuldigde”. O Geest van God, U staat gereed om zo bij ons te werken als U toen deed! Blijf niet weg, smeken wij U, maar werk in ons! Breek elke barrière af die het binnenkomen van Uw macht in de weg staat. Gooi het omver, gooi het omver, o heilige Wind! Verteer elk obstakel met hemels vuur. Geef ons nu harten van vuur en tongen van vuur om Uw verzoenende woord te prediken, om Jezus’ wil.

			

			Amen

		

	
		
			De uitstorting van de Heilige Geest

			Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. (Hand. 10:44)

			De Bijbel is het boek van de openbaring van God. De heidenen zoeken in den blinde naar Hem. De rede tast in het duister rond op zoek naar Hem. Maar Hij wordt duidelijk aan ons geopenbaard op de bladzijden waar Hij zelf de auteur van is. Wie zoveel van God wil begrijpen als voor een mens mogelijk is, kan hier onderwezen worden, tenzij hij liever onwetend blijft of willens en wetens stijfkoppig is.

			De leer van de Drie-eenheid is in het bijzonder onderwezen in de Heilige Schrift. Het woord zelf komt beslist niet voor, maar de drie goddelijke Personen van de ene God worden echter met constante regelmaat genoemd. De Heilige Schrift benadrukt dat wij allemaal deze grote, christelijke waarheid zouden aannemen en geloven: dat de Vader God is, dat de Zoon God is, dat de Geest God is; en dat er toch niet drie Goden zijn, maar dat er één God is. Hoewel elk van hen werkelijk God uit God is, is de Heere die wij aanbidden drie in één en één in drie.

			U zult opmerken dat in het beschrijven van het scheppingswerk de Schrift ons zorgvuldig verzekert van het feit dat alle drie de Personen deel hadden aan de schepping. ”In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” In een andere tekst wordt ons verteld dat God zei: ”Laat ons mensen maken”. Niet één Persoon, maar alle drie overlegden met elkaar over het scheppen van de mens. We weten dat de Vader de funderingen heeft gelegd, dat Hij de solide lichtbundels heeft vastgesteld waar de blauwe bogen van de hemel op rusten. We weten echter met dezelfde zekerheid dat Jezus Christus, de eeuwige Logos, bij de Vader was in den beginne en dat ”zonder Hem niets was dat was gemaakt.” Bovendien hebben we dezelfde zekerheid dat de Heilige Geest de hand heeft gehad in de Schepping. Ons wordt immers verteld dat: ”De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren”. Onder Zijn vleugels als van een duif heeft Hij het ei van de chaos uitgebroed tot deze mooie ronde wereld.

			Hetzelfde bewijs hebben we wat betreft drie Personen in één God als het gaat om de verlossing. We weten dat God de Vader Zijn Zoon gaf. We hebben overvloedig bewijs dat God de Vader Zijn volk uitkoos vóór de grondlegging van de wereld. Hij dacht het plan van verlossing uit. Hij heeft altijd, van harte en uit vrije wil, vreugdevol ingestemd met de verlossing van Zijn volk.

			Het deel dat de Zoon in de verlossing heeft, is duidelijk genoeg voor iedereen. Voor ons mensen en voor onze verlossing daalde Hij neer uit de hemel. Hij is vleesgeworden in een sterfelijk lichaam. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij daalde af in de hel. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden. Hij voer op ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, waar Hij ook voor ons bidt.

			Van de Heilige Geest hebben we dezelfde vaste zekerheid dat de Geest van God werkt in bekering. Overal in de Bijbel wordt immers van ons gezegd dat wij geestelijk zijn voortgebracht door de Heilige Geest. Voortdurend wordt verklaard dat, tenzij een mens is wedergeboren, hij het koninkrijk van God niet kan zien. Alle deugden van het christen-zijn worden als de vruchten van de Geest beschreven. De Heilige Geest is het immers die van begin tot eind in ons uitwerkt wat Jezus Christus tevoren voor ons volbracht heeft in Zijn grote verlossingswerk. Die verzoening heeft God de Vader voor ons vastgesteld in Zijn grote, uitverkiezend heilsplan.

			Welnu, deze morgen zal ik in het bijzonder uw aandacht vragen voor het werk van de Heilige Geest. Ik kan ook wel de reden noemen waarom ik dat doe. Dat is het volgende: in de Verenigde Staten is er sprake van een grote opwekking. Tweehonderdvijftigduizend mensen - een kwartmiljoen - belijden wederom geboren te zijn. Zij hebben zich bij verschillende afdelingen van Gods kerk gevoegd. Wat mij doet geloven dat het om een echte opwekking gaat, is het feit dat de vijanden van Christus’ heilige evangelie er enorm verbolgen over zijn. Als de duivel zijn gebrul ergens over laat horen, kun je er van op aan dat er iets goeds in zit. De duivel is niet als de spreekwoordelijke hond; als hij blaft, is er iets om over te blaffen. Als de satan jankt, weten we zeker dat hij bang is dat zijn koninkrijk in gevaar is.

			Deze grote opwekking in Amerika is duidelijk veroorzaakt door de uitstorting van de Geest, want geen enkele predikant heeft er de leiding in gehad. Alle dienaren van het evangelie hebben er deel aan gehad, maar niemand van hen stond op de voorgrond. God Zelf is de Leider geweest van Zijn eigen leger. Het begon met een verlangen naar gebed. Gods volk begon te bidden. De bidstonden werden beter bezocht dan voorheen. Voorgesteld werd om samenkomsten te houden op tijdstippen die nooit gebruikt werden voor gebed. Ook deze samenkomsten werden goed bezocht. En er werd werkelijk gebeden. Notoire zondaren stonden op tijdens de bidstond en vroegen het volk van God om voor hen te bidden, waarmee ze in het openbaar lieten blijken dat ze een verlangen naar Christus hadden. Er werd voor hen gebeden en de kerk heeft gezien dat God waarlijk het gebed hoort en beantwoordt.

			Als wij willen dat hetzelfde gebeurt in dit land is het enige waar we naar moeten zoeken de uitstorting van de Heilige Geest. Ik dacht dat misschien deze morgen door het preken over het werk van de Heilige Geest, deze tekst vervuld zou worden: ”Hij die Mij eert, zal Ik eren.” Mijn oprecht verlangen deze morgen is om de Heilige Geest te eren. Als het Zijn wil is Zijn kerk te eren, dan zal de heerlijkheid tot in eeuwigheid voor Hem zijn. ”Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden”.

			In de eerste plaats zal ik een poging doen om de weg waarin de Geest werkt te beschrijven; in de tweede plaats de absolute noodzakelijkheid van de invloed van de Heilige Geest in het bekeringswerk van mensen en dan in de derde plaats zal ik de wegen en manieren noemen waardoor we door goddelijke genade eenzelfde uitstorting van de Heilige Geest op onze kerken kunnen ontvangen.

			In de eerste plaats zal ik een poging wagen om DE WEG WAARIN DE GEEST WERKT uit te leggen. 

			

			Maar laat ik oppassen niet verkeerd begrepen te worden. We kunnen uitleggen wat de Geest doet. Niemand moet echter denken dat hij weet hoe Hij iets doet. Het werk van de Heilige Geest is het bijzonderste mysterie van het christendom. Bijna al het andere is duidelijk, maar dit moet een ondoorgrondelijk geheim blijven. Het is verkeerd als wij daarin proberen te wroeten. Wie weet waar de winden hun oorsprong vinden? Wie weet, om dezelfde reden, hoe de Geest werkt, want Hij is immers als de wind? ”De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is”. Ik voor mij geloof dat het werk van de Heilige Geest in de bekering tweeledig is. In de eerste plaats houdt het in dat de vermogens die een mens al heeft, ontwaken. In de tweede plaats houdt het in dat vermogens die een mens nooit heeft gehad, ingeplant worden.

			In het ontzagwekkende werk van de wedergeboorte maakt de Heilige Geest als eerste onze verstandelijke vermogens wakker. Bedenk immers dat de Heilige Geest de mens nooit nieuwe verstandelijke vermogens geeft. Neem bijvoorbeeld het intellect. De Heilige Geest geeft de mensen geen intellect want zij hebben dat voor hun bekering al. Wat de Heilige Geest wel doet, is ons verstand onderwijzen en herstellen om het op het rechte spoor te brengen. Dan kunnen we het gebruiken voor het hoogstaande doel om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen het edele en het verachtelijke. De Heilige Geest geeft de mens geen wil, want die heeft hij al, maar Hij maakt de wil die onderworpen was aan de satan vrij voor de dienst van God. De Heilige Geest geeft geen mens het vermogen te denken of een orgaan om een mening te hebben. De mens is immers, althans verstandelijk, in staat om een mening te hebben of te denken. Hij geeft echter het al aanwezige vermogen om een mening te vormen de neiging om de goede mening te hebben. Hij geeft aan het denkvermogen de neiging om op de goede manier te denken. Op deze manier beginnen we te denken zoals God wil dat wij denken, in plaats van verkeerd te denken. Ons verstand verlangt ernaar om te wandelen in de stappen van Gods geopenbaarde waarheid.

			

			Misschien is hier vanmorgen iemand met veel verstand van politiek. Terwijl zijn verstand is verduisterd als het om geestelijke zaken gaat. Hij ziet geen schoonheid in de persoon van Christus. Hij ziet niets begeerlijks in de weg van de heiligheid. Hij kiest het kwade en verzaakt het goede. De Heilige Geest zal hem geen nieuw verstand geven. Hij zal echter zijn oude verstand reinigen, zodat hij onderscheid zal maken tussen dingen die van elkaar verschillen. Hij zal ontdekken hoe armzalig het is om voor een poosje te genieten van de pleziertjes van de zonde en de eeuwige heerlijkheid te laten schieten.

			Misschien is hier ook iemand die verschrikkelijk anti-godsdienstig is en niet tot God wil komen. Wat we ook doen, we kunnen hem niet overhalen om van gedachten te veranderen en zich naar God te keren. De Heilige Geest zal die persoon niet een nieuwe wil geven, maar zijn oude wil veranderen. In plaats van het verkeerde te willen doen, zorgt Hij dat hij het goede wil doen. De Heilige Geest zal zorgen dat hij door Christus gered wil worden. Hij zal zorgen dat hij ”gewillig is in de dagen van zijn kracht.”

			U moet bedenken dat er geen vermogen in de mens zo gevallen is of de Heilige Geest kan het weer oprichten. Hoe laag gezonken een mens ook moge zijn, de Geest kan in Zijn wonderlijke kracht in één ogenblik al zijn vermogens reinigen en zuiveren. Een slecht beoordelingsvermogen kan veranderd worden in het vermogen om een goed oordeel te vellen. De sterke, koppige wil kan veranderd worden, zodat er gewilligheid is om in de wegen van Gods geboden te wandelen. Verkeerde en verdorven neigingen kunnen in één ogenblik tot Christus gekeerd worden. Oude begeerten die besmet zijn door verdorvenheid kunnen vervangen worden door hemelse verlangens. Het werk van de Geest in het verstand is het hervormen ervan. Hij geeft het verstand geen nieuwe bouwstoffen, maar het is in een ander deel van de mens dat Hij een nieuwe structuur aanbrengt. Wat Hij doet, is het verstand dat zijn structuur was kwijtgeraakt zijn juiste vorm teruggeven. Hij richt de gevallen pilaren op en doet paleizen verrijzen die tot op de grond toe waren uiteengevallen. Dit is het eerste werk van de Heilige Geest in het verstand van de mens.

			

			Bovendien schenkt de Heilige Geest mensen vermogens die zij nooit gehad hebben. In overeenstemming met de Schrift geloof ik dat er bij de mens sprake is van een drieledige structuur. Hij heeft een lichaam. Dat lichaam is door de Heilige Geest tot een tempel van de Heere gemaakt. Hij heeft een verstand. Dat verstand is door de Heilige Geest tot een altaar in de tempel gemaakt. Maar bij de natuurlijke mens is er niets hogers dan dat te bespeuren. Hij is slechts lichaam en ziel. Als de Geest komt, blaast Hij hem een derde principe in dat we de geest noemen. De apostel beschrijft de mens als zodanig: ”lichaam, ziel en geest”. Als u alle schrijvers over de psyche erop naleest, zult u merken dat ze allemaal beweren dat er slechts twee delen zijn: lichaam en ziel. Ze hebben het nog bij het rechte eind ook, want zij hebben het over de niet-wedergeboren mens. Maar in de wedergeboren mens is een derde principe even superieur aan het verstand, als het verstand superieur is aan dood, dierlijk materiaal. Dat derde principe is dat waarmee een mens bidt. Het is dat waarmee hij gelooft tot zaligheid of, beter gezegd, het is wat het verstand stuurt. Het is datgene wat in het aansturen van het verstand op dezelfde manier gebruik maakt van het verstand als het verstand van het lichaam. Als ik wil lopen en mijn benen in beweging breng, is het mijn verstand die hen dwingt. Zo dwingt mijn geest mijn verstand tot het concentreren op bidden als ik wil bidden. Evenzo dwingt mijn geest mijn ziel zichzelf op te heffen tot God voor lofprijzing, als ik wil lofprijzen. Zoals het lichaam zonder de ziel dood is, zo is de ziel zonder de geest dood. Een taak van de Geest is om de dode ziel levend te maken door haar de levende Geest in te blazen. Zoals ook geschreven staat: ”De eerste Adam was een levende ziel gemaakt, maar de tweede Adam was een levendmakende Geest gemaakt”. En, ”zoals we de gelijkenis van het aardse hebben gedragen, zo moeten we het beeld van het hemelse dragen”. Dat wil zeggen dat als we bekeerd worden, de levendmakende Geest in ons is, die ons wordt gegeven door God de Heilige Geest.

			Opnieuw zeg ik dat de Geest vermogens heeft die het verstand nooit heeft gehad. Zij heeft het vermogen om gemeenschap met Christus te hebben. Tot op zekere hoogte is dit een verstandelijke daad. Toch kan een mens zonder geest dit net zo min doen, als een mens kan lopen wanneer hij het zonder ziel moet stellen, die het idee van lopen naar voren brengt. De geest brengt de gedachte aan gemeenschap naar voren; het verstand brengt het in gehoorzaamheid ten uitvoer. Er zijn, denk ik, zelfs perioden waarin de geest het verstand helemaal verlaat. Perioden waarin we alles vergeten, waarin we bijna ophouden na te denken, te redeneren, beoordelen, af te wegen of te willen. Onze zielen zijn als de wagens van Amminadab: snel voortgetrokken zonder dat er een wil is die hen stuurt. Wij liggen aan de boezem van Jezus en in een door God gegeven extase en hemelse vervoering genieten we de vruchten van het land der gezegenden. We plukken de trossen van Eskol nog voordat we het land van belofte binnengaan.

			Ik denk dat ik deze twee dingen u duidelijk heb voorgelegd. Het werk van de Geest bestaat ten eerste uit het tot leven wekken van vermogens die een mens al heeft, maar sluimerden en niet goed werkten. In de tweede plaats geeft de Geest de mens vermogens die hij niet eerder had. Om dit voor iedereen begrijpelijk te maken, vergelijk ik de mens met zoiets als een machine. De wielen zijn defect. De raderen grijpen niet in elkaar; de wielen draaien onregelmatig; de stangen doen hun werk niet, kortom, het is een chaos. Welnu, het eerste wat de Geest doet, is de wielen weer op de juiste plaats brengen. Hij maakt de wielen vast aan de assen, de juiste as aan het juiste wiel. Dan zorgt Hij dat de wielen met elkaar verbonden zijn, zodat ze op elkaar reageren. Maar dat is niet alles wat Hij doet. Verder zorgt Hij dat vuur en stoom hun werk doen, zodat zij in werking worden gezet. Hij gebruikt geen nieuwe wielen, maar Hij repareert de oude wielen. Vervolgens geeft Hij de bewegende kracht die de hele zaak in beweging moet zetten. In de eerste plaats geeft Hij onze verstandelijke vermogens hun juiste plaats; vervolgens geeft Hij een levende, levendmakende geest, zodat dit alles beweegt volgens de heilige wil en wet van God.

			Voordat ik van dit punt afstap, moet ik benadrukken dat alles waar ik het over heb gehad in één ogenblik gebeurt. Als een persoon tot God wordt bekeerd, gebeurt dat in één ogenblik. Wedergeboorte is iets dat in een kort moment tot stand komt. Bekering tot God, de vrucht van wedergeboorte, beslaat ons hele leven. Wedergeboorte zelf komt echter in één ogenblik tot stand. Een mens haat God, de Heilige Geest zorgt dat hij God lief gaat hebben. Een mens moet niets van Christus hebben; hij haat Zijn evangelie, begrijpt het niet en wil het niet ontvangen. Dan komt de Heilige Geest. Hij verlicht zijn verduisterd verstand. Hij verwijdert de ketting van zijn gebonden wil. Hij geeft vrijheid aan zijn geweten en leven aan zijn dode ziel zodat de stem van het geweten gehoord wordt. Deze mens wordt een nieuw schepsel in Christus Jezus. En denk erom, dit alles vindt plaats in één ogenblik door de bovennatuurlijke invloed van God de Heilige Geest; Hij werkt zoals Hij wil onder de mensenkinderen.

			II. Nu ik stilgestaan heb bij de manier waarop de Heilige Geest werkt, zal ik nu overgaan naar het tweede punt: DE ABSOLUTE NOODZAKELIJKHEID VAN HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN DE BEKERING. 

			In onze tekst wordt ons verteld dat ”toen Petrus deze woorden sprak, de Geest op allen viel die het woord hoorden”. Geliefden, eerst viel de Geest op Petrus zelf, want anders zou Hij niet op zijn hoorders gevallen zijn. Als een prediker een middel tot het behoud van zielen wil zijn, is het nodig dat hij zelf door de Geest wordt beïnvloed. Ik bid voortdurend dat ik zelfs in de kleinste en minst belangrijke dingen van mijn dienst door de Geest wordt geleid. Je kunt immers niet weten of het behoud van een ziel afhangt van het lezen van een gezang, of van een gekozen hoofdstuk. Twee mensen die zich bij onze gemeente hebben aangesloten, hebben beleden tot geloof te zijn gekomen enkel door het lezen van het lied:

			”Jezus, minnaar van mijn ziel”.

			Zij onthielden verder niets van het lied, maar die woorden maakten op hen zo’n diepe indruk dat ze het niet konden helpen ze dagen erna nog voor zichzelf te herhalen. Vervolgens kwam de gedachte naar boven: ”Heb ik Jezus lief?” Toen beseften ze hoe ondankbaar het was dat Hij wel de minnaar van hun zielen zou zijn en dat zij Hem niet lief zouden hebben. Nu geloof ik dat de Heilige Geest me heeft geleid dat gezang te kiezen. Veel mensen zijn tot bekering gekomen doordat iets wat de dominee zei hen trof. Waarom zei de dominee die ene zin? Eenvoudig omdat hij daartoe was geleid door de Heilige Geest.

			Wees verzekerd, geliefden, dat als een bepaald gedeelte van de preek voor u een zegen is, de dominee die woorden sprak omdat hij daartoe de opdracht kreeg van zijn Meester. Ik zou vandaag een preek kunnen houden die ik op vrijdag hield en die toen van nut was. Maar nu zou er niets goeds van kunnen komen omdat het misschien niet de preek is die de Heilige Geest voor vandaag bestemd heeft. Maar als ik oprecht Gods leiding gezocht heb in het uitkiezen van het onderwerp, als Hij op mij rust in de prediking van het woord, wees dan niet bezorgd of het aan zal sluiten bij uw noden. De Heilige Geest moet op uw predikanten rusten. Ze kunnen zo geleerd zijn als de meest wijze mannen en zo welsprekend als Demosthenes en Cicero. Toch kan het Woord voor u niet tot zegen zijn, als niet eerst de Geest van God het verstand van de dominee heeft geleid in het uitkiezen van zijn onderwerp en in de bespreking ervan.

			Toch was het feit dat de Geest op Petrus zelf was gevallen niet voldoende, als de Geest van God ook niet op zijn hoorders was gevallen. Ik zal nu proberen de absolute noodzakelijkheid van het werk van de Geest in de bekering van mensen te laten zien.

			Laten we niet vergeten wat voor soort werk het is. Dan zullen we inzien dat andere middelen totaal buiten beeld zijn. Het staat vast dat mensen niet door materiële dingen tot geloof kunnen komen. De Kerk van Rome dacht dat ze mensen kon bekeren door middel van legers. En dus viel ze landen binnen. Ze bedreigde mensen met oorlog en bloedvergieten als ze zich niet zouden bekeren en haar godsdienst zouden omhelzen. Het leverde echter weinig op. De mensen stierven liever dan dat ze hun geloof wilden opgeven. Daarom beproefde de Roomse Kerk de volgende fraaie zaken: brandstapels, pijnbanken, kerkers, bijlen, zwaarden en vuur. Met deze middelen hoopte ze mensen te bekeren. Misschien hebt u weleens gehoord van die man die zijn horloge met een houweel wilde opwinden. Die man was buitengewoon verstandig, vergeleken met degene die dacht geest te kunnen raken door materie. U kunt alle machines uitvinden die u maar wilt, maar het verstand kunt u niet bereiken. Probeer maar eens de vleugels van engelen te binden met groene twijgen of de cherubim met ijzeren ketenen te boeien. Probeer maar eens u in de gedachten van mensen te mengen door middel van materie. Zoiets werkt niet, dat bestaat niet. Alle koninklijke legers die ooit bestonden en alle krijgers in hun harnassen met al hun munitie hebben nog nooit het verstand van mensen kunnen bereiken. Dat is een onneembare vesting, die nooit door een materiële oorzaak bereikt kan worden.

			Evenmin kan een mens door morele argumenten worden bekeerd. Iemand zegt: ”Ik denk dat dat mogelijk is. Als een dominee vurig preekt, kan hij mensen overreden om zich te bekeren.” Geliefde, u moest beter weten! Melanchton dacht er ook zo over, maar weet u wat hij zei nadat hij het had geprobeerd: ”De oude Adam is te sterk voor de jonge Melanchton”. Elke predikant zal erachter komen dat dit zo is, mocht hij denken dat zijn argumenten mensen ooit tot bekering konden brengen. Ik zal u een soortgelijk geval voorleggen. Met welke logica kan een Ethiopiër overreed worden zijn huidskleur te veranderen? Met welke argumenten kunt u een luipaard zover krijgen dat hij afstand doet van zijn vlekken? Misschien kan degene die gewend is kwaad te doen, leren goed te doen. Maar als de huid van een Ethiopiër veranderd moet worden, kan dat alleen door een bovennatuurlijk proces en als de vlekken van een luipaard verwijderd moeten worden, kan alleen Degene Die hem gemaakt heeft, dat doen. Precies zo is het met het menselijk hart. Als zonde iets ab extra was, iets aan de buitenkant, konden we de mens nog wel zover krijgen daar iets aan te veranderen. U kunt bijvoorbeeld iemand ertoe bewegen niet meer te drinken of te vloeken omdat die dingen geen deel zijn van zijn aard; die verdorvenheid heeft hij toegevoegd aan zijn oorspronkelijke verdorvenheid. Maar het verborgen kwaad van het hart is buiten het bereik van alle morele overtuigingskracht. Ik durf te zeggen dat iemand een ander met argumenten zover kan brengen dat die persoon zich ophangt. Maar ik weet zeker dat geen enkel argument een ander zal bewegen zijn zonden en zijn zelfrechtvaardiging op te hangen en zich aan de voet van het kruis te vernederen. Het evangelie van Christus is immers zo tegengesteld aan de natuurlijke geneigdheid van de mens. Het om daar naartoe gaan is als het zwemmen tegen de stroom in. De stroom van de wil en het verlangen van de mens zijn immers precies het tegenovergestelde van het evangelie van Jezus Christus.

			Ik heb de tranen over iemands wangen zien lopen toen hij naar me toe kwam om zich aan te sluiten bij de kerk van Christus. Hij zei: ”Meneer, ik vraag me af hoe het mogelijk is dat ik hier vandaag ben. Als iemand me een jaar geleden had verteld dat ik zou denken zoals ik nu doe en me zou voelen zoals op dit moment, zou ik hem voor dwaas uitgemaakt hebben. Ik bracht mijn zondagen graag met allerlei pleziertjes door. Ik zag niet in waarom ik me in Gods huis zou opsluiten om naar het gepraat van een man te luisteren. Ik bidden, meneer? Ikke niet. De grootste zegen ter wereld was voor mij een goed en sterk paar handen en ik vond het belangrijk om te zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Als iemand tegen me over godsdienst begon, gooide ik de deur in zijn gezicht dicht of werkte hem zo snel mogelijk de deur uit. Maar alles waarvan ik toen hield, haat ik nu, en van de dingen die ik toen haatte, houd ik nu. Ik kan niet genoeg zeggen of laten zien, hoe totaal ik veranderd ben. Dat moet het werk geweest zijn van God. Ik ben ervan overtuigd dat het niet door mijzelf tot stand gebracht is. Het moet iemand zijn die groter is dan ikzelf, om mijn hart zo te kunnen veranderen”. Ik denk dat deze twee dingen het bewijs zijn dat wij meer dan het natuurlijke nodig hebben. Omdat het materiële hierin tekort schiet en enkel morele overreding het nooit tot stand kan brengen, is de Heilige Geest absoluut noodzakelijk.

			Als u nog eens een ogenblik nadenkt over wat voor soort werk dat is, zult u al snel inzien dat niemand anders dan God dat tot stand kan brengen. In de Heilige Schrift wordt van bekering gesproken als van een nieuwe schepping. Als u praat over scheppingswerk door uzelf, doet u me dan het genoegen eerst een vliegje te scheppen. Schep een mug of een zandkorrel. Als u dat hebt geschapen, mag u het hebben over het scheppen van een nieuw hart. Beide dingen zijn even onmogelijk, want scheppen is Gods werk. Maar als we er van uitgaan dat u een stofje of zelfs een wereld kon scheppen, zou dat nog niet eens de helft van het wonder zijn, want u moet eerst datgene vinden dat zichzelf geschapen heeft. Is dat mogelijk? Stel dat u niet bestond, hoe zou u zichzelf kunnen scheppen? Niets kan niet iets voortbrengen. Welnu, hoe kan iemand zichzelf herscheppen? Een mens kan zichzelf niet in een nieuwe toestand scheppen als hij geen bestaan heeft in die toestand. Hij is dan nog iets dat niet is.

			Vervolgens wordt van het scheppingswerk gezegd dat het als de opstanding is. ”Wij zijn uit de doden opgestaan”. Kunnen doden in de graven zichzelf tot leven wekken? Elke dominee die denkt dat hij zielen kan bekeren, moet maar proberen een lijk tot leven te wekken. Hij moet maar naar een begraafplaats gaan en de graven verzoeken hun muilen te openen en plaats te maken voor degenen die begraven zijn om tot leven te komen. Hij zal tevergeefs preken. Maar als hij daartoe in staat zou zijn, zou dat nog niet het wonder zijn. Dat is het voor de doden om zichzelf op te wekken; voor een levenloos lijk om in zijn eigen borst de levensvlam opnieuw te ontsteken. Als dit werk een opstanding, een schepping is, valt het u niet op dat dit de kracht van een mens te boven gaat? Het moet in hem gewerkt worden door niemand minder dan God Zelf.

			Dan is er nog een overweging en dan zal ik dit punt afsluiten. Geliefden, zelfs als een mens zichzelf kon behouden, moet ik u eraan herinneren hoe het hem tegenstaat. Als we onze hoorders allemaal gewillig konden maken, zou de strijd gestreden zijn. Iemand zegt: ”Als ik behouden wil worden, kan ik dan niet behouden worden?” Zeker kan dat, maar de moeilijkheid is dat we mensen niet gewillig kunnen maken. Dat maakt dus duidelijk dat hun wil gedwongen moet worden. Om hen gewillig te maken op de dag van Gods kracht, moet er een invloed op hen worden uitgeoefend die ze niet uit zichzelf bezitten. Dit is de heerlijkheid van het christendom. Het christendom heeft zelf de kracht om zich te verspreiden. We vragen u niet om eerst gewillig te zijn. We vertellen u het nieuws. We geloven dat de Geest van God die met ons werkt, u gewillig zal maken. Als de voortgang van het christelijk geloof afhing van de vrijwillige instemming van het menselijk geslacht zou zij nooit een centimeter verder komen. Maar het christelijk geloof draagt een almachtige kracht in zich. Het dwingt mensen haar te geloven en het zal overwinnen, totdat het zich van strand tot strand als een zee van heerlijkheid uitstrekt.

			

			III Ik zal nu afsluiten met het naar voren brengen van één of twee gedachten over WAT MOET GEBEUREN OM DE HEILIGE GEEST NU TE LATEN NEERDALEN. 

			Het staat vast, geliefden, dat als de Heilige Geest het wilde, iedere man, vrouw en kind in dit gebouw op dit ogenblik werd bekeerd. Als God, de soevereine Rechter van iedereen, Zijn Geest wilde zenden, zou elke inwoner van deze miljoenenstad zich onmiddellijk tot de levende God kunnen bekeren. Zonder middelen, zonder de predikant, zonder boeken, zonder wat dan ook ligt het in Gods macht om mensen te bekeren. We kennen mensen die volledig in hun werk opgingen. Zij dachten nooit over godsdienst na. Maar een gedachte sloop in hun hart en deze gedachte werd de moeder van duizend overdenkingen; door deze overdenkingen zijn ze tot Christus gebracht. Zonder de hulp van een dominee heeft de Heilige Geest gewerkt. Ook vandaag is Hij niet beperkt. Er kunnen mensen zijn die uitblinken in hun ongelovigheid en ferm het Kruis van Christus tegenstaan. De Heilige Geest kan echter zonder hun toestemming te vragen de sterke doen neervallen en de machtige doen buigen. Want we praten over de Almachtige God en er is niets te groot voor Hem. Maar, geliefden, het behaagde God grote eer te geven aan de middelen. Hij zou het zonder kunnen doen als Hij wilde, maar dat doet Hij niet. Toch wil ik dit als eerste aan u meegeven: als u wilt dat de Heilige Geest zich in ons midden manifesteert, moet u eerst naar Hem opzien en niet naar de middelen. Toen Jezus Christus preekte, kwamen weinig mensen tot bekering. De reden ervan was, dat de Heilige Geest nog niet overvloedig was uitgestort. Zelf had Hij de Heilige Geest wel overvloedig, maar op anderen was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Jezus Christus zei: ”Grotere werken dan deze zult gij doen omdat Ik naar de Vader ga, om de Heilige Geest te zenden”. Vergeet niet dat de weinigen die bekeerd werden onder Christus’ bediening niet door Hem tot bekering kwamen, maar door de Heilige Geest Die toen op Hem rustte. Jezus van Nazareth was gezalfd door de Heilige Geest. Welnu, als Jezus Christus, de grote Grondlegger van onze godsdienst, door de Heilige Geest gezalfd moest worden, hoeveel te meer onze predikanten?

			

			En nu nog een andere gedachte. Als de Geest bij ons zou zijn, geliefden, moeten wij allen proberen Hem te eren. Er zijn van die kapellen waarin je bij het binnenkomen niets merkt van het bestaan van de Heilige Geest. Maria Magdalena zei: ”Zij hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar ze Hem hebben gelegd”. De christen zou hetzelfde vaak kunnen zeggen, want in zo’n dienst wordt tot het einde niets gezegd over de Heere, behalve slechts in de zegengroet. Anders zou je niet eens weten dat er drie Personen in God zijn. Tenzij onze kerken de Heilige Geest verheerlijken, zullen wij Hem nooit overvloedig in ons midden geopenbaard zien. De predikant moet, voordat hij preekt, altijd belijden dat hij vertrouwt op de Heilige Geest. Hij moet zijn aantekeningen maar verbranden en van de Heilige Geest afhankelijk zijn. Als de Geest hem niet komt helpen, moet hij maar zwijgen en de gemeente maar naar huis gaan en bidden dat de Geest hem de volgende zondag zal helpen.

			Verheerlijkt u ook in het gebruik van middelen altijd de Geest? We beginnen onze godsdienstige samenkomsten vaak zonder gebed; dat is verkeerd. We moeten de Geest verheerlijken. Als we Hem niet de eerste plaats geven, zal Hij ons nooit een kroon geven om te dragen. Hij zal overwinningen behalen, maar als wij Hem daarvan niet de eer geven, zal Hij ons nooit voorrechten en succes geven. Het beste is om vurig om Zijn komst te bidden als we daarnaar verlangen. Vergeet niet dat de Heilige Geest niet tot ons als kerk zal komen, als we Hem niet zoeken. ”Hierom zal ik van het huis Israëls beproefd worden dat ik hen doe.” ”Beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen”. Laten we samenkomen en bidden. Als God ons niet verhoort, zal dat de eerste keer zijn dat Hij Zijn belofte breekt. Kom, laten we het heiligdom binnengaan. Laten we samenkomen in het huis van de Heere en Hem plechtig smeken. En opnieuw zeg ik dat als de Heere Zijn arm niet ontbloot ten aanschouwen van alle volken, dit het tegendeel is van al Zijn vorige handelingen. Het zou tegengesteld zijn aan al Zijn beloften en in strijd zijn met Hemzelf. We hoeven Hem slechts te beproeven en het resultaat staat vast. Als we samenkomen voor gebed, slechts in afhankelijkheid van Zijn Geest, zal de Heere ons zegenen. Alle einden der aarde zullen Hem vrezen. O Heere, verhoog Uzelf vanwege Uw vijanden; breng Uw rechterhand uit Uw boezem, O Heere onze God, om Christus’ wil,

			Amen.

		

	
		
			Het verdorrende werk van de Geest

			”Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.” (Jes. 40:6-8)

			”Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.” (1 Petr. 1:23-25)

			Het gedeelte uit Jesaja dat ik u zojuist heb voorgelezen, kan heel goed dienen als een treffende beschrijving van onze sterfelijkheid. Als er uit deze tekst gepreekt zou worden over de zwakheid van de menselijke natuur, de kortheid van het leven en de zekerheid van de dood, zou niemand de toepasselijkheid van de tekst ter discussie stellen. Toch waag ik de vraag te stellen of zo’n bespreking de hoofdgedachte van de profeet recht zou doen. Er wordt hier meer bedoeld dan de vergankelijkheid van ons lichamelijke vlees. Het vlees in een andere betekenis, namelijk het vleselijke verstand, werd door de Heilige Geest bedoeld toen Hij Zijn boodschapper bevel gaf deze woorden te verkondigen. Ik denk niet dat in deze context alleen maar uitdrukking gegeven moest worden aan de sterfelijkheid van ons ras. Dat zou nauwelijks gelijke tred houden met de sublieme openbaringen die er omheen staan. Tot op zekere hoogte zou het een afdwaling zijn van het onderwerp dat hier ter sprake is. Het idee dat we hier enkel en alleen worden herinnerd aan onze sterfelijkheid komt niet overeen met de manier waarop Petrus het bespreekt in het Nieuwe Testament. Die tekst heb ik u ook voorgelezen. Er is een andere en meer geestelijke betekenis die uitstijgt boven de grote en overduidelijke waarheid dat een ieder van ons moet sterven.

			

			Kijk nu eens goed naar het hoofdstuk uit Jesaja. Wat is er het onderwerp van? Dat is de goddelijke vertroosting van Sion. Sion was heen en weer gesmeten door conflicten; ze had geleden onder de gevolgen van zonde. De Heere gaf, om haar smart weg te nemen, Zijn profeten de opdracht om de komst van de langverwachte Verlosser aan te kondigen. De profeten moesten het einde en de voleinding van haar oorlogen aankondigen en de vergeving van haar ongerechtigheid. Zonder twijfel is dat het thema van de profetie. Over het volgende punt bestaat evenmin twijfel, namelijk dat de profeet vervolgt met de voorzegging van de komst van Johannes de Doper als de heraut van de Messias. We hebben geen problemen met het verklaren van het gedeelte: ”Bereidt den weg des HEEREN, maak recht in de wildernis een baan voor onzen God!” Het Nieuwe Testament verwijst immers keer op keer naar de Doper en zijn bediening. Het voorwerp van de komst van de Doper en de bediening van de Messias van Wie hij de heraut was, was de openbaring van goddelijke heerlijkheid.

			Let op het vijfde vers: ”En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.” Wat nu? Was het nodig om de sterfelijkheid van de mens in dit verband te noemen? Ik denk van niet. Maar in de volgende verzen wordt het veel duidelijker, als we oog hebben voor de diepere betekenis van die verzen. Wordt niet het volgende bedoeld: om plaats te maken voor het tonen van de goddelijke heerlijkheid in Christus Jezus en in Zijn verlossing zal alle heerlijkheid waarop de mens trots is, verdorren? Het vlees zal ontmaskerd worden; zijn ware aard, verdorven en stervend, zal aan het licht komen. Alleen de genade van God zal verhoogd worden. Dit zou duidelijk worden onder de bediening van Johannes de Doper. De Heilige Geest zou de harten van mensen voorbereiden, zodat de heerlijkheid van de Heere geopenbaard zou worden en menselijke trots voor altijd beschaamd zou worden.

			De Geest blaast op het vlees. Dat wat krachtig leek, wordt zwak. Dat wat mooi was om naar te kijken, draagt het kenmerk van verval. Zo wordt de ware natuur van het vlees ontmaskerd. Zijn bedrieglijkheid wordt blootgelegd. Zijn kracht wordt vernietigd. Er komt ruimte voor de bediening van het eeuwige Woord en voor de heerschappij van de Grote Herder. Zijn woorden zijn geest en leven. Het verdorrende werk van de Geest is de voorbereiding voor het zaaien en planten waardoor de zaligheid gewerkt wordt.

			Het verdorrende werk dat plaatsvindt voor het zaaien, werd schitterend vervuld in de prediking van Johannes de Doper. Heel toepasselijk preekte hij in de woestijn, want van alle kanten werd hij omgeven door een geestelijke wildernis. Hij was de stem van een roepende in de woestijn. Het was niet zijn taak om te planten, maar om uit te rukken. De vleselijke godsdienst van de joden was toen in zijn bloeitijd. Farizeïsme schreed door de straten in al zijn pracht. Mensen bleven zelfvoldaan steken in uiterlijke plichtplegingen. Het geestelijke leven stond op een zeer laag pitje. Hier en daar kwam je een Simeon en een Anna tegen, maar voor het grootste deel wisten mensen niets van geestelijk leven. Ze zeiden bij zichzelf: ”We hebben Abraham als onze vader” en dat was voldoende. Wat een opschudding veroorzaakte hij toen hij de hooghartige Farizeeën een geslacht van adderengebroed noemde! Wat schudde hij de natie door elkaar met de verklaring: ”Nu ligt de bijl aan de wortel van de boom!” Dat woord: ”Bekeert u” was als een verzengende wind die het groene gebladerte van de zelfrechtvaardiging aantastte Het was een wind die dodelijk bleek voor het vertrouwen in uiterlijke vormendienst. Zijn voedsel en kleding riepen op tot vasten en treuren. Het uiterlijke teken van zijn bediening verkondigde de dood aan hen tot wie hij preekte. Hij ‘verdronk’ degenen die tot hem kwamen in het water van de Jordaan. ”U moet sterven en begraven worden, zoals Hij die zal komen, door dood en begrafenis heen zal behouden.” Dat was de betekenis van het symbool dat hij de menigte liet zien. Met de daad waar hij zijn bijnaam aan ontleende, onderwees hij even grondig als met zijn woorden. Alsof dat nog niet genoeg was, waarschuwde hij voor een nóg dieper gaander en beproevender doop: de doop met de Heilige Geest en met vuur. Hij waarschuwde voor Degene die zou komen, wiens wan in Zijn hand was om de vloer grondig te zuiveren. De Geest in Johannes blies als de ruige noordenwind, doordringend en verdorrend. De Geest maakte hem tot een vernietiger van de ijdele pracht van vleselijke godsdienst, zodat het geestelijke geloof gestalte zou krijgen.

			

			Toen onze Heere Zelf verscheen, trof Hij een verdord land aan waaruit alle pracht verdwenen was. De oude stam van Jesse lag bloot en onze Heere was de tak die groeide uit zijn wortel. De scepter was van Juda geweken. Toen Silo kwam, was de wetgever van tussen zijn voeten verdwenen. Een vreemde zat op Davids troon. De Romeinen noemden het verbondsland hun eigendom. De lamp van de profetie brandde zwakjes, als zij al niet helemaal was uitgedoofd. Er was de laatste tijd geen Jesaja opgestaan om hen te troosten, zelfs geen Jeremia om hun afvalligheid te beklagen. De hele economie van Juda was een onderneming die op zijn eind liep, oud geworden was en op het punt stond om te verdwijnen. Het priesterschap was vervallen. Lukas vertelt ons dat in dat jaar Annas en Kajafas hogepriesters waren. Twee priesters tegelijk, dat was een vreemde manier om Mozes’ wet naast zich neer te leggen. Het verbond rond het zichtbare, of zoals Paulus het noemt, het ”wereldlijke”, heiligdom naderde zijn einde. Toen onze Heere Zijn taak had volbracht, scheurde het voorhangsel in tweeën. De offeranden werden afgeschaft, het priesterschap van Aäron werd buiten werking gesteld en de vleselijke inzettingen werden afgeschaft. De Geest openbaarde immers geestelijke dingen. Toen Hij kwam Die tot een priester was gemaakt, ”niet naar de wet van vleselijke geboden maar naar de kracht van een eeuwigdurend leven,” was er ”de vernietiging van het voorgaande gebod om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheids wil”.

			Zo zijn de feiten van de geschiedenis. Maar over die feiten wil ik niet uitweiden. Ik kom nu bij uw eigen persoonlijke geschiedenis; bij de ervaring die ieder kind van God heeft. Bij ons allemaal moet het vleselijke als gras verdorren. Dat wat ons aantrekt in het vleselijke moet vernietigd worden. De Geest van God zal waaien als de wind over het veld van onze zielen en maken dat onze schoonheid verwelkt als een bloem. Op die wijze zal Hij ons van zonde overtuigen. Hij zal ons aan onszelf openbaren; we zullen inzien dat het vlees niets goeds voortbrengt. Onze gevallen natuur is de verdorvenheid in eigen persoon. Zij ”die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” Over ons vroegere wettische en vleselijke leven moet het doodsvonnis worden uitgesproken. Dan kan het onvergankelijke zaad van het Woord van God, gezaaid door de Heilige Geest, in ons voor altijd blijven.

			

			Het onderwerp deze morgen is het verdorrende werk van de Geest in de ziel van de mens. Als we daarover gesproken hebben, zullen we afsluiten met een paar woorden over het plantende werk. Dat volgt altijd het verdorrende werk op.

			I. We richten onze aandacht nu op HET WERK VAN DE GEEST ALS HIJ DE GODSDIENSTIGHEID VAN HET VLEES DOET VERWELKEN. 

			In de eerste plaats zien we dat het werk van de Heilige Geest in de ziel van mensen, als Hij het vleselijke doet verdorren, heel onverwacht komt. U ziet het in onze tekst: Hoewel de spreker onderwezen is door God en bevel heeft gekregen te roepen, zegt zelfs hij: ”Wat zal ik roepen?” Zelfs hij wist niet dat, voordat Gods volk getroost kan worden, er iets aan vooraf moet gaan. Vele predikers van Gods evangelie zijn vergeten dat de wet de tuchtmeester is die mensen tot Christus drijft. Ze hebben gezaaid in braakliggende grond die nog niet geëffend is. Ze zijn vergeten dat de ploeg de kluiten fijn moet maken. Te vaak hebben we gezien dat men probeert te zaaien zonder de scherpte van de overtuigende kracht van de Geest. Predikers hebben hun best gedaan om Christus dierbaar te maken voor hen die zichzelf rijk en welvarend vinden. Dat is tevergeefse moeite. Het is onze taak om Jezus Christus zelfs aan zelfingenomen zondaren te verkondigen, maar het is zeker dat Jezus Christus nooit wordt aangenomen door wie een hoge pet van zichzelf op heeft. Alleen de zieken verwelkomen de dokter. Het is het werk van Gods Geest om mensen van zonde te overtuigen. Als zij niet van zonde overtuigd zijn, zullen ze nooit zover komen dat ze de gerechtigheid zullen zoeken, die van God is in Jezus Christus.

			Ik ben ervan overtuigd dat echte genade begint met afbreken. De Heilige Geest bouwt niet op een oude fundering. Hout, hooi en stro zijn niet goed genoeg voor Hem om op te bouwen. Hij zal komen als vuur en Hij zal een enorme brand veroorzaken in alle Babel van onze trotse natuur. Hij zal onze boog breken. Hij zal onze speer doormidden splijten en onze wagen met vuur verbranden. Als de zanderige ondergrond is verdwenen, dan, maar ook alleen dan, zal Hij in onze zielen de grote hoeksteen leggen - gekozen door God en kostbaar.

			

			Ziet u niet welk een goddelijke wijsheid het is om u van uw kleding te ontdoen voordat u bekleed wordt! Wat? Zou u de schitterende gerechtigheid van Christus, die witter is dan een voller het kan krijgen, willen dragen terwijl uw eigen smerige vodden eronder verborgen zitten? Nee man, weg ermee. Geen draadje mag u houden. God reinigt u niet zolang u uw verdorvenheid niet inziet. U zou nooit het kostbare bloed dat u van alle zonden reinigt, op waarde schatten, als u niet eerst zover bent dat u rouwt over het feit dat u helemaal onrein bent.

			Wannéér het overtuigende werk van de Geest ook komt, het komt onverwacht. Zelfs het kind van God in wie het proces steeds doorgaat, is vaak verrast. Steeds beginnen we te bouwen op wat de Geest van God had vernietigd. We zijn in de geest begonnen, maar we handelen alsof we vervolmaakt zouden worden in het vlees. Als dan ons bouwsel van vergissingen met de grond gelijk gemaakt wordt, zijn we haast even verbaasd als in het begin, toen ons de schellen van de ogen vielen. In deze zelfde toestand was Newton toen hij schreef:

			Ik vroeg de Heer te groeien

			in geloof, liefde en genade,

			meer te weten van zijn verlossing,

			vuriger Zijn aangezicht te zoeken.

			Hij was het die me leerde zo te bidden,

			En Hij, dat weet ik, antwoordde op gebed;

			Maar het was op zo’n manier

			Dat ik haast tot wanhoop werd gedreven.

			Ik hoopte dat op een gunstig uur

			Hij mijn verzoek meteen zou beantwoorden,

			mijn zonden, door de dwingende macht van zijn liefde,

			bedwingen zou, en mij rust zou geven.

			In plaats hiervan liet Hij me voelen

			het verborgen kwaad van mijn hart;

			Hij liet de boze machten van de hel

			mijn ziel van alle kanten aanvallen.

			

			Verwondert u niet, want zo is de Heere gewoon het gebed van Zijn volk te beantwoorden. De stem die zegt: ”Troost, troost Mijn volk” bereikt zijn doel door u eerst de roep te laten horen: ”Al het vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds.”

			2. Bovendien past dit verdorren binnen de normale goddelijke gang van zaken. 

			Als we Gods manier van doen goed bestuderen, zullen we niet verbaasd staan dat Hij bij Zijn volk begint met vreselijke dingen in gerechtigheid. Kijk eens naar het scheppingswerk. Ik zal me niet wagen aan het neerzetten van een dogmatische geologische theorie, maar het lijkt heel waarschijnlijk dat deze wereld gemaakt, vernietigd, opnieuw gemaakt en weer verwoest is, vele keren voordat zij tenslotte voor menselijke bewoning geschikt gemaakt werd. ”In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. Dan volgt een lange tussentijd. Tenslotte, als het juiste ogenblik daar is, maakt de Heere gedurende zeven dagen de aarde klaar voor het menselijk ras. Let eens op de stand van zaken toen de grote Architect Zijn werk begon. Wat was er in den beginne? Helemaal in het begin: niets. Toen Hij bevel gaf tot het ordenen van de aarde, hoe stond het er toen voor? ”De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond.” Er was geen spoor van andermans plan om dat van de Grote Architect te doorkruisen. ”Met wie heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?” Hij ontving geen steun in de vorm van kolommen of pilaren voor de tempel die hij wilde bouwen. De aarde was, zoals de Hebreeën het zeggen, Tohu en Bohu, wanorde en verwarring - in één woord, chaos. Zo is het met de nieuwe schepping. Als de Heere van ons een nieuwe schepping maakt, leent Hij niets van de oude mens. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij repareert niet. Hij voegt geen nieuwe vleugel toe aan het oude huis van onze verdorven natuur, maar bouwt een nieuwe tempel tot Zijn eer. Geestelijk zijn wij woest en ledig en duisternis is op de afgrond van ons hart. Zijn woord komt tot ons, dat zegt: ”Er zij licht.” En daar is licht, en daarmee een lang leven en alles wat kostbaar is.

			

			We nemen een ander voorbeeld uit Gods methoden. Wanneer bracht God de gevallen mens in aanraking met het evangelie? Zoals u weet was de eerste fluistering van het evangelie: ”Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen.” Die fluisterstem kwam tot de mens toen hij daar stond te beven voor zijn Maker, terwijl hij niets meer als excuus kon aanvoeren. Hij stond slechts schuldig voor de Heere. Wanneer bekleedde de Heere God onze voorouders? Niet voordat Hij de vraag had gesteld: ”Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt?” Niet voordat de vijgebladeren hadden gefaald, gaf de Heere de bedekkende huid van het offer, en hulde hen daarin. Als u wat langer mediteert over de daden van God met mensen zult u steeds hetzelfde tegenkomen. God gaf ons een wonderbaarlijke verlossing in de vorm van de ark van Noach, maar Noachs redding in de ark was verbonden met de dood. Hij was zelf als het ware levend in een graf begraven; de hele wereld erbuiten was prijsgegeven aan vernietiging. Toen de ark op de wateren rees, was alle hoop erbuiten voor Noach vergaan.

			Denk eens aan de verlossing van de kinderen van Israël uit Egypte. Die vond plaats toen het juk het zwaarst was. Hun schreeuw klom op tot de hemel vanwege hun slavernij. Toen geen leger verlossing bracht, leidde de Heere Zijn volk uit met een machtige hand en een uitgestrekte arm. Voordat er verlossing komt, is er altijd de vernedering van het menselijk schepsel, het omverwerpen van menselijke hoop. In de wouden van Amerika moest de bijl van de houthakker hakken en houwen voordat er sprake kon zijn van grondbewerking, het stichten van steden, civilisatie en handel. De statige, eeuwenoude bomen moesten geveld worden; de wortels moesten verbrand en de oude heerschappij van de natuur moest worden verstoord. Het oude moet verdwijnen voordat het nieuwe kan komen. Precies zo moet de Heere het eerste wegnemen, zodat Hij het tweede tot stand kan brengen. De eerste hemel en de eerste aarde moeten verdwijnen, anders kunnen er geen nieuwe aarde en nieuwe hemel zijn. Als het zo aan de buitenkant is, kunnen we verwachten dat het binnenin ons net zo gaat. Als er sprake is van verdorren en verdwijnen in onze zielen moeten we slechts zeggen: ”Het is de Heere; laat Hij handelen zoals Hem goeddunkt.”

			

			3. Ten derde wil ik u erop wijzen dat onze tekst ons onderwijst hoe algemeen dit proces is in zijn reikwijdte. 

			Het treft de harten van allen waarin de Geest werkt. Het verdorren- waar hebben we het dan over? Over het verdorren van een gedeelte van het vlees en van een bepaald aspect van zijn neigingen? Nee, kijk maar: ”alle vlees is als gras; en al zijn goedertierenheid” - het allerbeste ervan - ”is als een bloem des velds.” En wat gebeurt er met het gras? Blijft iets ervan in leven? ”Het gras verdort”, al het gras. Zal de bloem dan niet standhouden? Is zoiets moois niet onsterfelijk? Nee, het verwelkt en uiteindelijk verdwijnt het. Dus als de Geest van God blaast op de ziel van een mens verdort al het vleselijke. Er is een besef dat het gericht zijn op het vleselijke dood betekent. Natuurlijk weten en belijden we allemaal dat waar een werk van genade is, ons plezier in vleselijke genoegens vernietigd moet worden. Als de Geest van God op ons blaast, wordt het zoete bitter en het stralende wordt donker. Een mens kan de zonde niet liefhebben en tegelijkertijd het leven van God hebben. Als hij plezier heeft in vleselijke pleziertjes waarin hij eens zijn genoegen vond, is hij nog steeds dezelfde: de dingen van het vlees vindt hij belangrijk. Daarom is hij vleselijk en zal hij sterven. Voor de onbekeerde zijn de wereld en haar lusten even prachtig als de lenteweide vol met bloemen. Maar voor de bekeerde ziel zijn ze een woestenij, een onvruchtbaar, onbewoond land. Juist van de dingen waarin we eens ons genoegen vonden, zeggen we: ”IJdelheid der ijdelheden; alles is ijdelheid.” Wij roepen om verlost te worden van de vergiftigende aardse pleziertjes. We verfoeien ze en verwonderen ons erover dat we ooit in die pleziertjes konden zwelgen. Geliefde hoorders, weet u wat dit soort verdorren betekent? Heeft u de vleselijke lusten gezien? Heeft u de pracht en bekoorlijkheid ervan voor uw ogen zien verdwijnen? Het moet zo zijn, anders heeft de Geest van God uw ziel geen bezoek gebracht.

			Maar let op: waar de Geest van God komt, vernietigt hij de kracht en de schoonheid van het vlees, Dat betekent dat onze rechtvaardigheid net zo goed verdort als onze zondigheid. Voordat de Geest komt, denken we goed van onszelf. We zeggen: ”Al deze geboden heb ik vanaf mijn jeugd gehouden.” We vragen hooghartig: ”Wat kom ik nog te kort?” Zijn we niet moreel hoogstaand geweest? Zijn we niet zelfs godsdienstig geweest? We geven toe dat we misschien fouten gemaakt hebben. Maar we denken dat die heel vergeeflijk zijn. We wagen in onze verdorven trots ons te verbeelden dat we toch niet zo verdorven zijn als het woord van God ons wil doen geloven. Ach mijn lieve hoorder, als de Geest van God blaast op de bevalligheid van uw vlees zal zijn schoonheid verwelken als een blad. U zult bepaald een ander beeld van uzelf hebben. U zult geen woorden te hard vinden om uw karakter van vroeger te beschrijven. Als u uw motieven grondig onderzoekt en datgene wat u tot uw handelingen aanzette, zult u zoveel kwaad zien dat u met de tollenaar zult roepen: ”O, God, wees mij zondaar genadig!”

			Als de Heilige Geest onze zelfrechtvaardiging in ons heeft verdord, heeft Hij nog niet de helft van Zijn werk volbracht. Er is nog veel meer dat vernietigd moet worden. Eén van die dingen is ons veelgeprezen vermogen om beslissingen te nemen. De meeste mensen denken dat ze tot God kunnen keren wanneer ze maar beslissen om dat te doen. ”Ik ben een man met zo’n sterk karakter”, zegt iemand, ”dat als ik besluit om godsdienstig te zijn, ik dat moeiteloos zou kunnen.” Een andere, wispelturige geest zegt: ”Ik geloof dat ik één dezer dagen de fouten van het verleden kan rechtzetten en een nieuw leven kan beginnen.” Lieve hoorders, de beslissingen en voornemens van het vlees zijn mooie bloemen, maar ze moeten allemaal verwelken. Als de Geest van God ons bezoekt, komen we erachter dat, zelfs als we de wil hebben, we niet ten uitvoer kunnen brengen wat we ten uitvoer moeten brengen. We ontdekken zelfs dat onze wil tegen al het goede gekeerd is. Van nature zullen we niet tot Christus komen om het leven te ontvangen. Wat zijn beslissingen en voornemens arm en zwak, als we ze zien in het licht van Gods Geest!

			Toch zegt iemand nog: ”Alles goed en wel, maar ik geloof dat ik een verlicht geweten en een intelligentie heb die me op het juiste pad zullen leiden. Dat natuurlijke licht zal ik gebruiken. Ik twijfel er niet aan of ik kom weer op de weg terug na wat rondgedwaald te hebben.” Ach, man! Uw wijsheid die juist de bloem is van uw natuur, is niet meer dan dwaasheid. Ook als u dat zelf niet zo ziet. Onbekeerd en onvernieuwd bent u in Gods ogen niet wijzer dan het wilde ezelsveulen. Ik wilde wel dat u in uw eigen ogen werd als een klein kind aan Jezus’ voeten, dat hem toeroept: ”Onderwijst Gij mij.”

			Als de verdorrende wind van de Geest waait over het vleselijke verstand openbaart het de dood van het vlees in alle opzichten, vooral met betrekking tot het vermogen om het goede te doen. Dan leren we dat woord van onze Heere: ”Zonder Mij kunt gij niets doen”. Toen ik de Heere zocht, geloofde ik niet alleen dat ik niet kon bidden zonder goddelijke hulp, maar ik voelde ook diep in mijn ziel dat ik het niet kon. Ik kon niet eens goed voelen; ik kon niet treuren zoals ik zou moeten; zuchten zoals ik zou moeten. Ik verlangde meer naar Christus te verlangen. Maar helaas! Ik kon niet eens voelen dat ik Hem nodig had, zoals ik het zou moeten voelen. Mijn hart was toen zo hard als diamant en zo dood als degenen die liggen te rotten in hun graven. O, wat zou ik bij tijden gegeven hebben voor een traan! Ik wilde berouw hebben, maar ik kon het niet; ik verlangde te geloven, maar kon het niet; ik voelde me gebonden, belemmerd en verlamd.

			Dit is een vernederende openbaring van Gods Heilige Geest, maar ook een zeer noodzakelijke. Het geloof van het vlees is immers niet het geloof van Gods uitverkorenen. Het geloof dat de ziel rechtvaardigt, is het geschenk van God en niet van onszelf. Over het berouw, dat het werk is van het vlees, moeten we berouw hebben. De bloem van het vlees moet verdorren; slechts het zaad van de Geest zal vrucht tot vervolmaking voortbrengen. De erfgenamen van de hemel zijn niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren. Als het werk in ons niet komt van de Geest maar van onszelf, zal het wegkwijnen en doodgaan. Het einde ervan zal zijn als het gras dat er vandaag is en morgen in de oven wordt geworpen.

			4. Zo ziet u dus hoe algemeen dit verdorrende werk binnen in ons is. 

			Maar ik verzoek u ook de volledigheid ervan op te merken. Wat doet het gras? Wegkwijnen? Nee, verdorren. En wat gebeurt er met de bloem des velds? Laat zij haar kopje een beetje hangen? Nee, volgens Jesaja en Petrus valt zij af. Zij is niet meer door regenbuien tot leven te wekken; zij is aan haar einde gekomen. Precies zo zien degenen die tot leven zijn gewekt, dat er in hun vlees niets goeds woont. Wat hebben sommige dienaren van God veel verdorrend en afstervend werk in hun zielen moeten ondergaan! Kijk maar naar John Bunyan zoals hij zichzelf beschrijft in zijn boekje ”Overvloedige genade!” Hoeveel maanden en zelfs jaren was de Geest bezig om ‘dood’ te schrijven op alles dat van de oude Bunyan was. Op deze manier kon hij door genade een nieuwe mens worden, die in staat was de pelgrims te leiden langs hun hemelse weg. Deze beproeving hebben we niet allemaal zo lang hoeven te doorstaan. Maar in elk kind van God moet de zonde, de wet en het eigen ik ter dood gebracht worden. Dit moet volledig gebeuren voordat hij in Christus volmaakt is en in de hemel opgenomen wordt. Het verderfelijke kan geen onverderfelijkheid erven. Door de Geest doden we de daden van het lichaam en daarom leven we.

			Maar kan het vleselijke verstand dan niet verbeterd worden? Op geen enkele manier, want ”het bedenken des vleses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet”. Kunt u de oude natuur niet verbeteren? Nee. ”U moet wederom geboren worden”. Kan de oude natuur geen hemelse dingen onderwezen worden? Nee. ”De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden”. Er kan niets met de oude natuur gedaan worden dan het ten grave te dragen. Zij moet dood en begraven zijn. Als dat zo is, zal het onverderfelijke zaad, dat voor altijd leeft en standhoudt, heerlijk tot ontwikkeling komen. De vrucht van de nieuwe geboorte zal tot volle wasdom komen. Genade zal heerlijk grootgemaakt worden.

			De oude natuur wordt nooit beter. Zij is even aards, zinnelijk en duivels in de tachtigjarige heilige als zij was toen hij voor het eerst tot Christus kwam. Zij is niet verbeterd en onverbeterlijk. De oude natuur is vijandschap tegen God. Elke gedachte van het hart is kwaad, en dat voortdurend. De oude natuur, dat is het vlees, ”begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander” en daarom kan er geen vrede tussen hen zijn.

			

			5. Laten we verder opmerken dat al het verdorrende werk in de ziel zeer pijnlijk is. 

			Als u deze verzen leest, valt u dan niet op dat ze heel begrafenisachtig klinken? ”Alle vlees is als gras en al zijn goedertierenheid is als de bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af.” Dit is treurig, maar het moet gebeuren. Ik denk dat degenen die hiervan veel ervaren als ze voor de eerste keer tot Christus komen, veel reden hebben om dankbaar te zijn. Hun gang door het leven zal zeer waarschijnlijk veel stralender en gelukkiger zijn. Ik heb namelijk gezien dat personen die heel gemakkelijk bekeerd zijn en tot Christus komen met relatief weinig kennis van hun eigen verdorvenheid, het naderhand moeten leren. Ze blijven lange tijd zuigelingen in Christus. Ze worden van hun stuk gebracht door dingen waarover ze zich geen zorgen gemaakt zouden hebben als ze meteen een diepergaander werk ervaren hadden. Nee meneer, als genade in uw ziel begint te bouwen terwijl nog iets van de oude muren van zelfvertrouwen staat, zal dit vroeg of laat naar beneden moeten. U kunt uzelf wel feliciteren dat het er nog staan, maar die felicitatie is niet op zijn plaats. U doet er verkeerd aan hier blij mee te zijn. Ik weet zeker dat Christus nooit een nieuwe lap zet op een oud kleed of nieuwe wijn doet in oude zakken. Hij weet dat de scheur er op de lange duur erger op zou worden en dat de zakken zouden barsten. Al het natuurlijke moet ontrafeld worden. Het natuurlijke gebouw moet naar beneden: pleisterwerk, dak en fundering. We moeten een huis hebben dat niet met handen gemaakt is.

			Voor onze stad Londen was het een grote genade dat de grote brand alle oude gebouwen, die telkens weer de haard van de plaag vormden, opruimde. Toen kon een veel gezondere stad worden opgebouwd. Voor een mens is het een grote genade als God meteen al zijn eigen rechtvaardigheid en kracht wegvaagt. Als God hem laat voelen dat hij niets is en niets kan doen. Als Hij hem ertoe brengt te belijden dat Christus alles in allen is en dat zijn enige kracht ligt in de eeuwige macht van de eeuwig geprezen Geest.

			Broeders en zusters, merk op dat, hoewel dit pijnlijk is, het onvermijdelijk is. Ik heb hier al bij stilgestaan en u laten zien hoe nodig het is dat al het oude weggenomen wordt. Maar sta me toe ook op te merken dat het onvermijdelijk is dat het oude moet verdwijnen omdat het in zichzelf verderfelijk is. Waarom verdort het gras? Omdat het een verdorrend iets is. ”Zijn wortel is steeds in zijn graf en het moet sterven.” Hoe kan iets uit de aarde opkomen en onsterfelijk zijn? Het is geen paradijsbloem; het groeit in een bodem die vervloekt is. Alles dat groeit uit uw eigen ik, waarvan u denkt dat het goed is, is als uzelf: sterfelijk en het moet sterven. Het zaad van het verderf is in al de vruchten van de boom des mensen. Ze kunnen nog zo prachtig zijn, ze kunnen eruit zien als de bloemen van Eden, maar ze moeten vergaan.

			Bovendien, mijn broeder en zuster, kan het niet zo zijn dat in onze redding iets van het vlees en iets van de Geest zou zijn. Als dat zo was, zou de eer gedeeld zijn. Tot hiertoe komt God de lof toe, voor het overige komt mij de lof toe. Stel dat ik de hemel gedeeltelijk moest winnen door wat ik had gedaan en gedeeltelijk door wat Christus had gedaan. Stel dat de kracht die mij heiligde gedeeltelijk van mezelf was en gedeeltelijk van God. Dan moet, wanneer dit werk wordt verdeeld, ook de beloning worden verdeeld. De liederen in de hemel zouden deels voor de Heere en deels voor het schepsel zijn.

			Maar zo zal het niet zijn. Naar beneden, trots vlees! Naar beneden, zeg ik. U kunt zich reinigen en zuiveren wat u maar wilt, maar u bent tot in de kern verdorven. Hoewel u werkt tot u erbij neervalt, bouwt u op hout dat verbrand zal worden en op stro dat veranderd zal worden in as. Geef uw eigen zelfvertrouwen op. Laat het werk en de verdienste zijn waar de eer zal zijn, namelijk bij God alleen. Het is dus onvermijdelijk dat al dit verdorren plaatsvindt.

			II. Laten we nu afsluiten met een paar zinnen over DE INPLANTING.

			Hoewel het vlees verdort en zijn bloem afvalt, is er volgens Petrus voor de kinderen van God iets anders dat niet verdort. ”Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.” ”Het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid, en dit is het Woord dat onder u verkondigd is.” Welnu, het evangelie is nuttig voor ons omdat het niet van menselijke oorsprong is. Als het van het vlees was, zou het ons niet voorbij het vleselijke kunnen brengen. Maar het evangelie van Jezus Christus stijgt uit boven het menselijke, het is goddelijk en geestelijk. In zijn oorsprong kwam het van God. Zijn grote geschenk, de Zaligmaker zelf, is een goddelijk geschenk. Al zijn onderwijzingen zijn vol van God Zelf. Mijn hoorder, als u een evangelie gelooft dat u voor uzelf hebt uitgedacht of een filosofisch evangelie dat afkomstig is van een menselijk brein, dan is het van het vlees. Het zal verdorren en u zult sterven. U zult verloren gaan door daarop te vertrouwen. Het enige woord dat u kan zegenen en een zaad in uw ziel kan zijn, moet het levende en onvergankelijk woord zijn van de eeuwige Geest.

			Dit is nu het onvergankelijke woord: ”Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. En: ”God was in Christus de wereld met zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende”. Dit is Gods onvergankelijke woord: ”Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren.” ”Die in Hem gelooft wordt niet veroordeeld; maar die niet gelooft is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam des eniggeboren Zoons van God”. ”God heeft ons het eeuwige leven gegeven; en dit leven is in Zijn Zoon”. Welnu, broeders en zusters, dit is het zaad; maar voordat het in uw ziel kan groeien, moet het daar door de Geest geplant worden. Ontvangt u het vanmorgen? Dan zal de Heilige Geest het in uw ziel inplanten. Springt u ervan op en zegt u: ”Ik geloof het! Ik begrijp het! Ik vestig mijn hoop op de vleesgeworden God; het plaatsvervangende offer, de volledige verzoening van Christus is mijn vertrouwen. Door het bloed van Jezus ben ik verzoend met God.” Dan bezit u het levende zaad in uw ziel.

			En wat is er het resultaat van? Dan komt er volgens de tekst een nieuw leven in ons. Dat is het resultaat van het inwonen van het levende woord en van onze wedergeboorte daardoor. Het is een nieuw leven. Het is niet de oude natuur die zijn betere kanten naar voren brengt. Het is niet de oude Adam die zichzelf verfijnt en zuivert, die opklimt naar iets beters. Nee; hebben we niet eerder gezegd dat het vlees verdort en zijn bloem afvalt? Het is een volkomen nieuw leven. U bent evenzeer nieuwe schepsels bij uw wedergeboorte als wanneer u nooit had bestaan en voor het eerst geschapen werd. “Oude dingen zijn voorbijgegaan; ziet, alle dingen zijn nieuw geworden.” Het kind van God stijgt uit boven andere mensen. Anderen bezitten het leven niet dat hij ontvangen heeft. Zij zijn slechts tweeledig - zij hebben lichaam en ziel. Hij heeft een drieledige natuur - hij is geest, ziel en lichaam. Een nieuw principe, een vonk van het goddelijke leven is in zijn ziel gekomen; hij is niet langer een natuurlijk of vleselijk mens, maar hij is een geestelijk mens geworden. Hij begrijpt geestelijke dingen en bezit een leven dat ver uitstijgt boven alles dat behoort tot de rest van het menselijk ras. O, die God, die in uw zielen heeft verdord wat vleselijk is, moge Hij u spoedig de nieuwe geboorte door het woord geven. 

			Merk tenslotte op, dat waar dit nieuwe leven komt door het woord, het onvergankelijk is. Het leeft en blijft voor altijd. De wereld en de hel hebben vaak geprobeerd het goede zaad uit het hart van een ware gelovige te halen en zijn nieuwe natuur te vernietigen. Maar het is nog nooit gelukt. Pluk de zon uit het firmament; zelfs dan zult u niet in staat zijn de genade te plukken uit een wedergeboren hart. “Het leeft en blijft eeuwig,” zegt de tekst. Het kan van zichzelf niet vergaan, noch verdorven worden. “Het zondigt niet omdat het uit God geboren is.” “Ik geef hen het eeuwige leven, en zij zullen nooit verloren gaan, noch zal iemand ze uit Mijn hand nemen.” “Het water , dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.” U heeft een natuurlijk leven - dat zal sterven, het is vleselijk. U heeft een geestelijk leven waarvan geschreven is: “Een ieder die in Mij gelooft zal nooit sterven.” Nu heeft u in uw binnenste de edelste en zekerste onsterfelijkheid. U moet leven zoals God leeft, in vrede en blijdschap en geluk. 

			Maar vergeet niet, geliefde hoorder, als u dit niet heeft, “zult u het leven niet zien.” Wat dan? Zult u vernietigd worden zodat er niets van uw bestaan overblijft? Nee! Maar “de toorn van de Heere is op u.” U zult bestaan, hoewel u niet zult leven. Van het leven zult u niets afweten. Dat is immers het geschenk van God in Christus Jezus. U zult de ellendige erfgenaam zijn van een eeuwige dood, vol wening en knersing der tanden. “De toorn van God blijft op hem.” U zult geworpen worden in “de poel des vuurs, welke is de tweede dood.” U zult een van hen zijn wiens “worm niet sterft, en wiens vuur niet wordt geblust.” Moge God, de eeuwig geprezen Geest, u bezoeken! Als Hij nu met u worstelt, blus dan Zijn goddelijke vlam niet! Spot niet met heilige gedachten die u krijgt. Als u deze morgen moet belijden dat u niet wedergeboren bent, verneder uzelf dan. Ga en zoek genade bij de Heere. Smeek Hem om genadig met u te handelen en u te redden. Velen die niets anders dan maanlicht hadden, hebben dat kostbaar geacht; niet lang erna hadden ze zonlicht. 

			Denk bovenal aan wat het levendmakende zaad is. Heb eerbied als u het hoort verkondigen, “want dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.” Heb daar respect voor en ontvang het. Denk eraan dat het levendmakende zaad is opgesloten in deze zin: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” “Hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” 

			De Heere zegene u, om Jezus’ wil.

			Amen.

		

	
		
			De Heilige Geest woont in en vloeit uit de gelovigen

			Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) Joh.7:38,39

			Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. Joh.16:7

			Geliefden, het is belangrijk dat we de levende en ware God aanbidden. Het zou niet best zijn als van ons gezegd wordt: “U weet niet wat u aanbidt”. “Gij zult aanbidden de Heere uw God en Hem alleen dienen.” De heidenen wijken van dit gebod af door vele goden te hebben. Zij maken beelden tot het voorwerp van hun aanbidding. Zij vervallen tot vergaande bijgelovigheid en afgoderij. Ik vrees dat wij, die belijden christenen te zijn, soms in precies de tegenovergestelde richting de fout in gaan. In plaats van meer te aanbidden dan God vrees ik dat we minder dan God aanbidden. Dit komt aan het licht als we vergeten de Heilige Geest de aanbidding te geven die Hem toekomt. De ware God is drieënig: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoewel er maar één God is, heeft die ene God Zich aan ons gemanifesteerd in de drie-eenheid van Zijn heilige personen. Als ik dan de Vader en de Zoon aanbid, maar de Heilige Geest vergeet of verzuim te aanbidden, aanbid ik minder dan God. Waar de arme heiden in zijn onwetendheid veel te ver gaat en overtreedt, moet ik oppassen niet te kort te schieten en ook te falen. 

			Wat is het treurig als we de Heilige Geest niet de liefhebbende hulde bewijzen en de eerbied geven die Hem toekomt. Zou het niet zo kunnen zijn dat we minder Zijn kracht genieten en minder zien van Zijn handelen in de wereld, omdat de kerk van God niet voldoende aan Hem gedacht heeft? Het is een zegen om het werk van Jezus Christus te prediken, maar het is verkeerd om het werk van de Heilige Geest weg te laten. Het werk van de Heere Jezus Zelf is immers geen zegen voor de mens die het werk van de Heilige Geest niet kent. De prijs voor de zonde is betaald, maar alleen door de Geest weten we van deze verlossing. Het dierbare bloed is er, maar het zou zijn alsof de fontein nooit gevuld is als de Geest van God ons er niet heen leidde in berouw en geloof om ons daarin te wassen. Het verband is zacht en de zalf werkt. De wond zal echter nooit genezen totdat de Heilige Geest toe zal passen wat de Grote Heelmeester ter beschikking heeft gesteld. Laten we daarom nooit achteloos omgaan met het werk van de goddelijke Geest. Anders laden we schuld op ons en berokkenen we onszelf veel nadeel. 

			U die gelooft, hebt de krachtigste redenen om de Heilige Geest hoog te houden. Want wat zou u zonder Hem zijn? Wat zou u zijn en waar zou u geweest zijn als Hij niet genadig in u gewerkt had? Hij maakte u levend, anders zou u vandaag niet in de levende familie van God geweest zijn. Hij heeft u inzicht gegeven zodat u de waarheid kunt kennen. Anders zou u even onwetend zijn als de vleselijke wereld op dit moment is. Hij was het die uw geweten wakker schudde en u van zonde overtuigde. Hij was het die u de zonde liet verafschuwen en u tot berouw leidde. Hij was het die u leerde te geloven. Hij liet u die heerlijke Persoon zien in Wie u moet geloven - Jezus Zelf, de Zoon van God. De Geest heeft in u uw geloof, liefde en hoop gewerkt en alle genade. Er is geen juweel aan de hals van uw ziel dat Hij daar niet heeft geplaatst. Want elke deugd die we bezitten, elke overwinning, elke heilige gedachte komt van Hem alleen.

			Geliefde broeders en zusters, ondanks alles wat de Geest van God in ons gedaan heeft, is het zeer wel mogelijk dat we een groot gedeelte van de zegen die Hij graag wil geven, hebben gemist. Hij is immers bij machte “te doen overvloedig boven alles wat we vragen of denken”. We zijn al tot Jezus gekomen en we hebben gedronken van de levendmakende stroom. Onze dorst is gelest en we leven in Hem. Is dit alles? Nu we in Hem leven en ons daarover verblijden, hebben we dan alles bereikt? Zeker niet. We zijn tot de eerste aansporing van de Meester gekomen: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.” Maar denkt u dat de kerk van God in haar algemeenheid ooit genaderd is tot het volgende: “Die in Mij gelooft, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien” ? Ik denk dat ik slechts een verdrietige waarheid vaststel als ik zeg dat je slechts hier en daar mannen en vrouwen zult vinden van wie het geloof dit punt bereikt heeft. Hun dorst is gelest, zoals ik gezegd heb. Zij hebben leven en omdat Jezus leeft, zullen zij ook leven. Maar gezondheid en kracht hebben ze niet. Ze hebben leven, maar geen leven in overvloed. Ze hebben te weinig leven om daarmee anderen te beïnvloeden. Ze bezitten geen energie die opwelt en als rivieren uit hen stroomt. Broeders en zusters, laten we ingaan in het heiligdom om van God te krijgen alles wat Hij ons wil geven. Laten we ons hart hierop zetten, zodat we door Gods hulp alles ontvangen wat de oneindige goedheid van God bereid is te geven. Laten we niet tevreden zijn met het slokje dat ons zaligmaakt. Laten we daarentegen verder gaan tot de doop die het vlees begraaft en in ons de gelijkvormigheid aan de opgestane Heer plant. Ik heb het over de doop met de Heilige Geest en met vuur. Die doop maakt ons geestelijk en zet ons in vuur en vlam voor de heerlijkheid van God. Die doop zorgt ervoor dat wij ernaar verlangen in Gods dienst te staan en Zijn heerlijkheid te verbreiden op aarde.

			Dit is mijn inleiding op de teksten voor mijn preek. Aan de hand van deze teksten zullen we de werken van de Heilige Geest nader beschouwen, vooral die waarnaar we zouden moeten verlangen. 

			Wij zullen beginnen met de opmerking dat HET WERK VAN DE GEEST NAUW VERBONDEN IS MET HET WERK VAN CHRISTUS. Het is heel jammer als mensen het werk van de Heilige Geest prediken om daarmee het werk van Christus te verdoezelen. Ik heb er gekend die dat doen. Zij houden de zondaar de inwendige ervaring van gelovigen voor, terwijl de aandacht vooreerst en vooral gericht zou moeten worden op de gekruisigde Zaligmaker. Het evangelie is niet “Zie de Geest van God,” maar “Zie, het Lam Gods”. 

			Even jammer is het als Christus zo gepredikt wordt, dat de Heilige Geest wordt genegeerd. Dan wordt gedaan alsof geloof in Jezus de noodzaak van de wedergeboorte belet; alsof toegerekende gerechtigheid verleende gerechtigheid overbodig zou maken. Heb ik u er niet vaak aan herinnerd dat in het derde hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Nicodemus de leer onderwees dat “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan”, we ook deze gezegende woorden lezen: “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.” De noodzaak van wedergeboorte door de Geest wordt hier duidelijk naar voren gebracht, evenals de vrije belofte dat zij die vertrouwen op Jezus, gered zullen worden. Dit is wat we moeten doen: we moeten zorgen dat we deze beide waarheden duidelijk laten staan en ze als even belangrijk beschouwen. Zij zijn met elkaar vervlochten en voor elkaar noodzakelijk. Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

			Zij zijn zo met elkaar verbonden dat in de eerste plaats de Heilige Geest niet was gegeven totdat Jezus verheerlijkt werd. Let goed op onze eerste tekst. Het is een heel opvallende tekst: “Dit zeide Hij van de Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet (gegeven).” Het woord “gegeven” staat niet in de oorspronkelijke tekst. Het is door de vertalers ingevoegd om de betekenis duidelijk te maken. Misschien hebben ze er verstandig aan gedaan dit toe te voegen. Toch zijn de woorden op zichzelf veelzeggender. (Noot van de vertaler: in de Statenvertaling is het woord “gegeven” niet toegevoegd, i.t.t. de Engelse King James-vertaling die Spurgeon gebruikte.) Hoe krachtig klinkt het: “Want de Heilige Geest was nog niet.” Natuurlijk komt het bij niemand van ons op dat de Heilige Geest nog niet bestond. Hij is immers eeuwig en is in Zijn bestaan van niemand afhankelijk. Hij is zeer zeker God. Hij had echter nog niet in die mate gemeenschap met de mens zoals nu, sinds Jezus Christus verheerlijkt is. De nabije en dierbare gemeenschap van God met de mens die is uitgedrukt door de inwoning van de Geest, kon niet plaatshebben voordat het verlossende werk was volbracht en de Verlosser verhoogd was. Zover het de mensen en de volheid van de zegen betrof, gekenmerkt door de uitvloeiende rivieren van levend water, was de Geest van God er nog niet. 

			

			“Ja,” zegt u, “maar was de Geest van God niet in de kerk in de wildernis en bij de heiligen van God in alle voorbije eeuwen?” Dan antwoord ik: ”Zeker, maar niet op de manier waarop de Geest van God nu in de kerk van Jezus Christus verblijft”. U leest van de profeten of van de een of andere begenadigde dat de Geest van God op hen kwam, hen greep, hen dreef en door hen sprak. Maar Hij woonde niet in hen. Zijn werkingen op mensen waren een komen en gaan. Zij werden door de Geest van God weggedragen. Ze kwamen onder invloed van Zijn macht. Maar de Geest Gods rustte niet op hen en verbleef niet in hen. Zo nu en dan kwam de heilige gave van de Heilige Geest op hen. Maar ze kenden de “gemeenschap met de Heilige Geest” niet. Zoals een Franse dominee het zo prachtig heeft gezegd: “Hij verscheen aan mensen; Hij woonde niet in mensen. Zijn handelingen vonden plaats met tussenpozen. Hij kwam en ging zoals de duif die Noach uit de ark zond en die heen en weer vloog en geen rustplaats vond. Maar in de nieuwe bedeling woont en verblijft Hij in het hart. Het is als de duif, Zijn symbool, die Johannes de Doper zag afdalen en neerstrijken op het hoofd van Jezus. De Geest die verloofd was met de ziel, ging heen om Zijn verloofde te zien. Maar Hij was nog niet één met haar. Het huwelijk werd niet voltrokken totdat, na de verheerlijking van Jezus Christus, Pinksteren aanbrak.

			U weet hoe de Heere het zegt: “Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn.” Dat inwonen is iets anders dan met ons zijn. De Heilige Geest was met de apostelen in de dagen toen Jezus met hen was. Hij was echter niet in hen zoals Hij hen vervulde op de dag van Pinksteren en daarna. Dit laat zien hoe nauw de gave van de heilige Geest is verbonden met onze Heere Jezus Christus - de Heilige Geest was in de volste betekenis van Zijn inwonen niet met ons, totdat Christus verheerlijkt was. Het is ons overgeleverd dat onze Heere zeventig evangelisten uitzond om het evangelie te prediken, zoals Hij eerder de twaalven uitgezonden had. Zonder twijfel predikten zij met grote ijver en brachten ze veel opschudding teweeg, maar de Heilige Geest nam nooit de moeite om een van hun preken of zelfs maar de aantekeningen ervoor te bewaren. Ik heb niet de minste twijfel dat ze zeer primitief en onvolkomen waren en dat ze meer lieten zien van menselijke ijver dan van goddelijke zalving; vandaar dat ze vergeten zijn. Maar zodra de Heilige Geest is uitgestort, wordt Petrus’ eerste preek vastgelegd. Vanaf dat moment komen we regelmatig aantekeningen tegen van wat apostelen, diakenen en evangelisten gezegd hebben. Er was een blijvende volheid en een overvloed van zegen in de zielen van de heiligen na de verheerlijking van de Heere. Die had voor die tijd onder mensenkinderen niet bestaan. 

			Merk ook op dat de Heilige Geest geschonken werd na de hemelvaart van onze goddelijke Heere, gedeeltelijk om de hemelvaart meer bekend te maken. Als Hij opgevaren is in de hoogte heeft Hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Deze gaven waren mannen in wie de Heilige Geest woonde. Zij predikten het evangelie aan alle volken. De uitstorting van de Heilige Geest op de samengekomen discipelen op die gedenkwaardige dag was de verheerlijking van de verrezen Christus op aarde. Ik zou niet weten hoe de Vader de heerlijkheid van de hemel doeltreffender van de hoogten van het Nieuwe Jeruzalem kon laten stromen op de mensenkinderen dan door het geven van het grootste aller geschenken: het geschenk van de Heilige Geest. Dat geschenk werd gegeven toen de Heere was opgestaan en in Zijn heerlijkheid was ingegaan. Ik wil met nadruk zeggen dat de Geest met Pinksteren Christus verheerlijkte door op zo’n moment neer te dalen. Had het grootser gevierd kunnen worden? In de hemel weerklonken de hosanna’s en op de aarde klonk de echo van de vreugde. De neerdalende Geest is het meest verheven getuigenis onder de mensen van de heerlijkheid van de opgevaren Verlosser. 

			Werd de Geest van God ook niet op dat ogenblik gezonden als een bewijs dat onze goddelijke Meester werd geaccepteerd? Wilde de Vader daarmee niet tot de kerk zeggen: “Mijn Zoon heeft het werk volbracht. Hij is volkomen in Zijn heerlijkheid ingegaan. Daarom geef Ik u de Heilige Geest”? Als u wilt weten wat voor oogst er komt uit het zaaien van het bloedige zweet en de dodelijke wonden, zie hier de eerste vruchten. Zie hoe de Heilige Geest is gegeven; Hijzelf is de eerste vrucht. Hij is het onderpand van de heerlijkheid die nog in ons geopenbaard zal worden. Ik wil van God geen betere verklaring hebben van het volbrachte werk van Jezus dat Zijn gloeiende, vlammende zegel van vuurtongen op de hoofden van de discipelen. Hij moet Zijn werk wel gedaan hebben, anders zou zo’n zegen er niet uit voortgekomen zijn. 

			

			Als u verlangt om te zien hoe het werk van de Geest dat tot ons komt, verbonden is met het werk van Christus, bedenk dan dat het het werk van de Geest is om van Jezus Christus te getuigen. Hij neemt niet van alles uit duizend verschillende zaken om dat ons te laten zien, maar Hij zal het “uit Mij nemen”, zegt Christus, “en zal het U verkondigen.” De Geest van God heeft een bediening waarvan de Heere Jezus Christus het begin en het einde is. Hij komt tot mensen opdat zij tot Jezus mogen komen. Daarom komt Hij om ons van zonde te overtuigen, zodat Hij het grote zondeoffer kan openbaren. Hij komt om ons van ongerechtigheid te overtuigen, zodat we de rechtvaardigheid van Christus kunnen zien. Hij komt om ons van oordeel te overtuigen, zodat we bereid zijn Hem te ontmoeten als Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen. 

			Door het evangelie van Jezus Christus werkt Gods Geest in mensenharten. “Het geloof komt door het gehoor en het gehoor door het woord van God.” De Heilige Geest gebruikt het horen van het woord van God voor het overtuigen, bekeren, troosten en heiligen van mensen. Zijn gebruikelijke en gewone werkwijze is om de dingen van God op het hart te binden en om leven en kracht te geven aan het beschouwen daarvan. Hij brengt de herinnering aan dingen die allang vergeten waren weer tot leven en vaak gebruikt Hij die als middel om het hart en het geweten te beïnvloeden. Mensen kunnen zich deze waarheden vaak nauwelijks herinneren, maar toch hebben ze die ooit gehoord. Waarheden die nodig zijn tot zaligheid, zijn die dingen die in hun strekking te vinden zijn in het woord van God en in het onderwijs, of in de persoon, of in het werk of in de ambten van onze Heere Jezus Christus. Het is de taak van de Geest om hier beneden Christus aan ons en in ons te openbaren. Aan dat werk houdt Hij zich trouw. 

			Bovendien is het het werk van de Heilige Geest om ons aan het beeld van Jezus Christus gelijk te maken. Hij bewerkt in ons niet het één of andere menselijke ideaal, maar Hij bewerkt in ons de gelijkvormigheid aan Christus, zodat Hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Jezus Christus is de maatstaf en het voorbeeld waartoe de Geest van God ons brengt door Zijn heiligmakende werk, totdat Christus in ons de hoop der heerlijkheid geworden is. 

			

			De Geest van God werkt altijd voor de heerlijkheid van Jezus. Hij werkt niet voor de heerlijkheid van een kerk of gemeente. Hij werkt niet voor de eer van een mens of voor het aanzien van een kerkverband. Zijn ene grote doel is Christus te verheerlijken. “Hij zal Mij verheerlijken,” is de verklaring van de Zaligmaker. Als Hij neemt uit de dingen van Christus en die ons verkondigt, krijgen we steeds meer eerbied, liefde en aanbidding voor onze gezegende Heere Jezus Christus.

			We zullen nu een andere stap zetten, waarvoor we onze tweede tekst nodig zullen hebben. DE WERKINGEN VAN DE GEEST ZIJN ONVOORSTELBAAR WAARDEVOL. Zij zijn zo waardevol dat het allerbeste wat we kunnen bedenken niet zo kostbaar is als de werkingen van de Geest. Onze Heere Zelf zegt: “Het is u nut dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen.” Geliefde vrienden, de aanwezigheid van Jezus Christus was van onschatbare waarde voor Zijn discipelen. Toch was het voor Zijn dienaren niet zo’n voorrecht als de inwoning van de Heilige Geest. Is dat niet geweldig? De Heere leidde het in door te zeggen: “Ik zeg u de waarheid,” alsof Hij aanvoelde dat ze het moeilijk te begrijpen zouden vinden, want moeilijk is het. 

			Sta eens een ogenblik stil bij wat Christus betekende voor Zijn discipelen toen Hij hier was. Bedenk dan wat de waarde van de handelingen van de Geest moet zijn, als het van nut is dat zij al die zegen zouden verliezen om de Geest van God te ontvangen. Onze Heere Jezus Christus was hun onderwijzer; ze hadden alles uit Zijn mond geleerd. Hij was hun leider. Ze hoefden nooit te vragen wat ze moesten doen, ze hoefden hem slechts in Zijn voetstappen te volgen. Hij was hun verdediger. Wanneer de Farizeeën of Sadduceeën hen aanvielen was Hij als een ijzersterke muur voor hen. Hij was hun Trooster; in moeilijke tijden namen zij tot Hem de toevlucht. Zijn liefhebbende, vriendelijke hart stortte meteen overvloedige troost uit. De Heere Jezus Christus was alles voor hen was, hun alles in allen. Wat een vader voor zijn kinderen is, ja wat een moeder is voor haar zuigeling, dat was Jezus Christus voor Zijn discipelen. En toch is het verblijven van Gods Geest in de kerk zelfs beter dan dit alles. 

			

			Sta nu stil bij een andere gedachte. Wat zou u ervan vinden als Jezus Christus nu onder ons zou komen zoals in de dagen van Zijn vleeswording. Ik bedoel niet Zijn wederkomst, maar zoals Hij verscheen bij Zijn eerste komst. Wat een blijdschap zou het u geven! O, de verrukking en de hemelse blijdschap te horen dat Jezus Christus van Nazareth weer op aarde was, een mens onder de mensen! Zouden we niet in onze handen klappen van blijdschap? Onze enige vraag zou zijn: “Meester, waar woont U?” We zouden immers allen willen wonen waar Hij woonde. Dan zouden we kunnen meevoelen met de negers toen zij in grote getale naar Washington kwamen om daar te wonen. Waarom kwamen ze naar die stad om daar te wonen, denkt u? Omdat Massa Abraham Lincoln die hen in vrijheid had gesteld, daar woonde. Ze dachten dat het heerlijk moest zijn om zo dicht mogelijk bij hun grote vriend te wonen. 

			Als Jezus ergens zou wonen, zou het niet uitmaken waar. Zelfs als het in de woestijn zou zijn of in het meest woeste gebergte, zou er een grote toeloop naar die plaats zijn. Hoe druk bezocht zou die plaats niet zijn, welke huur zou er betaald worden voor de slechtste onderkomens omdat Jezus in de buurt was? Maar ziet u de moeilijkheid niet? We zouden niet allemaal dichtbij Hem kunnen komen in letterlijke of lichamelijke zin. Nu de kerk vermenigvuldigd is en miljoenen gelovigen telt, zouden sommigen van de volgelingen van de Heere Hem nooit kunnen zien. De meesten zouden alleen kunnen hopen om Hem zo nu en dan te spreken. Toen Hij in het vlees was, konden de twaalven Hem elke dag zien, evenals het kleine gezelschap discipelen. Maar de zaak ligt nu anders omdat menigten op Zijn naam vertrouwen. 

			“Maar,” zegt u, “het zou de kerk zeker enthousiast maken.” Stelt u zich voor dat de Heere Zelf deze morgen op deze preekstoel stond, in dezelfde mantel als toen Hij op aarde was. O, wat een meeslepende aanbidding! Wat een brandende ijver! Wat een enthousiasme! We zouden naar huis gaan in zo’n staat van opwinding als we nog nooit eerder geweest waren. Ja, dat is zo. Maar de Heere zet Zijn koninkrijk niet voort door de kracht van pure emotionele opwinding, zelfs niet door het enthousiasme dat ontstaat door het zien van Zijn persoon. Het werk van de Heilige Geest is waarachtiger; het is dieper en zekerder. Het bereikt Gods doelen zelfs beter dan ons enthousiasme, opgewekt door de lijfelijke aanwezigheid van onze geliefde Zaligmaker, dat zou kunnen. Het werk moet geestelijk zijn en daarom is de zichtbare aanwezigheid verdwenen. Het is beter dat het zo is. We moeten door geloof wandelen en door geloof alleen. Hoe zouden we dit kunnen als we de Heere met deze sterfelijke ogen zien? Dit is de bedeling van de onzichtbare Geest. We verheerlijken we God door te vertrouwen op Zijn Woord en onzichtbare kracht. Geloof werkt en triomfeert, hoewel de wereld de fundering niet ziet waarop het geloof gebouwd is. De Geest Die in ons werkt, kan immers niet door vleselijke geesten onderscheiden worden. De wereld ziet Hem niet en kent Hem ook niet. 

			Zo ziet u dus dat de handelingen van de Heilige Geest van onschatbare waarde moeten zijn. Hun waarde kan niet berekend worden. We kunnen immers beter de lijfelijke aanwezigheid van Christus verliezen dan zonder de inwoning van Gods Geest blijven. 

			Keer nog eens terug naar mijn eerste tekst en volg me in het derde punt. De werkingen van de Geest van God waarvan ik vrees dat sommige christenen bijna niets weten, hebben een wonderlijke kracht. Er staat in de tekst: “Die in Mij gelooft, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” DEZE WERKINGEN HEBBEN EEN WONDERBAARLIJKE KRACHT. Broeders en zusters, begrijpt u mijn tekst? Vloeien er stromen van levend water uit uw buik? 

			Merk in de eerste plaats op dat dit een innerlijk werk moet zijn: de stromen des levenden waters moeten vloeien uit het centrum van een mens. Volgens onze vertaling staat er: “Uit zijn buik,” dat betekent uit zijn hart en ziel. De stromen vloeien niet uit zijn mond: de beloofde kracht is niet welsprekendheid. We hebben genoeg woorden over ons heen gekregen. Maar dit werk is in het hart. De bron van deze stromen wordt gevonden in het innerlijke leven. Het is een innerlijk werk bij de bron. Het is niet een zaak van talent en kundigheid, van show, of geflonker en geschitter. Het is een volkomen inwendig werk. De levensstroom moet komen uit het diepste wezen van een mens. Hij moet komen uit de ingewanden, het binnenste van zijn bestaan. Al te vaak wordt eer bewezen aan de uiterlijke vorm en de buitenkant, terwijl deze snel hun belang en kracht verliezen. Maar als de Geest van God in een mens woont, oefent Hij de macht uit in het koninkrijk van ons hart. Hij geeft veel aandacht aan wat een oude Godsman placht te noemen “binnenlandse zaken”. Helaas verwaarlozen velen dit rijk in ons binnenste, terwijl het toch de belangrijkste provincie is die wij onder onze hoede hebben. O, mijn broeder in Christus, als u nuttig wilt zijn, begin dan bij uzelf. Uit uw eigen ziel moet de zegen voortkomen. Het kan er niet uitkomen, als het er niet in zit. En het kan niet in u zijn, tenzij God de Heilige Geest het daar brengt. 

			Ten tweede is het ook een leven-gevend werk. Uit het hart van de mens, uit het centrum van zijn leven, moeten stromen van levend water vloeien. Dat betekent dat hij gebruikt wordt om anderen over het leven met God te vertellen. Als hij spreekt, als hij bidt, als hij handelt, dan zal hij zo spreken, bidden en handelen dat hij iets uitstraalt: een leven vol genade en godsvrucht. Hij zal een licht zijn waardoor anderen kunnen zien. Zijn leven zal het middel zijn om het leven in anderen op te wekken. “Uit zijn buik zullen stromen van levend water vloeien.”

			Let ook op de volheid van het werk van de Heilige Geest. Het beeld zou al verbazingwekkend geweest zijn als er zou staan: “Een stroom van levend water zal uit zijn buik vloeien.” Maar dat staat er niet. Er staat ‘stromen’. Hebt u wel eens bij een heel overvloedige bron gestaan? Er zijn er een paar niet ver van Londen. Je ziet het water er op verschillende plekken naar boven borrelen. Kijk eens hoe het zand begint te dansen als het water met onweerstaanbare kracht naar boven komt. En daar, aan de overkant van de weg, zie je een molen staan waarvan het rad rondgedraaid wordt door de stroom die hier bij deze bron begint. Bij het rad kun je al een echte rivier zien, die vandaar voortstroomt en in de Thames uitmondt. Toch is dit maar één stroom. Wat zou u wel niet denken als u zo’n bron zag die zoveel water opborrelt dat er een rivier naar het noorden, een rivier naar het zuiden, een rivier naar het oosten en een rivier naar het westen zou ontstaan? Dat is het beeld dat hier opgeroepen wordt: stromen van levend water die uit levende mensen in alle richtingen vloeien. Wat een belofte! Stromen van levend water! Waren allen die Christus beleden maar zo’n bron!

			

			Kijk eens hoe spontaan dit alles gebeurt. “Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.” Het is niet nodig om te pompen. Er wordt niets gezegd over machines en hydraulische systemen. Het is niet nodig om opgewonden en opgepord te worden. Nee, precies zoals hij is, stroomt er rustigaan de best mogelijke invloed van hem uit. Hebt u ooit ‘s ochtends vroeg een grote herrie gehoord, een groot rumoer, geluid van trommels en trompetten, zodat u vroeg: “Wat is dat?” Was er toen een stem die antwoordde: “De zon komt net op en hij maakt dit geluid zodat we ons er allemaal bewust van zijn”? Nee. Hij schijnt gewoon, maar hij zegt er niets over. De echte christen is net zo. Hij overstroomt de wereld met zegeningen. Maar verre van dat hij de aandacht op zichzelf richt, is hij zich eerder zelfs onbewust van wat hij betekent. God zegent hem zo dat zijn blad niet verdort en dat alles wat hij doet gelukt. Want hij is als een boom, geplant bij waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Zijn gebladerte en zijn vruchten zijn het natuurlijk gevolg van zijn krachtige leven. Wat is er een gezegende spontaneïteit in het genadeleven, als iemand in de volheid daarvan wandelt. Het lijkt wel of hij eeuwig leven eet en drinkt en slaapt. Hij verspreidt een geur des levens overal om zich heen.

			De zegen is ook iets voortdurends. “Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.” Het is geen bron die af en toe een geweldige vloed uitbraakt en dan weer ophoudt. Het is een stroom die er altijd is. ‘s Zomers en ‘s winters, dag en nacht, waar hij ook is, zal deze mens een zegen zijn. Als hij ademt, zal hij zegeningen ademen. Als hij denkt, zal zijn verstand dingen uitdenken voor het welzijn van anderen. Als hij handelt, zal het zijn alsof de hand van God aan het werk is door de hand van een mens.

			Ik hoop dat ik nu vele verzuchtingen hoor opgaan. Ik hoop dat ik mijn vrienden hoor zeggen: “Mocht ik dat maar bereiken!” Ik wil dat u de volheid van Gods gunst ontvangt. Ik bid dat wij dat allen ontvangen. Omdat Jezus Christus verheerlijkt is, wordt de Heilige Geest op deze manier gegeven. Degenen die tot het koninkrijk der hemelen behoren, ontvangen Hem in grotere volheid dan de heiligen voordat de Heere naar Zijn heerlijkheid opvoer. God geeft geen bekrompen zegen om de overwinning van Zijn Zoon te vieren. God geeft Hem de Geest niet met mate. Bij deze gelegenheid wordt ‘s hemels grootste vrijgevigheid getoond. Christus wordt verheerlijkt in de hemel boven en God wil dat Hij in de Kerk beneden verheerlijkt wordt. Daarom wil Hij een ieder van ons een doop met de Heilige Geest geven.

			Daarom sluit ik af met het volgende punt en ik hoop dat dat een heel troostende en inspirerende gedachte zal zijn:

			DEZE WERKINGEN VAN GODS GEEST KUNNEN DOOR GODS KINDEREN GEMAKKELIJK ONTVANGEN WORDEN. Zei u dat u ze niet ontvangen had? U kunt ze ontvangen, u kunt ze onmiddellijk ontvangen. Ze kunnen gekregen worden door te geloven in Jezus. “En dit zeide Hij van de Geest, dewelke ontvangen zouden die in Hem geloven.” Ziet u niet dat het het geloof is dat ons voor het eerst laat drinken en leven? En ziet u niet dat deze tweede, overvloediger zegen, die inhoudt dat wijzelf tot fonteinen gemaakt worden waar stromen uit voortvloeien, op dezelfde manier tot stand komt? Geloof in Christus. Want de zegen wordt niet verkregen door werken der wet, of vasten en ons best doen en inspanning, maar door geloof in de Heere Jezus. Bij Hem is de volheid van de Geest. Hij is bereid dit aan u te geven, ja, aan een ieder van u die in Zijn Naam gelooft. Natuurlijk zal Hij u niet allemaal predikers maken. Want wie zouden dan de hoorders zijn? Als iedereen een prediker zou zijn, zou het andere werk van de kerk verwaarloosd worden. Maar Hij zal u deze gunst verlenen: uit u zal een stroom van Gods invloed stromen, overal om u heen. Dat zal uw kinderen zegenen, uw bedienden, degenen die bij u in de straat wonen en de medewerkers in het bedrijf waar u werkt. Al naar gelang de gelegenheid die God u geeft, zullen deze stromen van levend water in dit of in dat kanaal vloeien. Zij zullen te allen tijde uit u voort blijven stromen als u op Jezus vertrouwt voor de volle zegen en die in geloof ontvangt.

			Maar er moet nog iets meer gebeuren. Dat is bidden. Ik wil u herinneren aan de gezegende woorden van de Meester: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden?” U ziet, er is een uitgesproken belofte aan Gods kinderen dat hun hemelse Vader hen de Heilige Geest zal geven als ze om Zijn kracht vragen. Die belofte wordt onderstreept door de voorbeelden die erbij staan. De Heere Jezus zegt: “Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden?” Daarmee zegt Hij dat wij bij God nog zekerder kunnen zijn dan bij een gewone vader. De Heere moet ons de Geest geven als we Hem daarom vragen, want Hij heeft Zich daartoe verbonden met een sterke eed. Hij heeft een gelijkenis gebruikt die oneer over Zijn eigen Naam zou brengen, een oneer van de ergste soort, als Hij de Heilige Geest niet zou geven aan degenen die Hem dat vragen.

			Laten we het Hem dan onmiddellijk vragen met ons hele hart. Ik mag er toch wel op rekenen dat er onder degenen die nu luisteren, sommigen zijn die daar nu onmiddellijk om vragen? Ik bid dat sommigen die nog nooit de Heilige Geest ontvangen hebben ertoe geleid worden om, terwijl ik spreek, te bidden: “Heilige Geest, kom over mij. Leid mij tot Jezus.” Maar in het bijzonder de kinderen van God onder u tot u komt de belofte in het bijzonder. Vraag God of Hij u maakt tot alles wat Zijn Geest u kan maken. Wees niet alleen een voldane gelovige die zijn eigen dorst gelest heeft, maar ook een nuttige gelovige die zijn buurt met zegen overstroomt. Ik zie hier een aantal mensen van buiten de stad die hun vakantie hier in Londen doorbrengen. Wat een zegen zou het zijn als ze overstromend teruggingen naar hun eigen kerken. Want er zijn talloze kerken die zo’n overstroming nodig hebben. Zij zijn zo droog als de vloer in een schuur; er valt maar zelden dauw op te bespeuren. Overstroomden ze maar!

			Wat is vloed iets geweldigs! Ga maar eens naar de rivier en kijk over de brug. Zie de sloepen en andere scheepjes daar in de modder liggen. En er is geen smid in ‘t land, die die boten bewegen kan. Daar liggen ze, doods en bewegingloos als de modder zelf. Wat zullen we met hen doen? Welke machine krijgt ze in beweging? Hebben we misschien een groot ingenieur onder ons die een plan kan maken om deze vaartuigen op te tillen en ze naar de riviermond te brengen? Nee, dat is onmogelijk. Wacht maar tot het tij opkomt. Wat een verandering! Iedere boot danst op het water als een levend ding. Wat een verschil tussen hoogwater en laagwater. Als er geen water is, is er geen beweging in de schepen te krijgen. Maar wanneer het water opgekomen is, kijk dan eens hoe gemakkelijk ze bewegen. Een klein kind kan ze met zijn hand wegduwen.

			Zo’n vloed van genade zou ik willen! De Heere geve al onze kerken springtij! Dan zullen de ingeslapen kerkleden actief en de half-doden weer vol leven worden. Ik weet dat er in het dok waar we nu zijn een paar boten liggen die ik graag zou laten drijven. Maar ik kan ze niet in beweging krijgen. Ze werken niet voor God, ze komen niet naar de gebedssamenkomsten en ze geven hun geld niet voor de verbreiding van het evangelie. Als de vloed zou komen, zou u zien wat ze allemaal zouden kunnen doen. Het zouden actieve, gedreven en vrijgevige mensen zijn, overvloedig in elk goed woord en werk. Laat het zo zijn! Laat het zo zijn! Mogen er bronnen beginnen te stromen in al onze kerken en mocht u allen die mij vandaag hoort, uw deel van deze stroom krijgen. Moge de Heere u nu vervullen en naar huis sturen met een vloed van genade bij u. Het klinkt een beetje vreemd om te spreken over iemand die een vloed met zich mee naar huis draagt. Toch hoop ik dat het zo is. Ik hoop dat uit u stromen van levend water zullen vloeien. God geve u dat om Jezus’ wil.

			Amen

		

	
		
			De Heilige Geest als trooster

			”Maar de Trooster, de Heilige Geest Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” Joh. 14:26

			De goede oude Simeon noemde Jezus de troost van Israël en dat was Hij ook. Voordat Hij op aarde verscheen, was Zijn naam de Morgenster. Hij vrolijkte de duisternis op en kondigde de rijzende zon aan. Men keek naar Hem met dezelfde hoop die de nachtelijke wachter een hart onder de riem steekt, wanneer hij vanaf de eenzame top van het kasteel de prachtigste onder de sterren ziet en haar begroet als de voorbode van de morgen.

			Toen Hij op aarde was, moet Hij tot troost geweest zijn voor iedereen die het voorrecht had zich als Zijn metgezel te mogen beschouwen. We kunnen ons voorstellen hoe de discipelen direct naar Christus toegingen met hun moeilijkheden en verdriet; hoe Hij op vriendelijke toon, zoals Hij alleen dat kon, tot hen sprak en hun angsten stilde. Ze waren als kinderen die Hem beschouwden als hun Vader. Bij Hem brachten ze zonder dralen elke nood, elke zucht, elke zorg en elke worsteling. Zoals een kundig dokter had Hij steeds balsem voor elke wond. Hij bereidde een genezend medicijn voor elke zorg. Hij stond direct klaar om een krachtige therapie toe te dienen die de koorts van hun moeilijkheden verdreef.

			O, wat moet het heerlijk geweest zijn om met Christus te leven. Zorgen waren beslist slechts verhulde vreugden omdat zij de gelegenheid boden om ermee naar Jezus te gaan, Die ze weg zou nemen. Enkelen onder ons zouden wellicht zeggen: ”God gave dat wij onze vermoeide hoofden op de boezem van Jezus konden leggen; dat we in dat gelukkige tijdperk geboren waren. We wensten dat we Zijn vriendelijke stem gehoord en Zijn vriendelijke blik gezien hadden, toen Hij zei: ”Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt”.”

			

			Maar op het moment dat Hij de woorden uit onze tekst sprak, stond Hij vlak voor Zijn sterven. Grote profetieën moesten in vervulling gaan. Grote doelen moesten worden bereikt. Daarom moest Jezus heengaan. Hij diende te lijden, zodat Hij een zoenoffer voor onze zonden zou worden. Hij moest een poosje in het stof sluimeren, opdat Hij de grafkamer met Zijn lieflijke geur zou vullen.

			Het betaamde Hem op te staan, zodat wij, die op een dag de doden zullen zijn in Christus, eerst mogen verrijzen en met verheerlijkte lichamen op aarde mogen staan. En het paste Hem ten hemel op te varen, zodat Hij gevangenschap in gevangenschap zou leiden; zodat Hij de duivelen van de hel zou ketenen; zodat Hij hen aan de wielen van zijn wagen zou slaan en hen de hoge heuvel van de hemel op zou sleuren. Zij voelen zich voor de tweede keer overwonnen door Zijn rechterarm wanneer Hij hen van de toppen der hemel neersmijt in de diepste diepten beneden.

			”Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen”, zei Jezus. Jezus moest gaan. Huil maar, discipelen. Jezus moet heengaan. Treur, arme mensen die achtergelaten worden zonder een Trooster. Maar luister hoe vriendelijk Jezus spreekt: ”Ik zal u niet zonder troost achterlaten; Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid.” Hij zou deze paar arme schapen niet alleen in de wildernis achterlaten. Hij zou Zijn kinderen niet verlaten en vaderloos aan hun lot overlaten. Voordat Hij heenging, sprak Hij verzachtende woorden van troost. Zoals de goede Samaritaan goot Hij olie en wijn uit. We weten wat Hij beloofde: ”Ik zal u een andere Trooster zenden”. Eén die precies zal zijn zoals Ik was, ja zelfs meer; Hij zal u troosten in uw zorgen, uw twijfels wegnemen en u bemoedigen in uw bezoekingen. Hij zal als Mijn dienaar op aarde zijn om te doen wat Ik gedaan zou hebben als Ik bij jullie was gebleven.

			Voordat ik het ga hebben over de Heilige Geest als de Trooster, moet ik één of twee opmerkingen maken over verschillende vertalingen van het woord dat hier met ”Trooster” is vertaald. De Reims-vertaling, die zoals u weet door de rooms-katholieken wordt gebruikt, laat het woord onvertaald. Deze vertaling geeft het weer met ”Parakleet”. ”Maar de Parakleet, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u alles leren.” Dit is het oorspronkelijke Griekse woord. Het heeft een paar andere betekenissen naast ”Trooster”. Soms betekent het ”Onderwijzer”: ”Ik zal jullie een andere Onderwijzer zenden.” Vaak betekent het ”Advocaat”, maar de meest gangbare betekenis van het woord is de betekenis waarmee we hier te maken hebben: ”Ik zal u een andere Trooster zenden.” Toch kunnen we deze twee andere vertalingen niet passeren zonder er iets over te zeggen.

			”Ik zal u een andere Onderwijzer zenden.” Jezus Christus was, toen Hij op aarde was, de officiële onderwijzer van Zijn heiligen. Zij noemden niemand Rabbi dan Christus. Ze zaten aan niemands voeten om hun leerstukken te leren. Ze leerden ze direct uit de mond van Hem die ”sprak zoals geen mens sprak. ”Welaan,” zegt Hij, ”als Ik weg ben, waar zal u dan de grote onfeilbare onderwijzer vinden? Zal Ik voor u een paus te Rome doen opstaan waar u heen kunt gaan en die uw onfeilbare godsspraak zal zijn? Zal ik u kerkenraden geven die gehouden worden over alle moeilijke punten beslissingen te nemen?” Zoiets zei Christus niet. ”Ik ben de onfeilbare Parakleet of Onderwijzer en als Ik heengegaan ben, zal Ik u een andere Onderwijzer zenden. Hij zal de Persoon zijn Die de Schriften zal uitleggen. Hij zal de gezaghebbende godsspraak van God zijn. Hij zal al het donkere in licht veranderen. Hij zal mysteries uiteen rafelen; Hij zal alle knopen der openbaring ontwarren. Hij zal zorgen dat u begrijpt wat u niet kon ontdekken zonder Zijn invloed.”

			Geliefden, niemand leert iets op de goede manier tenzij hij door de Geest is onderwezen. Niemand kan Jezus Christus kennen tenzij hij door God is onderwezen. Elke leer in de Bijbel kan slechts veilig, grondig en juist begrepen worden door de leiding van die ene, gezaghebbende Onderwijzer. Vertel me niks over dogmatische systemen. Praat me niet van theologische bouwsels. Vertel me niets over onfeilbare commentatoren of de meest hooggeleerde en arrogante doctoren; vertel me over de Grote Onderwijzer, die ons, de zonen van God, zal onderwijzen. Hij zal ons wijs maken zodat we alle dingen zullen begrijpen. Hij is de Onderwijzer. Het doet er niet toe wat deze of gene beweert. Ik vertrouw niet op het gezag van een mens en u ook niet. U moet zich niet laten meeslepen door wat mensen kunnen, noch door gladde woorden. Dit is de gezaghebbende godsspraak: de Heilige Geest Die verblijft in de harten van Zijn kinderen.

			De andere mogelijke vertaling is Advocaat. Hebt u ooit bedacht hoe van de Heilige Geest gezegd kan worden dat Hij een Advocaat is? U weet dat Jezus Christus de Wonderbare Raadsman en machtige God genoemd wordt. Maar hoe kan van de Heilige Geest gezegd worden dat Hij een advocaat is? Ik denk dat het zo zit: Hij is een advocaat op aarde om te pleiten tegen de vijanden van het kruis. Hoe kon Paulus zich anders zo goed verdedigen voor Felix en Agrippa? Hoe konden de apostelen anders vrijmoedig voor vorsten staan en hun Heere belijden? Hoe kon het gebeuren dat in alle tijden Gods dienaren onbevreesd als leeuwen waren, dat hun voorhoofden harder dan koper en hun harten sterker dan staal waren? Hoe kon het gebeuren dat hun woorden klonken als taal van God zelf? Wel, het is eenvoudig om deze reden: het was niet die persoon die pleitte, maar het was God de Heilige Geest, Die door hem heen pleitte.

			Maar hiernaast is de Heilige Geest de advocaat in de harten van mensen. Ik heb mensen gekend die een leerstuk verwierpen totdat de Heilige Geest hen begon te verlichten. Wij, advocaten van de waarheid, zijn dikwijls erg slechte pleiters. We bederven onze zaak doordat we de verkeerde woorden gebruiken. Maar het is genade dat de zaak in handen is van een speciale Pleiter. Hij zal met succes pleiten en de tegenstand van de zondaar overwinnen. Hebt u Hem ooit zien falen? Broeders, ik stel u een gewetensvraag: heeft God u niet in het verleden van zonde overtuigd? Kwam de Heilige Geest niet om te bewijzen dat u schuldig was, terwijl geen dominee u uit uw zelfrechtvaardiging kon trekken? Verdedigde Hij niet Christus’ rechtvaardigheid? Vertelde Hij u niet zonder omwegen dat uw werken smerige vodden waren? Overtuigde Hij u niet van het komende oordeel?

			Hij is een machtig advocaat als Hij in de ziel pleit van zonde, van gerechtigheid en van het komende oordeel. Gezegende advocaat! Pleit in mijn hart, pleit ??met?? mijn geweten. Als ik zondig, laat mijn geweten dan zo vrijmoedig zijn me dat te zeggen. Als ik fouten maak, laat mijn geweten onmiddellijk spreken. Als ik de verkeerde weg opga, neem het dan op voor de gerechtigheid en verzoek me verslagen neer te zitten en mijn schuld voor God te beseffen.

			Maar er is nog een andere manier waarop de Heilige Geest de rol van advocaat vervult. Dat is wanneer Hij onze zaak bepleit bij Jezus Christus met onuitsprekelijke verzuchtingen. O mijn ziel, u staat binnen in mij op springen! O mijn hart, u loopt over van verdriet. De vloed van mijn gevoelens zou haast buiten de oevers van mijn aderen treden. Ik verlang te spreken, maar het verlangen zelf verlamt mijn tong. Ik wil graag bidden, maar het vuur van mijn gevoelens beperkt mijn woordkeus. Er is een verzuchting die onuitsprekelijk is. Weet u wie die verzuchting kan uitspreken? Weet u wie haar kan begrijpen en haar in hemelse taal kan overzetten? Weet u wie haar kan uitspreken met een hemelse tong, zodat Christus haar kan horen? O ja! Het is God de Heilige Geest. Hij bepleit onze zaak bij Christus. Dan verdedigt Christus haar voor Zijn Vader. Hij is de advocaat Die met onuitsprekelijke verzuchtingen voorbede voor ons doet.

			Nu het ambt van de Geest als onderwijzer en advocaat is uitgelegd, komen we bij het woord in onze vertaling van de Bijbel: de Trooster. Ik maak een verdeling in drie punten. In de eerste plaats: de Trooster. In de tweede plaats: de troost en in de derde plaats: de getroosten.

			I. In de eerste plaats dus de TROOSTER. Laten we kort stilstaan bij de eigenschappen van deze heerlijke Trooster. Ik wil u iets vertellen over de eigenschappen van Zijn troost, zodat u zult begrijpen hoe goed Hij uw zaak kent.

			We zullen eerst stilstaan bij het feit dat God de Heilige Geest een zeer liefhebbende Trooster is. Stel, ik zit in de ellende en heb troost nodig. Een toevallige voorbijganger hoort van mijn zorgen. Hij komt binnen, gaat zitten en probeert me op te vrolijken. Hij spreekt verzachtende woorden. Maar hij houdt niet van me, hij is een wildvreemde. Hij kent me helemaal niet. Hij is alleen maar binnengekomen om zijn pastorale vaardigheid te testen. Wat is het gevolg? Zijn woorden gaan mijn ene oor in en het andere weer uit. Ze zijn als de zacht tikkende regen op een rots; zij verbreken mijn verdriet niet. Mijn verdriet is nog onwrikbaar, omdat hij niet van me houdt.

			Maar laat nu iemand binnenkomen die mij liefheeft als zichzelf en bij mij pleit. Zijn woorden klinken me werkelijk als muziek in de oren. Zij smaken als honing. Hij kent het wachtwoord van de poorten van mijn hart. Mijn oren luisteren naar ieder woord. Ik hoor de intonatie van elke lettergreep als die wordt uitgesproken, want die klinkt als harmonieuze hemelse harpen. O, daar is een liefhebbende stem die een heel eigen taal spreekt. Deze stem gebruikt een woordenschat en spreekt met een stem die niemand kan nadoen. Wijsheid kan het niet nabootsen. Welsprekendheid kan dat niet bereiken. Het is alleen liefde die het treurende hart kan bereiken. Liefde is de enige zakdoek waarmee de tranen van de treurende kunnen worden weggeveegd.

			Is de Heilige Geest dan niet een liefhebbende Trooster? Weet u, heilige, hoeveel de Heilige Geest u liefheeft? Kunt u de liefde van de Geest meten? Weet u hoe groot de genegenheid van Zijn ziel voor u is? Meet de hemel maar met uw meetlat. Weeg de bergen in weegschalen; neem het water van de oceaan en noem iedere druppel; tel het zand van de langgerekte zeekust. Als u dat hebt volbracht, kunt u vertellen hoeveel Hij van u houdt. Hij houdt al heel lang van u; Hij houdt volkomen van u; Hij heeft altijd van u gehouden en Hij zal van u blijven houden. Hij is de aangewezen persoon om u te troosten, omdat Hij u liefheeft. Laat Hem dan in uw hart toe, christen, zodat Hij u in uw verdriet troost.

			Maar daarnaast is Hij ook een trouwe Trooster. Soms blijkt liefde ontrouw te zijn. Een ontrouwe vriend is scherper dan de tanden van een slang! Een vriend te hebben die zich van me afkeert in mijn tegenspoed is veel bitterder dan de bitterheid van gal! Hoe pijnlijk is het als iemand van me houdt als ik welvarend ben, maar me verlaat in donkere dagen van zorg. Dat is inderdaad verdrietig. Maar zo is Gods Geest niet. Hij heeft altijd lief en heeft zelfs tot het einde lief. Hij is een trouwe Trooster.

			

			Kind van God, u zit in de zorgen. Kort geleden vond u in Hem een vriendelijke en liefhebbende Trooster. Van Hem ontving u verlichting, terwijl anderen niet veel meer dan gebroken vaten waren. Hij deed u schuilen aan Zijn boezem. Hij droeg u in Zijn armen. Waarom wantrouwt u Hem nu dan? Weg met uw angsten! Want Hij is een trouwe Trooster. ”Ja maar,” zegt u, ”ik heb gezondigd”. Dat is zo, maar dat kan u niet van Zijn liefde beroven; Hij houdt nog steeds van u. Denk niet, arm, terneergeslagen kind van God, dat Hij minder van u houdt omdat de vlekjes van oude zonden uw schoonheid ontsieren. Welnee! Hij hield van u toen Hij van tevoren uw zonden kende; Hij hield van u terwijl Hij al wist hoe groot uw verdorvenheid zou zijn. Hij houdt nu niet minder van u. Ga naar Hem toe met alle vrijmoedigheid van het geloof. Vertel Hem dat u Hem pijn hebt gedaan. Hij zal uw afdwalen vergeten en u opnieuw ontvangen. Hij zal u kussen met kussen van liefde, Hij zal u omhelzen met armen van genade. Hij is trouw, vertrouw op Hem. Hij zal u nooit teleurstellen. Vertrouw op Hem, Hij zal u nooit verlaten.

			De Heilige Geest is een wijze Trooster. Job had troosters. Ik denk dat hij de waarheid sprak toen hij zei: ”Gij allen zijt moeilijke vertroosters.” Maar ik durf te zeggen dat ze zichzelf wijs vonden. Toen de jonge Elíhu begon te spreken, vonden ze hem ontzettend schaamteloos. Waren zij geen ”ernstige en eerbiedwaardige ouderen”? Begrepen zij Jobs smart en droefheid niet? Als zíj hem niet konden troosten, wie dan wel? Maar ze kwamen niet achter de oorzaak. Zij dachten dat hij niet echt een kind van God was, dat hij zelfingenomen was. Ze gaven hem het verkeerde geneesmiddel. Het is een slechte zaak als de dokter zich vergist in de ziekte en het verkeerde middel voorschrijft. Misschien veroorzaakt hij daarmee wel de dood van de patiënt. Soms, als we mensen bezoeken, vergissen we ons in hun ziekte. Wij willen hen graag troosten op een bepaald punt, terwijl ze zulke troost helemaal niet nodig hebben. Ze zouden beter alleen gelaten kunnen worden dan beschadigd worden door zulke domme troosters als wij zijn. Maar de Heilige Geest is zo wijs! Hij neemt de ziel, legt die op de tafel en ontleedt hem in één moment. Hij komt achter de wortel van het probleem. Hij begrijpt waar de kwaal zit. Dan neemt Hij het mes om iets weg te snijden. Wat verwijderd moet worden. Of Hij plakt een pleister op de wond. Hij vergist zich nooit. O, hoe wijs is de gezegende Heilige Geest! Ik keer me van elke trooster af en verlaat ze allen, want U alleen kunt de meest wijze troost bieden.

			Merk op dat de Heilige Trooster ook een veilige Trooster is. Niet alle troost is veilig, let op mijn woorden. Er is ergens een jongeman die heel droevig is. Weet u hoe hij zo geworden is? Hij stapte het huis van God binnen en hoorde een krachtige prediker. De woorden troffen doel en overtuigden hem van zonde. Toen hij thuiskwam, merkten zijn vader en de rest dat er wat met hem was. Ze zeiden: ”Jan is gek geworden”. En wat zei zijn moeder? ”Laat hem een week op vakantie gaan; hij moet maar eens naar het bal of theater gaan”. Nu Jan, vond je daar troost? ”Welnee, het maakte dat ik me ellendiger voelde, want toen ik daar was, dacht ik dat de hel zich zou openen en me zou verzwelgen”. Vond je enig verademing in dit wereldse vermaak? ”Nee,” zei je, ”ik vond het tijdsverspilling”.

			Helaas! Dit is ellendige troost, maar het is wel de troost van de wereldling. Als een christen in problemen komt, hoe velen zullen hem dan niet dit of dat medicijn aanbevelen. Velen zijn de vernieling ingeholpen door allerlei geneesmiddeltjes die hen als baby’s in slaap moesten wiegen. Velen zijn geruïneerd door de roep ”vrede, vrede” terwijl er helemaal geen vrede was. Zij hoorden vriendelijke woorden, terwijl ze wakker geschud hadden moeten worden. Cleopatra’s adder zat verscholen in een mand met bloemen. Zo zit iemands ondergang vaak verborgen achter mooie en aardige woorden. Maar de troost van de Heilige Geest is veilig. U mag op die troost steunen. Als Hij iets zegt, berust het op waarheid. Als Hij de beker van vertroosting geeft, kunt u haar tot op de bodem leegdrinken. Onderin zit geen drab, niets om u te vergiftigen of te ruïneren.

			Bovendien is de Heilige Geest een actieve Trooster: Hij troost niet door woorden, maar door daden. Sommige mensen troosten door te zeggen: ”Word warm en verzadigd”, terwijl ze niets geven. Maar de Heilige Geest geeft. Hij is onze Voorspraak bij Jezus, Hij geeft ons beloften, Hij schenkt ons genade. Zo troost Hij ons.

			

			Voorts is Hij altijd een succesvol Trooster: Hij onderneemt nooit iets dat Hij niet tot een goed einde kan brengen. En ten slotte is Hij een Trooster die altijd aanwezig is. U hoeft Hem nooit te ontbieden. Uw God is altijd dichtbij u. Als u troost nodig hebt in uw moeilijkheden, zie het Woord is nabij. Het is in uw mond en in uw hart; Hij is een Helper die altijd aanwezig is in moeilijke tijden.

			II. Het tweede punt is de TROOST. 

			Er zijn mensen die zich enorm vergissen in de invloed van de Heilige Geest. Een dwaze man had de gril om van een bepaalde kansel te preken, hoewel hij daarvoor in feite helemaal niet geschikt voor was. Hij ging naar de dominee en verzekerde hem ernstig dat hem door de Heilige Geest was geopenbaard dat hij op zijn kansel moest preken. ”Juist”, zei de predikant, ”ik wil uw bewering niet in twijfel trekken. Het is mij echter niet geopenbaard dat ik u moet laten preken. U moet dus maar gaan, totdat dat het geval is”.

			Ik heb veel fanatiekelingen horen zeggen dat de Heilige Geest dit en dat aan hen openbaarde. Meestal is dat klinkklare onzin. De Heilige Geest openbaart nu niets nieuws. Hij brengt ons oude dingen in herinnering. ”Hij zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.” De canon der openbaring is gesloten. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. God geeft geen nieuwe openbaring, maar bevestigt de oude. Als die vergeten is en ergens in ons stoffige geheugen is opgeborgen, haalt Hij hem te voorschijn. Hij maakt het schilderij schoon, maar schildert geen nieuw exemplaar.

			Er zijn geen nieuwe leerstukken; de oude worden echter vaak tot leven gebracht. De Geest troost niet door middel van een nieuwe openbaring. Hij troost ons door ons oude dingen steeds weer te vertellen. Hij laat een heldere lamp schijnen om de verborgen schatten in de Schrift aan het licht te brengen. Hij ontsluit sterke kisten waarin de waarheid lang heeft gelegen. Hij wijst ons op geheime kamers die vol liggen met onbekende rijkdommen. Hij voegt er echter geen nieuwe aan toe, want er is al genoeg.

			

			Gelovige! Er is genoeg in de Bijbel om voor altijd van te leven. Als u Methusalem in leeftijd zou overtreffen, zou een nieuwe openbaring niet nodig zijn. Als u zou leven tot Christus’ wederkomst zou het niet nodig zijn er een enkel woord toe te voegen. Als u zo diep als Jona zou zinken, of zelfs zo diep als David zou afdalen tot in de ingewanden van de hel (zoals David zei), zou de Bijbel nog steeds genoeg bevatten om u te troosten zonder dat een extra zin nodig is. Maar Christus zei: ”Hij zal het Mijne nemen en het u bekend maken.” Laat me u nu kort vertellen wat de Heilige Geest ons vertelt.

			Fluistert Hij niet tot het hart: ”Heilige, verblijd u. Er is er één die voor u stierf. Kijk naar Golgotha. Kijk naar Zijn wonden, naar de vloed van bloed en water die uit zijn zij gutst. Daar is Degene die u heeft gekocht en u bent veilig. Hij heeft u lief met een eeuwige liefde. Zijn kastijding is voor uw bestwil. Elke slag bewerkt uw genezing. Uw ziel geneest door de toegebrachte wond.” ”De Heere kastijdt hem, die Hij liefheeft, ja, gelijk een vader de zoon, in wie hij een welbehagen heeft.” Twijfel niet aan Zijn genade omdat u rampen overkomen. Geloof dat Hij evenveel van u houdt in tegenspoed als in voorspoed. Bovendien zegt Hij: ”Wat betekent uw lijden vergeleken met dat van uw Heere? Of wat betekent uw droefheid als het wordt gewogen in de schalen van Jezus’ verzoekingen?”

			De Heilige Geest licht soms een tipje van de hemelse sluier op om de ziel de heerlijkheid van die hogere wereld te laten zien. Dan kan de heilige zeggen: ”O, U bent mijn Trooster!”

			Een aantal van u zou me kunnen volgen als ik over hemelse openbaringen zou vertellen. U hebt eveneens zon, maan en sterren ver beneden u gelaten. U scheen in uw vlucht, die een bliksemschicht in snelheid overtrof, paarlen poorten binnen te gaan en gouden straten te betreden, omhoog gevoerd op de vleugels van de Geest. We moeten ons echter niet in dagdromerij verliezen, anders zouden we ons onderwerp vergeten.

			III Ten derde, wie zijn de GETROOSTE mensen? 

			

			U weet dat ik er van houd om aan het eind van mijn preek te roepen: ”Maak scheiding! Maak scheiding!” Hier is sprake van twee partijen: mensen die getroost zijn en mensen die zonder troost zijn; sommigen die de troost van de Heilige Geest ontvangen hebben en sommigen die deze niet hebben ontvangen. Laten we nu beproeven en ziften. Zo kunnen we zien wat het kaf en wat het koren is. Moge God geven dat een deel van het kaf vanavond verandert in Zijn koren.

			Misschien zegt u: ”Hoe kan ik weten dat ik de troost van de Heilige Geest ontvang?” U kunt het door deze regel weten. Als u één zegen van God ontvangt, ontvangt u alle andere zegeningen ook. Laat me dit toelichten. Als ik hier als een veilingmeester zou komen en het evangelie in loten zou verkopen, zou ik ze allemaal van de hand kunnen doen. Als ik kon zeggen: hier is rechtvaardigmaking door het bloed van Christus, vrij, voor niets, gratis zou menigeen dan zeggen: ”Ik wil rechtvaardigmaking ontvangen: geef het me. Ik wens gerechtvaardigd te worden, ik wil graag vergeven worden”. Stelt u zich voor dat ik heiliging zou nemen: het opgeven van alle zonde, een grondige verandering van hart, het opgeven van dronkenschap en vloeken, dan zouden velen zeggen: ”Dat hoef ik niet. Ik wil best naar de hemel, maar die heiligheid hoef ik niet. Ik wil tenslotte gered worden, maar ik wil graag kunnen blijven drinken. Ik wil de heerlijkheid binnentreden, maar eerst wil ik hier nog van alles meemaken”. O nee, zondaar, als u één zegen ontvangt, zult u ze alle ontvangen. God zal het evangelie nooit opdelen. Hij zal rechtvaardigmaking niet aan de ene schenken, en heiliging aan de ander, of vergeving aan deze en heiligheid aan die. Nee, het zit allemaal in één pakket. ”Die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook geheiligd; en die Hij geheiligd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”

			Als ik hier niets dan de vertroostingen van het evangelie kon neerleggen, zou u er op af vliegen als bijen op de honing. Als u ziek wordt, laat u de predikant komen. U wilt allemaal dat de dominee dan komt en troostvolle woorden spreekt. Maar als hij een eerlijk man is, zal hij een aantal van u nog geen druppel troost bieden. Hij zal geen olie uitgieten als het mes beter zou zijn. Ik wil dat iemand zijn zonden beseft voordat ik hem iets over Christus durf te vertellen. Ik wil tot in zijn ziel doordringen en hem laten voelen dat hij verloren is, voordat ik hem iets over de verworven zegen vertel. Bent u ooit overtuigd van uw zonden geweest? Hebt u ooit uw schuld voor God beseft? Zijn uw zielen vernederd aan Jezus’ voeten? Bent u ertoe gebracht om alleen op Golgotha te zien als uw schuilplaats? Als dit niet het geval is, hebt u geen recht op troost. Neem er geen kruimel van. De Geest is een Overtuiger voordat Hij een Trooster is. U moet eerst de andere werkingen van de Geest ervaren hebben voordat u hier iets van kunt verkrijgen.

			Ik heb mijn aandeel geleverd. U hebt gehoord wat deze klapper weer eens heeft gezegd. Waar ging het over? Het was iets over de Trooster. Sta me toe te vragen, voordat u weg gaat: wat weet u over de Trooster? Laat een ieder van u deze ernstige vraag in zijn ziel doordringen, voordat hij de treden van deze kerk afdaalt: Wat weet u van de Trooster? O, arme zielen, als u de Trooster toch niet kent! Laat me u vertellen Wie u dan zult leren kennen. U zult de Rechter leren kennen! Als u op aarde de Trooster niet kent, zult u de Veroordelende leren kennen in de volgende wereld. Die zal roepen: ”Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur!” Whitefield had gelijk toen hij uitriep: ”O, aarde, aarde, aarde, hoor het Woord des Heeren!” Als we hier voor altijd zouden leven zou u het evangelie terzijde kunnen leggen. Als u elke keer weer een paar jaar kon bijtekenen, zou u de Trooster kunnen verachten. Maar mensen, u moet sterven. Waarschijnlijk zijn sommigen sinds de laatste keer dat we bij elkaar kwamen naar hun eeuwig huis gegaan. Voordat we elkaar weer ontmoeten in dit heiligdom zal een aantal verkeren onder de verheerlijkten boven of onder de verdoemden beneden. Wat zal het zijn? Laat uw ziel het antwoord geven. Als u vanavond doodvalt in uw kerkbank of waar u staat op de galerij, waar bent u dan? In de hemel of in de hel?

			Misleid uzelf toch niet. Laat het geweten zijn volmaakte werk doen. Als u, voor het aangezicht van God, moet zeggen: ”Ik beef en vrees, want mijn deel is met de ongelovigen”. Luister een ogenblik en dan ben ik klaar met u. ”Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Vermoeide zondaar, u die het uitschot van de duivel bent, verworpen, losbandig, hoer, rover, dief, echtbreker, overspeler, dronkaard, vloeker, sabbatschender, luister! Ik spreek tot u evengoed als tot de rest. Ik sluit niemand buiten. God heeft gezegd dat hier geen sprake is van uitzonderingen. ”Een ieder die gelooft in de naam van Jezus Christus zal behouden worden.” Zonde is geen barrière. Uw schuld is geen obstakel. Een ieder, zelfs als hij zo zwart als satan, zo smerig als een demon is, een ieder die vanavond gelooft, zal elke zonde vergeven worden. Elke misdaad en elke ongerechtigheid zal uitgewist worden. Hij zal behouden worden in de Heere Jezus Christus en zal veilig en zeker in de hemel wonen. Dat is het heerlijke evangelie. Dat God het aan uw harten toepast, en u geloof in Jezus schenkt!

			Amen.

		

	
		
			De Heilige Geest in alle waarheid

			”Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.” Joh.16:13

			De huidige generatie is geleidelijk en haast ongemerkt heel goddeloos geworden. Eén van de ziekten van deze generatie is haar verborgen, maar diepgewortelde goddeloosheid. Hierdoor zijn de mensen ver verwijderd van de kennis van God. De wetenschap heeft ons secundaire oorzaken geopenbaard; daardoor hebben velen de eerste grote Oorzaak, de Auteur van alles vergeten. Ze zijn in staat geweest hun neus zo diep in geheimen te steken, dat ze het grote axioma van het godsbestaan genegeerd hebben. Zelfs onder belijdende christenen is te weinig godsvrucht, terwijl sprake is van grote godsdienstigheid. Er is veel uiterlijke vormendienst. Maar er is te weinig sprake van het innerlijk belijden van God. Er wordt te weinig uit God en met God geleefd; er wordt te weinig op God vertrouwd. Hierdoor ontstaat het droeve feit, dat als men vele van onze gemeenten binnenkomt, men wel de Naam van God genoemd hoort, maar behalve uit onze belijdenis zou je nauwelijks kunnen weten dat er een Drie-eenheid bestaat. Veel gemeenten die opgedragen zijn aan de Heere houden de naam van Jezus op de achtergrond. De Heilige Geest wordt bijna helemaal genegeerd. Er wordt heel weinig over Zijn heilige invloed gerept.

			Zelfs godsdienstige mensen zijn in deze tijd tot op grote hoogte goddeloos geworden. We hebben heel hard meer prediking over God nodig. We hebben meer prediking nodig die niet zozeer het schepsel dat zalig moet worden op het oog heeft, maar veel meer de grote God, Die verheerlijkt moet worden. Ik ben er vast van overtuigd dat als wij meer oog hebben voor de heilige goddelijkheid en de wonderbare Drie-eenheid, we meer zullen zien van Gods kracht. We zullen een heerlijker manifestatie zien van Zijn macht in onze gemeenten. Moge God ons een bediening geven die Christus verhoogt en de Geest liefheeft; moge Hij mensen geven die God de Heilige Geest zullen verkondigen in al Zijn ambten, die God de Zaligmaker zullen verheerlijken als de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Moge God ons mensen geven die de grote God, de Vader van Zijn volk, niet negeren. Deze God was er voor deze wereld, koos ons uit in Christus, Zijn Zoon. Hij rechtvaardigde ons door Zijn rechtvaardigheid. Hij zal ons zeker bewaren en ons samenbrengen tot één, in de voleinding van alle dingen op de grote laatste dag.

			Onze tekst gaat over God de Heilige Geest. Indien Zijn zegen op ons zal rusten zullen we over Hem spreken en over Hem alleen.

			De discipelen waren door Christus onderwezen in basale leerstukken. Jezus onderwees Zijn discipelen echter niet verder dan in wat wij het ABC van het geloof zouden noemen. De reden hiervoor geeft Hij in het twaalfde vers: ”Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.” Zijn discipelen bezaten de Geest nog niet. Zij hadden de Geest wat het werk van bekering betreft, maar niet als het ging om zaken als heldere verlichting, gedegen onderwijs, profetie en inspiratie. Hij zegt: ”Ik sta vlak voor Mijn vertrek. Als Ik van u wegga, zal Ik u de Trooster zenden. U kunt deze dingen nu niet dragen. Maar als Hij, de Geest der waarheid is gekomen, zal Hij u in alle waarheid leiden.” Dezelfde belofte die Hij Zijn apostelen gaf, geldt voor al Zijn kinderen. Als we deze belofte onderzoeken, zullen we hem beschouwen als ons deel en onze erfenis. We hoeven onszelf niet te beschouwen als indringers in het territorium van de apostelen of in hun exclusieve rechten en voorrechten. Wij beseffen immers dat Jezus zelfs tegen ons zegt: ”Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid leiden.”

			Wanneer we bij onze tekst blijven, kunnen we vijf dingen opmerken. In de eerste plaats wordt gewag gemaakt van een verworvenheid, namelijk de kennis van al de waarheid. In de tweede plaats suggereert de tekst dat er sprake is van een moeilijkheid: namelijk dat wij leiding in al de waarheid nodig hebben. In de derde plaats wordt hier voor een Persoon gezorgd: ”Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid leiden.” In de vierde plaats wordt gewezen op een manier van doen: ”Hij zal u in al de waarheid leiden.” Ten vijfde wordt hier een teken gegeven betreffende het werk van de Geest: we kunnen weten of Hij werkt doordat Hij ons in al de waarheid leidt - volkomen leiding in één zaak; het gaat hier niet om waarheden, maar om waarheid.

			I. Hier wordt een VERWORVENHEID genoemd, namelijk de kennis van al de waarheid. 

			We weten dat sommigen dogmatische kennis van weinig belang achten, en zonder praktisch nut. Wij zijn dat niet met hen eens. Wij geloven dat de wetenschap van de gekruisigde Christus en het beoordelen van het onderricht van de Schriften van groot belang is. We denken dat het juist is, dat de christelijke prediking niet alleen opwekt, maar ook onderwijst. Zij moet niet alleen wakker schudden, maar ook verlichten. Zijn moet niet alleen een beroep doen op emoties, maar ook op het begrijpen. We denken absoluut niet dat leerstellige kennis van secundair belang is. We geloven dat het één van de belangrijkste dingen is in het christelijke leven om de waarheid te kennen en in praktijk te brengen. We hoeven u deze morgen nauwelijks te vertellen hoe wenselijk het voor ons is om goed onderwezen te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk.

			In de eerste plaats geeft de natuur zelf (wanneer deze door genade geheiligd is) ons een sterk verlangen om al de waarheid te kennen. De natuurlijke mens zondert zich af en onderzoekt al de waarheid. God heeft hem een instinct gegeven waardoor hij onbevredigd blijft, zolang hij mysteries niet tot op de bodem kan uitzoeken. Hij kan nooit tevreden zijn totdat hij geheimen kan ontrafelen. Wat wij nieuwsgierigheid noemen, is iets dat ons door God is gegeven om ons aan te zetten kennis van natuurlijke dingen te vergaren. Deze nieuwsgierigheid, geheiligd door de Geest, wordt ook aangewend in zaken van hemelse wetenschap en wijsheid. ”Gezegend zij de Heere,” zei David, ”O, mijn ziel en alles dat in mij is zegene Zijn heilige Naam!” Als er nieuwsgierigheid in ons is, hoort deze ontwikkeld te worden en gebruikt te worden voor het zoeken naar waarheid. ”Alles dat in mij is”, geheiligd door de Geest, moet geheiligd worden. De christen ervaart werkelijk een intens verlangen om zijn onwetendheid te begraven en wijsheid te ontvangen. Als hij van nature al gericht was op aardse kennis, hoeveel temeer verlangt hij, indien mogelijk, de heilige verborgenheden van Gods Woord te ontrafelen! Een waar christen is steeds bezig de Schriften intens te lezen en te onderzoeken, zodat hij zich van de belangrijkste waarheden kan verzekeren.

			Niet alleen is deze verworvenheid iets om naar te verlangen omdat de natuur het ons zo leert, maar kennis van al de waarheid is zeer belangrijk voor onze troost. Ik geloof echt dat veel mensen het de helft van hun leven moeilijk hebben omdat zij niet goed zicht hebben op de waarheid. Vele arme lieden zitten drie of vier keer langer in zak en as dan het geval zou zijn als iemand hen had onderwezen inzake het belangrijke leerstuk van rechtvaardigmaking. Zo zijn er gelovigen die zich vaak zorgen maken of ze af zullen vallen. Als ze echter afwisten van de grote troost dat we door Gods genade in het geloof bewaard zullen blijven tot de zaligheid, zouden ze zich er geen zorgen meer over maken. Ik ben mensen tegengekomen die overstuur waren over de onvergeeflijke zonde. Al deze angst en droefenis worden weggenomen als God ons in dat leerstuk onderwijst. Hij laat ons zien dat geen enkel geweten dat werkelijk ontwaakt is deze zonde kan bedrijven. Als deze zonde echter is bedreven, geeft God ons op en het geweten schroeit toe, zodat we naderhand nooit bang zijn of beven.

			Vertrouw erop dat hoe meer u weet van Gods genade (als alle andere dingen hetzelfde blijven), hoe troostrijker uw bestaan als christen zal zijn. Niets kan een groter licht op uw pad zijn dan een helder verstaan van goddelijke zaken. Te vaak wordt een onduidelijk Evangelie gepredikt, dat terneergeslagen gezichten van christenen veroorzaakt. Geef mij maar een gemeente waar de gezichten stralen van vreugde en de ogen glinsteren als ze het Evangelie horen. Ik geloof dat het Gods eigen woorden zijn die zij ontvangen. In plaats daarvan zie je vaak droevige gemeenten waar de gezichten niet veel verschillen van de bittere gelaatsuitdrukking van arme schepsels die een medicijn innemen. Het gesproken woord beangstigt hen door zijn wetticisme, in plaats van hen te troosten door zijn genade. Wij houden van een blij Evangelie en we geloven dat ”al de waarheid” de christen zal troosten.

			

			Voorts geloof ik dat deze verworvenheid, de kennis van al de waarheid, zeer wenselijk is vanwege het nut die zij ons brengt in de gehele wereld. We behoren niet zelfzuchtig te zijn. We moeten steeds bedenken of iets goed is voor anderen. Kennis van al de waarheid zal ons heel dienstbaar maken in deze wereld. We zullen kundige artsen zijn die weten hoe we die arme, bedroefde persoon apart moeten nemen; die de schellen van zijn ogen wegnemen zodat hemels licht hem mag troosten. Er zal geen mens zijn, hoe verbijsterend ver heen hij ook mag zijn, die we niet kunnen toespreken en troosten. Degene die de waarheid vasthoudt, is doorgaans de nuttigste persoon. Zoals een goede presbyteriaanse broeder me gisteren zei: ”Ik weet dat God u buitengewoon heeft gezegend in het oogsten van zielen. Maar het is toch een buitengewoon feit dat bijna alle mensen die ik ken -vrijwel zonder uitzondering- die gebruikt worden in de oogst van mensen, vasthouden aan de grote leerstukken van de genade van God.” Bijna ieder mens die God heeft gezegend in het opbouwen van de Kerk tot bloei en om wie zich mensen verzamelen, is een persoon geweest die de vrije genade vasthoudt van begin tot eind, door het volbrachte zaligmakende werk van Christus.

			II. Onze tekst suggereert dat er sprake is van een MOEILIJKHEID.

			Deze is dat we een gids nodig hebben om ons in al de waarheid te leiden. De moeilijkheid is dat de waarheid niet zo gemakkelijk te ontdekken is. Niemand op deze aarde wordt geboren met de waarheid in zijn hart. Sinds de zondeval is er geen schepsel dat een aangeboren en natuurlijke kennis heeft van waarheid. Vele filosofen hebben gediscussieerd over de vraag of er zoiets bestaat als aangeboren ideeën. Maar het is nutteloos om te discussiëren over het bestaan van aangeboren ideeën over de waarheid. Ze bestaan niet. Er zijn slechte en kwade ideeën te over; maar in ons -in ons vlees- woont niets goeds. Wij zijn in zonde geboren en gevormd door ongerechtigheid. In zonde ontving ons onze moeder. Er is niets goeds in ons en er bestaat geen neiging tot rechtvaardigheid. Omdat we niet met de waarheid geboren worden, rust de taak op ons om ernaar te zoeken. Als we door God gebruikt willen worden, hebben we goed onderricht nodig in de goddelijke openbaring. Hier stuiten we op de moeilijkheid, namelijk dat we de kronkelende paden der waarheid niet kunnen volgen zonder een gids. Waarom niet?

			

			In de eerste plaats is dit niet mogelijk omdat waarheid zelf heel ingewikkeld is. De waarheid is niet makkelijk te ontdekken. Mensen die net doen of ze alles weten en voortdurend preken met een air van ”met ons zal de wijsheid uitsterven”, zien uiteraard helemaal geen moeilijkheden in het dogmatische systeem waarin zij geloven. Maar ik geloof dat de meest oprechte student van de Schrift dingen in de Bijbel tegenkomt die hem voor een raadsel stellen. Hoe oprecht hij haar ook leest, hij zal op mysteries stuiten die te diep voor hem zijn om te begrijpen. Hij zal uitroepen: ”Waarheid! Ik kan u niet vinden. Ik weet niet waar u bent, u bent verborgen voor mij. Ik kan u niet ten volle in het zicht krijgen.” Het pad van de waarheid is zo smal dat twee mensen het nauwelijks tegelijk kunnen bewandelen. Meestal betreden we de smalle weg achter elkaar, in een rij. Zelden kunnen twee mensen gearmd in de waarheid wandelen. We geloven in grote lijnen in dezelfde waarheid, maar we kunnen het pad niet samen bewandelen. Het is te smal.

			De weg der waarheid is heel smal. Als je een centimeter naar rechts stapt, bega je een gevaarlijke vergissing. Wanneer je een beetje naar links afwijkt, zit je eveneens in de knoei. Aan de ene kant gaapt een enorme afgrond en aan de andere kant is een diep moeras. Tenzij je op een haarbreedte nauwkeurig op het pad blijft, zul je op een dwaalspoor terechtkomen.

			De waarheid is inderdaad een smal pad. Zij is een pad dat zelfs een arendsoog ontgaat. Zij is een diepte waar de duiker niet geweest is. Zij is als de metaalader in een mijn: buitengewoon dun, en bovendien loopt de ader niet in slechts één bodemlaag. Als je hem eenmaal kwijt bent, kun je mijlenver, graven zonder hem weer te vinden. Voortdurend moet men de metaalader in het oog houden. Korrels waarheid zijn als korrels goud in de rivieren van Australië. Ze moeten geduldig worden uitgeschud en gewassen in de stroom van eerlijkheid. Anders zal het fijne goud met zand vermengd worden. De waarheid is vaak vermengd met zonde. Het is moeilijk die twee te onderscheiden. Maar gezegend is God dat Hij zegt: ”Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid leiden.”

			

			Een andere reden waarom we een gids nodig hebben, is de onberekenbaarheid van de zonde. Zij besluipt ons gemakkelijk. Als ik het zo mag zeggen: We bevinden ons in dezelfde toestand als afgelopen donderdagavond, in die vreselijke mist. Iedereen tastte wat rond en vroeg zich af waar in de wereld hij zich bevond. We konden nauwelijks een hand voor ogen zien. We kwamen bij een kruising waar we drie verschillende kanten op konden. We dachten dat we die plek wel kenden. Daar was de lantaarnpaal waar we een scherpe bocht naar links moesten nemen. Maar nee hoor. We hadden iets naar rechts moeten afbuigen. We zijn er zo vaak geweest dat we dachten elke steen te kennen. Kijk, daar aan de overkant is de winkel van onze vriend. ‘t Is donker, maar we denken dat we aardig goed zitten. Maar we zitten intussen aardig fout en komen erachter dat we bijna een kilometer zijn afgedwaald. Zo is het ook met de waarheid. We denken: Dit moet het goede pad zijn. De stem van het kwaad fluistert ons in: ”Dat is het pad, bewandel het maar.” U doet het. Tot uw grote ontsteltenis komt u erachter dat u in plaats van het pad der waarheid u paden van ongerechtigheid en dwalingen hebt bewandeld. Onze levensweg is een doolhof. De grazigste en betoverendste paden zijn degene die het verst van het juiste pad af liggen. De verleidelijkste paden zijn versierd met verdraaide waarheden. Ik geloof dat er in de wereld geen valse munt is die zoveel op een onvervalste lijkt, als sommige dwalingen lijken op de waarheid. De ene is van onedel metaal gemaakt, de ander van onvervalst goud; maar aan de buitenkant verschillen ze heel weinig.

			We hebben ook een gids nodig omdat we zo sterk de neiging hebben af te dwalen. Waarom dwalen we zo makkelijk af als de weg naar de hemel zo recht is zoals Bunyan die schildert, zonder zijwegen naar links of rechts (wat ongetwijfeld ook het geval is)? We neigen zo sterk tot afdwalen dat we zouden gaan naar de Bergen der Verwoesting aan onze rechterhand of naar het donkere Woud van Verlatenheid aan de linkerkant. David zegt: ”Ik ben afgedwaald als een verloren schaap.” Dat betekent dat hij heel vaak is afgedwaald. Als je een schaap twintig keer in een wei zet, breekt hij alleen maar geen eenentwintig keer los omdat hem dat onmogelijk is gemaakt; als de wei omheind is en hij geen gat in de heg meer kan vinden.

			

			Als genade een mens niet tot gids zou zijn, zou hij afdwalen, zelfs als er langs de hele weg naar de hemel pleisterplaatsen zouden zijn. Stel dat er geschreven stond: ”Hier is de weg naar de vrijstad”, dan zou hij nog van die weg afwijken. De bloedwreker zou hem inhalen tenzij er een gids zou zijn die zijn handen op zijn schouders legt, zoals de engelen in Sodom, en zou schreeuwen: ”Ontsnap, ontsnap voor uw leven! Kijk niet achterom; blijf niet in het open veld.”

			Dit zijn dus de redenen waarom we een gids nodig hebben.

			III. Ten derde wordt hier voor een PERSOON gezorgd. 

			Dit is niemand anders dan God en deze God is niemand anders dan een Persoon. Deze Persoon is ”Hij, de Geest,” de ”Geest der waarheid.” Hij is niet een invloed of verschijning, maar werkelijk een Persoon. ”Wanneer de Geest der waarheid gekomen zal zijn, zal Hij u in al de waarheid leiden.” We willen graag dat u kijkt naar deze Gids, om te zien hoe Hij bij ons past.

			In de eerste plaats is Hij onfeilbaar. Hij weet alle dingen en kan ons niet op een dwaalspoor brengen. Als ik de slip van mijn jas vastmaak aan de jas van een ander, zal hij me goed kunnen leiden op een stukje van de weg. Maar langzamerhand zal hij zelf afdwalen, en dan zal ik met hem op een dwaalspoor worden gebracht. Maar als ik mezelf aan de Heilige Geest geef en om Zijn leiding vraag, is er geen vrees voor afdwalen.

			Wij verblijden ons in deze Geest omdat Hij altijd tegenwoordig is. Soms komen we een moeilijke tekst tegen. We zeggen: ”O, als ik hiermee toch bij mijn dominee kon aankloppen, hij zou het zeker uitleggen. Maar ik woon zo ver bij hem vandaan, ik kan hem niet opzoeken.” Dat brengt ons in verwarring. We draaien de tekst om en om en kunnen er niets mee. We kijken de commentatoren erop na. We pakken de vrome Thomas Scott uit de kast. Maar zoals gewoonlijk zegt hij er niets over als het een duistere passage betreft. Vervolgens wenden we ons tot de heilige Matthew Henry. Als het een gemakkelijk schriftgedeelte is, zal hij het zeker verklaren, maar als de tekst moeilijk te begrijpen is, laat hij die waarschijnlijk voor wat hij is. Zelfs dr. Gill, de meest logische onder de commentatoren, omzeilt een moeilijke passage tot op zekere hoogte.

			Maar als we geen commentator of dominee voorhanden hebben, hebben we nog altijd de Heilige Geest. Ik zal u een klein geheimpje verklappen: als u een tekstgedeelte niet begrijpt, moet u uw Bijbel opendoen, uw knieën buigen en die tekst in gebed brengen. Als deze dan niet in atomen uit elkaar splijt en zich opent, moet u het opnieuw proberen. Als gebed geen verheldering brengt, betreft het één van de dingen waarvan God niet wil dat u die begrijpt. Dan mag u tevreden zijn met uw onwetendheid. Gebed is de sleutel tot de kabinetten van verborgenheden. Gebed en geloof zijn geheiligde lopers die geheimen kunnen openen en beslag kunnen leggen op grote kostbaarheden. Er bestaat geen universiteit voor theologie zoals die van de gezegende Geest. Hij is immers een altijd aanwezige Onderwijzer. We hoeven slechts onze knieën voor Hem te buigen en Hij zal naast ons staan, de grote Verklaarder van de waarheid.

			Er is echter een aspect aan de geschiktheid van deze Gids die opmerkelijk is. Ik weet niet of het u opgevallen is dat er staat: de Heilige Geest kan ons in al de waarheid leiden. Een mens kan ons naar een waarheid leiden, maar het is slechts de Heilige Geest die ons in een waarheid kan leiden. ”Wanneer Die zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, zal Hij u in -let op dat woordje- al de waarheid leiden”. Bijvoorbeeld: er kan heel wat tijd overheen gaan voordat u iemand zover krijgt dat hij in verkiezing gelooft. Maar als u hem de juistheid ervan hebt doen inzien, hebt u hem er nog niet in geleid. U kunt hem laten zien dat het duidelijk in de Schrift staat. Maar daarop zal hij zich in haat afkeren. U leidt hem naar een andere belangrijke waarheid. Maar hij is op een andere manier grootgebracht. Hoewel hij niets tegen uw argumenten kan inbrengen en hij zegt: ”De man heeft het misschien bij het goede eind,” fluistert hij intussen zo zachtjes dat zelfs het geweten het niet hoort: ”Maar het gaat zo tegen mijn vooroordelen in dat ik het niet kan slikken.” Als u hem naar de waarheid hebt geleid, en hij inziet dat zij juist is, hoe moeilijk is het dan om hem erin te leiden! Er zijn velen onder mijn hoorders die naar de waarheid van hun verlorenheid geleid zijn, maar zij zijn er niet in gebracht en beseffen het niet. Sommigen onder u zijn zover dat zij de waarheid kennen dat God ons dag aan dag onderhoudt. Maar u dringt zelden in de waarheid binnen, in de zin dat u in voortdurende afhankelijkheid leeft van God de Heilige Geest en dagelijks put uit Zijn frisse bron. De zaak is erin te dringen. Een christen zou met waarheid moeten omgaan zoals een slak doet met zijn huis: erin leven en het tevens op zijn rug dragen, het altijd bij zich hebben. Er staat geschreven dat de Heilige Geest ons in al de waarheid zal leiden. U kunt naar een vertrek gebracht worden dat uitpuilt van goud en zilver. Maar u zult er niet rijker van worden als u het vertrek niet mag betreden. Het is het werk van de Geest om de dubbele poorten te ontsluiten en ons in een waarheid te leiden, zodat we er binnenin kunnen komen. Zoals de geliefde oude Rowland Hill al zei: ”Houd niet alleen de waarheid vast, maar laat de waarheid ons vasthouden.”

			IV. Ten vierde is hier sprake van een METHODE: 

			”Hij zal u in al de waarheid leiden.” Ik zal hier een voorbeeld gebruiken. Ik vergelijk waarheid met een grot, met prachtige druipstenen die vanaf het plafond naar beneden hangen, of vanaf de vloer omhoog wijzen; een schitterende spelonk, waar het glinstert van mineralen. Voordat u de grot binnengaat, informeert u naar een gids. Daar komt hij, compleet met een fakkel. Hij leidt u naar beneden tot een behoorlijke diepte. Daar bent u, in het midden van de grot. Hij leidt u door verschillende ruimtes. Hier wijst hij op een kleine stroom die zich tussen de rotsen een weg baant, hij vertelt over de loop en het wassen van het stroompje. Daar wijst hij op een bijzondere rots en vertelt u welke steensoort het is. Vervolgens neemt hij u mee naar een grote door de natuur gevormde hal en vertelt u dat daar eens vele mensen hebben feestgevierd, en ga zo maar door. Waarheid is als een hele serie grotten. Wij hebben de eer zo’n grote en verstandige Leider te hebben. Stelt u zich voor dat we midden in de duisternis van een grot terechtkomen. Hij is het schijnende licht voor ons om ons tot Gids te zijn. En in dat licht laat Hij ons wonderbare dingen zien. Op drie manieren onderwijst de Heilige Geest ons: door inspiratie, leiding en verlichting.

			In de eerste plaats leidt Hij ons in al de waarheid door die ons in te blazen. Er wonen gedachten in ons hoofd die daar van oorsprong niet waren. Het zijn gedachten afkomstig uit de hemel en gegeven door de Geest. Het is geen sprookje dat engelen in onze oren fluisteren, en dat demonen hetzelfde doen. Zowel goede als kwade geesten converseren met mensen. Sommigen onder ons weten dat uit eigen ervaring. Er is sprake geweest van vreemde gedachten die niet uit onszelf afkomstig waren, maar van engelen. We hebben te maken gehad met directe verzoekingen en vervelende verdachtmakingen die niet uit onszelf afkomstig waren, maar uit die verderfelijke heksenketel, de hel. De Geest spreekt dus in mensenoren, soms midden in de nacht. In vroeger tijden sprak Hij door middel van dromen en visioenen. Nu spreekt Hij echter door Zijn Woord. Hebt u niet meegemaakt dat u midden in uw bezigheden zomaar moest denken aan God en hemelse zaken, terwijl u niet kon zeggen waar die gedachten vandaan kwamen? Hebt u niet de Schrift gelezen en bestudeerd, en dat u plotseling een tekst in gedachten kwam, zonder dat u er wat aan kon doen? Zelfs als u het wegstopte, was het als een kurk in water: de gedachte kwam weer op de voorgrond. Welnu, deze goede gedachte was gegeven door de Geest. Hij leidt Zijn volk vaak in al de waarheid door inspiratie, precies zoals de gids in de grot doet met zijn fakkel. Misschien zegt Hij geen woord. Maar Hij loopt een bepaalde richting op en u volgt Hem. De Geest blaast dus een gedachte in, en uw hart volgt die.

			Ik kan me nog goed de manier herinneren waarop ik in één ogenblik de leerstukken over genade leerde. Zoals wij allen van nature zijn, was ik arminiaan. Ik geloofde nog steeds in de bekende dingen die ik voortdurend van de kansel hoorde. Ik begreep de genade van God niet. Ik herinner me dat ik op een dag in Gods huis zat. Ik hoorde een preek aan die ongelooflijk droog was en net zo waardeloos als al zulk soort preken. Toen werd ik getroffen door de gedachte: Hoe was ik tot bekering gekomen? Ik had gebeden, bedacht ik. Toen dacht ik: Hoe kwam ik zover dat ik bad? Ik was aangezet tot bidden door de Schrift te lezen. Hoe kwam ik zover dat ik de Schrift las? Ik las de Schrift - hoe kwam dat? En toen, in één ogenblik, zag ik in dat God achter dat alles zat. Hij was de Auteur van mijn geloof. Toen werd het hele leerstuk me duidelijk. Ik ben daarvan niet meer afgeweken.

			

			Soms leidt Hij ons echter door aanwijzingen. Hij wijst ons herkenningspunten aan en zegt: ”Daar mensen, volg dat pad. Dat is de juiste route.” De Geest geeft dus richting aan onze gedachten; niet door een nieuwe gedachte te inspireren, maar door een bepaalde gedachte die en die richting op te laten gaan. Hij laat dan niet zozeer een boot te water, maar stuurt hem wanneer hij eenmaal te water gelaten is. Als wij nadenken over heilige dingen leidt Hij ons in een beter kanaal dan waarin we begonnen waren. Steeds opnieuw bent u begonnen te mediteren over een bepaald leerstuk. Op onverklaarbare wijze werd u ongemerkt naar een ander leerstuk geleid. U ontdekte hoe het ene leerstuk leunde op het andere, zoals het geval is met stenen in de boog van een brug. Alles steunt op de hoeksteen, namelijk Jezus Christus en Die gekruisigd. U begreep deze dingen niet door middel van een nieuw idee dat u werd ingeblazen, maar door de richting die aan uw gedachten gegeven werd.

			Maar misschien is de beste manier waarop de Heilige Geest ons in al de waarheid leidt wel door verlichting. Hij verlicht de Bijbel. Welnu, heeft één van u een verlichte Bijbel thuis. ”Nee,” zegt iemand. ”Ik heb een in leer gebonden Bijbel, ik heb een Bijbel met kanttekeningen.” Juist! dat is prachtig. Maar hebt u ook een verlichte bijbel? ”Jawel, ik heb een grote familiebijbel met illustraties.” Er is een illustratie bij van Johannes de Doper, die Christus doopt door water over Zijn hoofd te gieten, en nog vele andere nonsens plaatjes. Maar dat bedoel ik niet. Hebt u een verlichte Bijbel? ”Ja, ik heb een Bijbel met prachtige gravures.” Ja, ik weet het, maar hebt u een verlichte Bijbel? ”Ik begrijp niet wat u met een verlichte Bijbel bedoelt.” Welnu, het is de christen die een verlichte Bijbel heeft. Oorspronkelijk is de Bijbel die hij koopt, onverlicht. Maar als hij hem leest, verguldt een heerlijkheid iedere heilige bladzij.

			Er is niets dat het lezen van een verlichte Bijbel evenaart, geliefden. U kunt tot in der eeuwigheid lezen, maar er niets wijzer van worden, tenzij hij door de Geest wordt verlicht. Dan schijnen de woorden als sterren. Het boek lijkt van bladgoud gemaakt te zijn. Elk lettertje schittert als een diamant. O, het is een gezegende zaak om een verlichte Bijbel te lezen die verlicht is door de glans van de Heilige Geest. Broeder, hebt u de Bijbel gelezen en bestudeerd? En zijn nog steeds u ogen niet verlicht? Ga heen en zeg:”O Heere, verguld de Bijbel voor mij. Ik heb een Bijbel nodig die verklaard wordt. Verlicht hem, schijn erop. Ik kan hem niet lezen en er profijt uit trekken, tenzij U me verlicht.” Blinde mensen kunnen de Bijbel misschien met hun vingers lezen. Maar blinde zielen kunnen dat niet. Wij hebben een licht nodig waardoor we de Bijbel kunnen lezen. Het is niet mogelijk hem in het donker te lezen.

			Aldus leidt de Heilige Geest ons in al de waarheid: door ons ideeën te geven, door onze gedachten richting te geven en door de Schriften te verlichten als we die lezen.

			V. Het laatste punt gaat over een TEKEN. 

			De vraag die opkomt, is: Hoe kan ik weten dat ik verlicht ben door de invloed van de Geest, en geleid ben in al de waarheid? In de eerste plaats kunt u de invloed van de Geest herkennen door Zijn eenheid - Hij leidt ons in al de waarheid, en in de tweede plaats door algemeenheid - Hij leidt ons in al de waarheid.

			Als u een predikant beoordeelt of hij de heilige Geest heeft of niet, kunt u dat in de eerste plaats weten door de voortdurende eenheid in zijn getuigenis. Een man die ja en nee preekt, kan niet verlicht zijn door de Heilige Geest. De Geest zegt nooit het ene moment dit en het andere moment iets anders. Er zijn inderdaad veel oprechte mensen die zowel ja als nee zeggen; maar nog altijd zijn hun tegenstrijdige getuigenissen niet beide van God de Geest, want Hij kan niet getuigen voor zwart en wit, voor leugen en waarheid. Er is altijd vastgehouden aan het belangrijke principe, dat waarheid één zaak is. Maar sommigen zeggen:”Ik kom in het ene deel van de Bijbel dit tegen en iets anders in een ander deel. Hoewel één en ander elkaar tegenspreekt, moet ik het geloven.” Allemaal goed en wel, broeder, als het zichzelf tegensprak. De fout zit hem echter niet in het hout, maar in de timmerman. Veel timmermannen weten niet hoe ze zaken met elkaar moeten verbinden. Evenzo zijn er veel predikanten die het ook niet weten. Het is erg leuk werk en niet makkelijk te leren. Het vergt wat kundigheid om alle leerstukken met elkaar in overeenstemming te brengen.

			

			En u kunt het weten door zijn algemeenheid. Het ware kind van God zal niet in een deel van de waarheid geleid worden, maar in al de waarheid. In het begin kent hij nog niet de helft van de waarheid. Hij gelooft haar, maar begrijpt haar niet. De kern van de waarheid heeft hij te pakken, maar nog niet het totaalbeeld in zijn hele breedte en lengte. Niets evenaart het leren door ervaring. Iemand kan niet in een week tijd een theoloog worden. Bepaalde leerstellingen hebben jaren nodig zich te ontwikkelen. Zoals de aloë wel honderd jaar nodig heeft om tot bloei te komen, zijn er waarheden die lange tijd in het hart aanwezig zijn, voordat ze werkelijk te voorschijn komen. Dan kunnen we erover spreken als over iets waarvan we weet hebben, en erover getuigen als iets wat we gezien hebben.

			De Geest zal ons geleidelijk in al de waarheid leiden. Als het bijvoorbeeld waar is dat Jezus Christus persoonlijk op de aarde duizend jaar zal regeren -en ik heb de neiging te geloven dat dat zo is- en als ik verkeer onder de invloed van de Geest, zal deze waarheid steeds meer voor me blootgelegd worden, totdat ik haar met vrijmoedigheid kan verklaren. Sommigen beginnen heel schuchter. Iemand zegt in het begin: ”Ik weet dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof, en vrede hebben met God. Maar zo velen hebben luid geprotesteerd tegen eeuwige rechtvaardiging, dat ik er bang voor ben.” Maar geleidelijk wordt hij verlicht. Hij gaat inzien dat op hetzelfde moment waarop zijn schulden werden betaald, volkomen kwijtschelding is geschonken. Op het moment dat de zonde was weggeveegd, was iedere uitverkoren ziel in Gods gedachten gerechtvaardigd, hoewel ze in hun eigen gedachten pas naderhand waren gerechtvaardigd. De Geest zal u in al de waarheid leiden.

			Welnu, wat zijn de praktische gevolgtrekkingen van dit grote leerstuk? De eerste heeft betrekking op de christen die bang is voor zijn eigen onontwikkeldheid. Hoe velen zijn er die verlicht zijn en geproefd hebben van hemelse dingen die bang zijn dat ze te weinig geleerd hebben om behouden te worden! Geliefden, God de Heilige Geest kan iedereen onderwijzen, hoe ongeletterd en ongeleerd ook. Ik heb mensen gekend die halve imbecielen waren voor hun bekering. Maar erna kwamen hun gaven op wonderlijke wijze tot ontwikkeling. Een tijdje geleden was er een man die zo onontwikkeld dat hij niet kon lezen. Als hij praatte, leek zijn grammatica nergens op, behalve als hij zich vergiste. Bovendien werd hij door de mensen uit zijn buurt als de dorpsgek beschouwd. Maar toen hij bekeerd werd, was bidden het eerste wat hij deed. Hij stamelde een paar woorden. In korte tijd ontwikkelde zich zijn vermogen om te spreken. Toen bedacht hij dat hij graag de Schrift zou lezen. Na lange, lange maanden van inspanning leerde hij lezen. En wat was het volgende? Hij dacht dat hij wel kon preken; en hij preekte een beetje op zijn eigen eenvoudige manier, in zijn huis. Toen dacht hij:”Ik moet eens wat meer boeken lezen.” Zo verbreedde zich zijn horizon. Ik geloof dat hij tegenwoordig een nuttig predikant is. Hij staat in een plattelandsdorpje, arbeidend voor God. Er is slechts weinig intellect nodig om door God onderwezen te worden. Als u uw gebrek aan opleiding ervaart als een last, wanhoop dan niet. Ga naar de Geest -de grote Onderwijzer- en vraag Hem om Zijn heilige werking. En het zal gebeuren dat Hij ”u in al de waarheid zal leiden.”

			Een andere gevolgtrekking is deze: telkens als één van onze broeders de waarheid niet begrijpt, laten we ter harte nemen hoe we met hem moeten omgaan. Laten we niet in discussie gaan. Ik heb vele twistgesprekken gehoord, maar nog nooit heb ik gehoord dat er iets goeds uit voorkwam. Weinigen worden door twist onderwezen, want iemand die tegen zijn wil wordt overtuigd, behoudt zijn eigen mening. Bid voor hen dat de Geest der waarheid hen zal leiden in ”al de waarheid.” Wees niet boos op uw broeder, maar bid voor hem. Roep: ”Heere! Opent U zijn ogen, zodat hij wonderlijke dingen uit uw wet zal aanschouwen.”

			Ten slotte zullen we het hebben over sommigen onder u die niets over de Geest der waarheid weten, noch over de waarheid zelf. Het kan zijn dat enkelen van u zeggen: ”Het kan ons niet schelen wie van u het bij het rechte eind heeft. Het laat ons Siberisch koud.” Maar arme zondaar, als u de gave van God kende, en Wie het was Die de waarheid sprak, zou u niet zeggen: ”Het kan me niets schelen.” Als u zou weten hoe belangrijk de waarheid is voor uw behoud, zou u zo niet praten. Dit is Gods waarheid: u bent een waardeloze zondaar. Maar als u gelooft, zal God u in eeuwigheid liefhebben, los van uw verdiensten. Hij zal u kopen met het bloed van de Verlosser. Hij zal u rechtvaardigen voor de hemelse vierschaar, en stapje voor stapje zal Hij u door het geloof rechtvaardigen voor de vierschaar van uw geweten door de Heilige Geest. Als u wist dat er een hemel is voor u, waar u nooit meer van beroofd kunt worden; dat er een kroon is voor u, waarvan de schittering nooit dof wordt, dan zou u zeggen: ”De waarheid is inderdaad kostbaar voor mijn ziel!” Mijn goddeloze hoorders, deze valse leraars willen de waarheid wegnemen. De waarheid alleen kan u behouden, het is het enige Evangelie dat u van de hel kan redden. U ontkent de belangrijke waarheden van vrije genade, de fundamentele leerstukken die als enige een zondaar van de hel kunnen weggrissen. Zelfs als u nu geen belangstelling voor deze waarheden toont, zou u moeten willen dat u ze op waarde ging schatten. Moge God u geven dat u de waarheid in uw hart kent! Moge de Geest u ”in al de waarheid leiden!” Want als u hier de waarheid niet kent, bedenk dan dat u er op droevige wijze achter zal komen, in de put waar de vlammen van de hel het enige licht zullen zijn! Moge u hier de waarheid leren kennen! En de waarheid zal u vrijmaken. En als de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Hij zegt immers: ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Geloof in Jezus, gij voornaamste der zondaren. Vertrouw op Zijn liefde en genade, en u bent behouden, want de Geest Gods schenkt geloof en het eeuwige leven.

			Amen.
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